yaşamınızda  yeni  bir  sayfa 


“Dünyayı  iyileştirmeye  başlamadan  önce kimsenin  tek  bir  an  bile  beklemeye  ihtiyacı olmaması  ne  kadar  mükemmel.” 


Ağustos  2018  SAYI:  161 


Bir  "Vatana  ihanet"  B suçu  olarak 

Kürtaj  "Meselesi"  ■ 

Ancak  kürtajın  ■ yasallaşması,  kür-  ■ taj  olmak  isteyen  ■ kadınlar  için  mali  ■ kolaylık  ve  uygun  ■ sağlık  koşul  lan  nda kürtaj  yaptırma  ■ olanağının  sağlan-  ■ 
ması  anlamına  gel-  1 
miyor  Dolayısıyla  I ikinci  bir  mücadele  } 
hattı,  kazanılmış  sınırlı haklann  korunması  ve kısıtlamaların  kaldırılması  mücadelesi  oldu. 


Ataerkil  sistemin  zirvesi  olan  faşizmin  halklara  dönük  saldırıları  özünde  kadın  varlığını  yok  etmeyi  amaçlı yor.  Demokratik  modernite  güçlerinin  direnişinin  odaklandığı  Kürdistan’da  ise  devrime  Kürt  kadınları öncülük  ediyor.  Her  dört  parçada  öz  savunma  eksenli  gelişen  örgütlenmeler,  toplumsal  dönüşümü  hız landırdığı  gibi  kadınların  kazandığı  özgürlük  mevzilerinin  kalıcılaşmasını  sağlıyor.  Yeni  sayımızda  öz  savunmanın  gerekliliği,  uygulanma  biçimleri  ve  kadınları  bekleyen  yeni  direniş  görevlerine  odaklandık. 


Neşe  KAYACAN'ın yazısı  14'üncü  sayfada 


İlk  kurşun  erkek  egemen zihniyete  sıkılmış,  yeni  bir zihniyet  dünyasını,  kölelikegemenlik  ikileminden kurtararak  yaratmanın  amansız  bir  k) 

mücadeleyi  ge-  (A rektirdiğini  açığa çıkarmıştır  Bu  ı 

mücadele, özünde  kurnaz-kirli  siya-  j 

setçi  ligi  teşhir etmiştir 


Bireyin-toplumun  ve  doğanın  korunması için  kadının,  başkasından  beklemeden kendi  öz  savunmasını  örgütlemesi  temel  bir hareket  noktası  olmuştur.  Bu  öz  savunmanın  mekanları  Ortadoğu  tanrıçalarının  özgürlük  mekanları  olan  dağlarda  yeniden canlandırılmıştır.  Burada  kökleriyle  buluşmuş  ve  ovalara,  kentlere,  çöllere  ulaşmıştır. 


Zerya 

GÜL'ün 

yazısı 

6'ıncı 

sayfada^ 


Gönül  Kaya’nın  yazısı  14’üncü  sayfada 


Omedya  WELAT’ın  TAJE  Sözcüsü  Feride  Şengali  ile  yaptığı  röportaj  6.  ve  7’inci  sayfada 


/Vtyk  y$a  bülbül,  gülün  dikeninde  kana- 

4  /  jj  madan  önce  masumdu  gül.  Ve  aşk, 

w  masumiyetini  zalimin  ettiğinde  yitirdi lY7  Yani  demem  o  ki,  gülün  masumiyetini  bülbül f  aldı.  Zalim  masum  rolünü  oynarken,  masumun 
9  adı  dünyada  zalime  çıktı.  •  ı8'inci  sayfada 


Kadınların  gücü  faşizmi  yenecek 


<ürt'ün  sırtındaki  hançer 


Dilgeş  ARYEN'in  yazısı  5'inci  sayfada 


Tecride  sessiz  kalanlar  da  sorumlu 


‘Anne  ‘Frank 


vde  yaşamı*»  s* 

başında  kadınla 

kimse  görraez- 

Kadın  haredönemin  kadınlar 

ne  ifade  ettiğinin 

sorumluluklarım 

durmay3' 


Türkiye hipS'l 

kesimlerin 

rın  geldiği^ den  geleme*- keti,  yeni  < 

açısından 

bilinciyle  ÖUnu“jon^vS"»mravehî'k'a' 

ı 

I  repm  altın  asa- 

I  sahip  atlar, mıza  s. 

I  dece  ken  '  J  rejimi 
I  WP^İwücübaŞta 


orpkâücü  oa^ka 

değiştirecek  erlikte kendimize,  leceğiırıiz 

r^flısaikesimlere 


bv!^em&- oyaEP 

«azısı  3' üncü 


Yeni  savaş  politikalarına  karşı 


Yeni  direniş  politikaları 


2 


Nevvaya  Jin 


aktüel 


Ağustos  201  8 


Zeka  ile  bağlantılı  bini aşkın  yeni  gen  bulundu 


k 


Bilim  insanları  zeka  ile  bağlantılı  olan  ve  büyük  çoğunluğu  daha  önce  bilinmeyen  1016'dan  fazla  özel  gen saptadı. 

Bilim  insanlarından  oluşan  uluslararası  bir  ekip,  zeka  konusunda büyük  ölçekli  bir  genetik  bağlantı çalışması  yürüterek  ve  zeka  ile  bağlantılı  olan  190  yeni  genom  lokusu ile  939  yeni  gen  keşfetti.  Bu  gelişme,  bilişsel  işlevin  genetik  temellerine  dair  mevcut  bilgilerimizi önemli  oranda  genişletiyor. 

Hollanda'daki  Amsterdam  Vrije 
Üniversitesinde  istatistiksel  genetikçi  olan  Danielle  Posthuma'nın önderlik  ettiği  araştırmacılar,  ataları AvrupalI  olan  14  bağımsız  toplulukta,  neredeyse  270  bin  insan  üzerinde  genom  çapında  bağlantı  çalışması  (GWAS)  gerçekleştirdi. 
Tümü  zekalarının  ölçüldüğü  nörobilişsel  testlere  katıldı.  Araştırmacılar  bu  kişilerin  puanlarıyla  onların 
DNA  çeşitliliklerini  (diğer  adıyla 
SNP'leri  veya  tekil  nükleotid  çok  biçimlilikleri)  karşılaştırdıkları  zaman, hangi  mutasyonların  yüksek  zeka ile  bağlantılı  olduğunu  gördü. 

Posthuma'nın  ekibi,  örnekte tespit  edilen  9  milyondan  fazla  mutasyondan,  zeka  ile  bağlantılı  olan 
205  tane  DNA  bölgesi  (önceden  sadece  15  tanesi  soyutlanmıştı)  ve 
1016  (bin  onaltı)  adet  özel  gen  saptadı  (bunların  77  tanesi  önceden keşfedilmişti). 

İnsanlar  uzun  yaşamaya daha  eğilimli 

Araştırmaya  göre,  zekiliği  meydana  getiren  genler  ayrıca  genel olarak  bilişsel  sağlığı  koruyucu  bir etki  gösteriyor.  Yapılan  analizde,  alzheimer  hastalığı,  dikkat  eksikliği/hi- peraktivite  bozukluğu,  depresif  belirtiler  ve  şizofreni  ile  ilgili  negatif bir  ilişki  olduğu  bulundu. 

Ancak  zeka  genleri,  otizm  vakalarının  artmasıyla  ve  ayrıca  uzun ömür  ile  de  ilişkili  durumdaydı.  Bu durum,  yüksek  zekanın  genetik  bakımdan  destekleyici  unsurlarına  sahip  olan  insanların  uzun  yaşamaya daha  eğilimli  olduklarını  gösteriyor. 

Araştırmacılar  şöyle  yazıyor:  "Bizim  sonuçlarımız,  hem  bilişsel  iş¬ 


levle  hem  de  nörolojik  ve  psikiyatrik  özelliklerle  ilişkili  genetik  süreçlerin  birbirleriyle  örtüştüğünü  gösteriyor  ve  bu  ilişkileri  yürütebilen nedensel  bağlantılar  konusunda  fikirler  veren  bulgular  sağlıyor." 

"Bu  sonuçlar,  algısal  işlevin  altında  yatan  biyolojik  destekleri  anlamak  bakımından  önem  taşıyor  ve algısal  işlev  ile  bağlantılı  nörolojik ve  psikiyatrik  bozuklukların  anlaşılmasına  katkıda  bulunuyor." 

Yeni  çalışma,  Posthuma'nın  önderlik  ettiği  ve  geçen  yıl  yayınlanan benzer  bir  araştırmanın  üzerine  inşa edilmiş.  Ancak  araştırmacılar  o  zamanlarda  zeka  ile  bağlantılı  olan  sadece  40  adet  yeni  gen  belirlemişti. 
Bu  yüzden  bu  yıl  yapılan  analiz,  zekanın  temelleri  bakımından  önemli oranda  daha  fazla  bilgi  sunuyor.  Üstelik  artış  gösteren  şey  sadece  zekaya  dair  olan  bilgilerimiz  değil. 

Genetik  lokusların  124 
tanesi  ilk  defa  görüldü 

Yine  Posthuma'nın  önderlik  ettiği  bir  diğer  yeni  araştırmada  bilim insanları  bir  başka  geniş  GWAS  çalışması  yürüttüler  (bu  kez  449  bin 
484  birey  vardı)  ve  genom  çapında 
nevrotiklik  ile  ilişkili  olan  136  tane lokus  ile  599  tane  bağlantılı  gen  belirlediler. 

Genetik  lokusların  124  tanesi  ilk defa  görüldü.  Bu  durum  göz  önüne alındığında;  GWAS  araştırmacıları nevrotiklik  ile  ilişkili  sadece  16  tane lokus  belirlemiş  olsalar  da  bu  durum  depresyon,  kaygı  bozukluğu  ve şizofreni  gibi  sağlık  koşullarının  temellerini  nelerden  aldığına  dair daha  fazla  bilgi  sunuyor. 

Araştırmaya  göre,  nevrotikliğin birbirinden  ayrı  iki  'alt  kümesi'  bulunuyor;  bunlardan  biri  'bunalımlı etkiyle',  diğeri  ise  endişeyle  bağlantılı. 

Bu  durumun  meydana  getirdiği tüm  sonuçların  anlaşılması  için  biraz  zaman  gerekse  de,  "nevrotikliğin  nörobiyolojisini  aydınlatma  konusunda  artık  yeni  öncülerin  ve  test edilebilir,  işlevsel  hipotezlerin"  bulunduğu  belirtiliyor.  Bunlar  gelecekte  nevrotiklik  yaşayan  insanlara yardım  etmek  için  çok  önemli  olabilir.  ■  Popular  Science 


İrlanda’ 

neden  hiç  yıl 

Efsaneye  göre,  St.  Patrick milattan  önce  5.  yüzyılda bütün  yılanları  denize dökmüş.  Bugün  İrlanda'ya  özgü hiçbir  yılanın  olmamasının  sebebi  bu efsaneye  atfedilse  de  asıl  gerçek  İrlanda'da  hiçbir  zaman  o  topraklara  özgü  bir yılan  türü  olmadığı... 

Avusturalya'dan  kuzey  kutup  çemberine  kadar  her  yerde  yaygın  olan  yılanlar  nasıl  oluyor  da  İrlanda'da  bulunmuyor?.  İlk  sebebi,  İrlanda'nın  bir  ada ülkesi  olmasına  bağlayabiliriz.  En  yakın kara  80  kilometrenin  üzerinde  bir  uzaklıkta  ve  bir  kara  yılanı  için  oldukça  uzun bir  yol.  Su  yılanlarına  gelirsek,  onlar  da Atlantik  Okyanusu'nun  kutuplara  yakın soğuk  sularındansa  tropikal  iklimin  ılık sularında  süzülmeyi  tercih  ediyor.  Ancak,  İrlanda'nın  hemen  yanındaki  Büyük  Britanya  bir  ada  ülkesi  olmasına rağmen  orada  yılanlar  mevcut.  Aslına bakacak  olursak,  çok  uzun  zamandır  İrlanda  da  Büyük  Britanya  da  yılanlara ev  sahipliği  yapmıyor.  Çünkü  zamanında  Buzul  Çağı  soğukkanlı  sürüngenler  için  uygun  bir  yaşam  alanına  el  vermemiş.  Buzullar  yaklaşık  10  bin  yıl  önce 


İrlanda  ve  Büyük  Britanya'dan  geri  çekilirken  Avrupa'yla  Britanya  ve  Britanya'yla  İrlanda  arasında  kolay  ulaşım sağlanan  kara  bağlantıları  bırakmış.  Fakat  8  bin  5  yüz  yıl  önce  İrlanda'nın  bağlantısı  da  erirken,  Britanya'nın  Avrupa'ya  olan  bağlantısı  sonraki  2  bin  yıl daha  varlığını  korumuş.  Bu  durum  da hayvanların  (bunlardan  yalnızca  üç  yılan türü  başarmış  olsa  da)  Britanya'ya  yerleşmeleri  için  daha  fazla  zaman  vermiş. 
İrlanda'da  hiçbir  yılan  fosiline  rastlanmadığından  Britanya'ya  yerleşen  türlerin  İrlanda'ya  kadar  göç  etmediği  düşünülüyor. 

Yeni  Zelanda,  Havai,  Grönland,  İzlanda  ve  Antartika'nın  da  aralarında  bulunduğu  pek  çok  adada  yılan  bulunmasa  da  Guam'ın  Kahverengi  Ağaç yılanları  ilginç  bir  istisna.  Oldukça  saldırgan  olan  bu  yılanlar  adanın  doğan  kuş popülasyonunun  büyük  bir  kısmını  yok 


fM 


Tarihte  bu  ay 

.1975:  U9a«ia'da,Bemaclette  01owa  ilk  kadm  buVukelçi  olarak  900  yıllık  geleneği  bozdu. 

kee  kabilesinin  ilk  kadın  şefi  seçildi. 


ı  ö-o-o-o-oçs^ 


yerçekleştirdi. 

.,8A5*2«0Vd.TÜ*WnlnikW«n4k» 

Zehra  Kosova  yaşamını  yitirdi- 

•8  Ağustos  2014:  GaKttû  Denil  Fırat,  IŞİD  saldınsı  nedeniyle  Maxmur'da  yaşamını  yitirdi. 


İnsan  neden  dejavu  hissine  kapılır 


? 


Herkes  o  duyguyu  yaşamıştır:  Bir olayı  daha  önce  yaşamış  olma hissi.  Ama  biryandan  da  bunun mümkün  olmadığını  bilirsiniz.  Peki  bu  his neden  oluşur? 

Dejavu  adı  verilen  bu  olgunun  nedenlerini  ve  bu  konuda  bilinmesi  gerekenleri derledik. 

i.  Seyahat  dejavuyu  tetikliyor 

Dejavu  genellikle  belli  yerlerle  ilgilidir.  Yeni  bir  yere  gidip  orada  yeni  tecrübeler  yaşamak  bu  hissi  tetikleyebilir. 
Zira  tanımadığımız  yerlerde,  sanki  oraya daha  önce  gitmişiz  duygusuna  kapılabilirsiniz.  Böyle  bir  şey  olmadığı  için  o anıya  sahip  olmamızın  mümkün  olmadığı  bilgisinden  kaynaklanan  "çatışma" potansiyeli  daha  fazladır. 

Araştırmalar,  daha  fazla  seyahat  edenlerin  daha  fazla  dejavu  duygusu  yaşadığını gösteriyor. 

2.  Gençlerde  dejavu daha  yaygın 

Dejavu  hissi  gençlikte  daha  fazla  hissedilir  ama  bunun  sayısı  ayda  bir  kezden fazla  değildir.  40-50  yaşına  gelindiğinde bu  oran  yarıya  iner.  60'larınızda  ise  yılda bir  kez  veya  daha  azdır. 

3.  Bazı  insanlarda  dejavu  hissi gün  boyu  sürebilir 

Nadir  de  olsa  bazı  insanlarda  dejavu ciddi  bir  sorun  haline  gelebilir.  22  yaşındayken  gün  boyu  devam  eden  dejavu  duygusu  yaşayan  Manchesterlı  Lisa  "Sabah  o yaşanmışlık  hissiyle  uyanıyordum"  diyor. 

Bu  sorunu  giderek  daha  sık  ve  daha yoğun  yaşamaya  başlamış.  Sonunda  bunun  temporal  lob  epilepsi  adı  verilen  bir epilepsi  türünden  kaynaklandığı  ortaya  çıkınca  tedavi  olmuş. 

4.  Dejavuya  hafızada  anlık yanlış  bağlantı  neden  oluyor 

Sık  ve  yoğun  dejavu  nöbetleri  geçiren  insanları  inceleyen  bilim  insanları, 


sorunun  beyinde  temporal  lob  adı  verilen  bölge  ile  bağlantılı  olabileceğini tespit  etti.  Buradaki  sinir  bağlantılarında  olmaması  gereken  bir  anda  ateşleme  olduğunda  sahte  bir  anı  ve  yaşanmışlık  hissi  ortaya  çıkıyor.  Bilimsel olduğu  söylenemeyecek  diğer  teorilere göre  ise  iki  paralel  evrenin  çarpışması ya  da  reenkarnasyon  nedeniyle  dejavu hissi  yaşanıyor. 

5.  Beyindeki  'teyit'  mekanizması gerçeğe  dönüş  sağlıyor 

Bilim  insanları,  beyinde  temporal  lobda olup  bitenleri  denetleyen  bir  ikinci  sistem olduğuna  inanıyor.  Bu  sistem,  yaşanan  his- 


birden  devreye  girdiğinde  duygular  ve  birikmiş  görsel  ipuçları  da  etkilenerek  geleceği  görme  hissinin  ortaya  çıkmasına  neden  olabilir. 

7.  Dejavunun  karşıtı 
'jamevu' 

Jamevu  (jamais  vu)  bir  şeyin  tanıdık olduğunu  bilip  de  ona  karşı  yabancılık  hissine  kapılmayı  ifade  eder.  Örneğin,  tanıdığınız  birinin  yüzüne  bakarken  birden  size yabancı  gelebilir. 

Aynı  his,  bir  kelimeyi  yazarken  de ortaya  çıkabilir;  bildiğiniz  kelime  birden gözünüze  yanlış  gelebilir.  Tanıdık  bir  ke¬ 


lerin  bir  hatadan  ibaret  olduğunu  anlamamızı  ve  dejavunun  sona  ermesini  sağlıyor. 

6.  Dejavu,  geleceği  öngörebilme duygusu  yaratabilir 

Yoğun  bir  dejavu,  olacakları  önceden görme  hissi  de  yaratabilir.  Bunun  nedeni, hafıza  sistemimizin  geleceği  öngörmemize yardımcı  olan  ve  gerekli  önlemleri  almamızı  sağlayan  bir  işlev  de  görmesidir.  Böylelikle  aynı  hataları  yeniden  yapmamız  engellenmiş  olur  ve  gelecek  adımı  tahmin edebilir  hale  geliriz. 

Bazen  dejavuda  beynin  birkaç  bölgesi 


limeyi  anlamını  yitirecek  kadar  tekrarladığınızda  da  bu  kelime  artık  sadece bir  ses  yığını  haline  gelecek  ve  yabancılık  hissi  uyandıracaktır. 

8.  Dejavu  kelimesini  ilk  kullanan parapsikoloji  uzmanı 
Emile  Boiracoldu 

Emile  Boirac  bu  sahte  aşinalık  hissini 1876'da  Fransız  Revue  Philosophique  dergisine  yazdığı  bir  mektupta  ifade  etmişti. 
Uzun  bir  dönem  bu  his  paranormal  bir  deneyim  olarak  görülmüştü.  ■  BBC 


etti.  Çare  bulamayan  yönetimler,  önlem amaçlı  yılanların  sayısını  azaltmaya  karar verdi  ve  Aralık  2013'te  ABD  Tarım  Bakanlığı  yılanları  zehirlemek  için  parasetamol  katılmış  ölü  fareleri  helikopterle Guam'a  döktü.  Plan  şimdilik  işe  yaramışa benziyor;  yılanların  popülasyonu  geçici olarak  kontrol  altına  alındı. 

Benzer  bir  durumun  İrlanda'nın  başına  gelmesi  zor  olsa  da  aslında  mümkün. 
90'ların  sonunda  İrlanda'daki  ekonomik patlamayla  birlikte  evcil  yılanlar  bir  statü sembolü  haline  gelmişti.  2008'deki  gerilemeyle  de  insanlar  yılanlarını  saldı.  Başı boş  dolanan  yılanlar  neyse  ki  şimdilik  doğal  ortamlarında  bir  tehdit  oluşturmuyor. 

■  Popular  Science 


Bir  ilk: 

Yeni  oluşan bir  gezegen  i görüntülendi 


Yeni  oluşmakta  olan bir  gezegen ilk  kez,  Şili'deki  Avrupa  Aşırı  Büyük  Teleskobu'  tarafından görüntülendi. 

Fotoğrafta  gezegenin,  yıldızının  çevresinde  tekerlek  şeklinde, gaz  ve  tozla  oluştuğu  görülüyor. 

BBC  Türkçe'nin  haberine  göre  araştırmacılar,  uzun  süredir  bir  'bebek  gezegenin'  peşindeydi.  Bu  gezegen,  bu  türde  keşfedilen ilk  gezegen  oldu. 

PDS  70  adı  verilen  yıldız  10  milyondan daha  az  bir  süre  önce  oluşmuş.  Çevresindeki,  oluşmakta  olan  gezegenin  yaşının  ise 


j\ 


beş  ile  altı milyon  olduğu düşünülüyor. 

PDS  70b  adı  verilen  gezegenin,  Jüpiter'den  birkaç  kat  büyük  olduğu  ve  muhtemelen  bulutlu  bir  atmosfere  sahip  olduğu düşünülüyor.  Gezegenin  sıcaklığının  ise 
1000  santigratın  üzerinde  olduğu  tahmin 
ediliyor.  ■  Gazete  Karınca 
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Yaşamımızı  ve  haklarımızı 

savunacağız 


/I  Haziran  seçimleriyle  birlikte yeni  ve  faşizmin  kurumsallaştırıldığı  zorlu  bir  dönemin  içine girmiş  bulunuyoruz.  Elbette  ki  faşizme  karşı mücadele  edenler  olarak  öncelikle  bu  dönemin  özeliklerini  anlamamız  gerekiyor.  Daha da  önemlisi  AKP'ye  yıllardır  dire nen  kesimlerin  şimdi  ne  yapacağını  konuşmak,  geri  çekilmeyen  mücadele  programları üretmek  temel  görevimiz.  Türkiye'de  yaşamına  sahip  çıkmak için  direnen  kesimlerin  başında kadınların  geldiğini  kimse  görmezden  gelemez.  Özellikle  Gezi 
Direnişi  ile  ortaya  çıkan  'Haziran 
İsyanı'  sonrası  kadın  mücadelesi  daha  da  görünür  oldu.  Bu  gelişmelere  bağlı  olarak  kadın hareketi,  yeni  dönemin  kadınlar  açısından  ne ifade  ettiğinin  bilinciyle  sorumluluklarını omuzlayacak  ve  durmayacaktır. 

24  Haziran  seçimlerini  geride  bıraktık.  Adil 
olmayan,  şaibeli,  OHAL  baskısıyla  yönetilen, paranın  ve  devlet  olanaklarının  konuştuğu  bir seçim  süreci  yaşadık.  Sırf  bu  nedenlerden  kaynaklı  da  olsa  AKP  iktidarını  meşru  kabul  etmemek  gerekir.  Kaldı  ki  bu  kadar  güç  gösterisine  rağmen  Türkiye  çapında  AKP  oylarında bir  erime  yaşandı.  MHP  ile  ittifaka  dayanan yeni  bir  rejim  kuruldu.  İktidar  açısından  bu  zayıflık  elbette  ki  muhalif  olana  saldırganlıkla, devlet  gücünün  sonuna  kadar  kullanılmasıyla kapatılmaya  çalışılacaktır.  Sonuçta  koalisyona yaslanan  tek  adam  rejimi  kuruldu.  Bu  rejimin adı  faşizmdir.  Nitelikleri,  yöntemleri  ve  karşı mücadelenin  araçları  ise  ayrıca  bir  değerlendirme  konusudur.  Şimdilik  bu  yazının  sınırına, seçim  sonuçlarını  kadınlar  açısından  değerlendirmeye  dönelim. 

Mecliste  eşit  temsil  yok 

Yeni  meclisin  yaklaşık  yüzde  83'ü,  bakanlar kurulunun  yüzde  87,5'i  erkeklerden  oluşuyor. 
"Kadın  erkek  eşitliğine  inanmıyorum"  diyen kadınlara  sadece  partinin  kadın  kolları  olarak yükü  omuzlama  görevi  veren  bir  adamın  kurduğu  rejimden  daha  ilerisini  beklemiyoruz zaten.  Meclisteki  partilerin  kadın  vekil  oranları  da  her  şeyi  açıklıyor.  AKP  %  18,28,  CHP  % 12,5,  MHP  %  8,16,  İyi  Parti  %  7,14  ve  HDP  % 38,81  oranında  kadın  mil letvekiliyle  mecliste temsil  edilecek.  Sadece  bu  rakamlar  bile  partilerin  kadın  erkek  eşitliğine  ne  kadar  önem verdiğini  gösteriyor.  Meclisteki  kadın  vekil oranı  7  Haziran'da  Halkların  Demokratik  Partisi'nin  barajı  aşıp  meclise  girmesiyle  birlikte cumhuriyet  tarihinin  en  yüksek  oranı  olan %18'e  ulaşmıştı.  Yine  bu  mecliste  de  oran HDP  sayesinde  yükselse  de  durum  ortada. 
600  kişilik  meclisin  5'te  l'i  bile  kadın  değil. 
Nüfusun  yarışıyız  ama  siyasette  mücadele ederek  var  olabiliyoruz.  Biz  HDP  milletvekili kadınlar  ise  önümüzdeki  sürecin  özellikle  kadınlar  açısından  hiç  kolay  olmayacağını  biliyoruz.  Hem  31  adet  Ahmet  +  27  adet  Mehmet  +  20  adet  Mustafa  +  419=  497  adet  erkek vekille  kurulmuş  olan  mecliste  hem  de  sokakta,  yaşamın  her  alanında  haklarımızı  ve hayatlarımızı  savunmaya  devam  edeceğiz. 

Hak  gaspı  için  yasa 

Peki,  bu  meclis  aritmetiğinden  kadınlara  ne 


çıkar?  Sadece  seçimlerden  sonraki  haftanın gündemlerine  bakarak  bunu  öngörmek  mümkün.  Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Eski  Bakanı Fatma  Betül  Sayan  koltuğu  devretmeden  önce bir  televizyon  programında  nafaka  ile  ilgili  yeni düzenlemeyi  hızla  meclise  getireceklerini  söyledi.  Bu  aynı  zamanda  2016  yazında meclis  komisyonuna  gelen  ve  kamuoyunda  'Boşanma  Komisyonu  Raporu' 
olarak  bilinen  rapordaki  en  önemli maddelerden  biriydi  ve  özü  itibariyle kadınların  boşanma  süreci içindeki  haklarını  gasp ederek  kadınları  çaresiz  bırakmayı,  boşanmayı  önlemeyi  hedefliyordu.  Başta  Fatih  Tezcan  gibi AKP  tetikçileri  olmak  üzere  birçok  erkeğin  yürüttüğü  nafaka  karşıtı  kampanya  ne  hikmetse Aile  Sosyal  Politikalar  Eski  Bakanı  Sayan  için seçimden  bir  hafta  sonra  dile  getirilen  ilk  konu oldu.  Yine  aynı  dönemde  çocuk  istismarına karşı  idam  ve  hadım  gündem  haline  getirildi. 
Toplumda  çok  ciddi  tepkiye  yol  açan  çocuk  istismarı  AKP  açısından  çözülmesi  gereken  bir sorun  değil,  toplumu  infialle  yönetmenin  kolaylaştırıcı  bir  aracına  döndü. 

Çocuk  istismarını  önleme yerine,  örtme 

Çocuk  istismarı  ve  cezalar  önümüzdeki  dönem  çok  gündem  olacağı  için  üzerinde  durmakta  fayda  var.  Çocuğa  yönelik  cinsel  suçlarla ilgili  düzenleme  baskın  seçim  kararı  alınmadan birkaç  gün  önce  meclis  komisyon  gündemine gelmişti.  Toplumsal  duyarlılığın  yüksek  olduğu bu  konu  muhataplarına,  çocuk  ve  kadın  örgütlerine,  mecliste  bu  konuyla  ilgili  daha  önce çalışan  komisyona  sorulmadan  ve  danışılmadan  baskın  bir  şekilde  gündeme  getirilmiş  ve sonra  sanki  bu  sorun  yokmuş  gibi  baskın  seçim  kararıyla  rafa  kaldırılmıştı.  Kabaca  15  yaş üstünü  çocuk  saymayan,  hadım  gibi  düzenlemeleri  çözüm  olarak  gösteren  yasa  tasarısına kadın  ve  çocuk  örgütleri  itiraz  etmişti.  Şimdi yeniden  benzer  bir  düzenlemeyle  karşı  karşıyayız.  Çocukların  kaçırılıp  öldürülmesi  üzerine "İdam  ve  hadım  isteriz"  diyen  büyük  bir  koro oluşturuldu.  Ne  var  ki  bu  yöntemler  toplumsal infiali  yönetebilmeyi  sağlamaktan  öte  bir  işe yaramaz.  AKP  16  yıldır  iktidarda  ve  çocuk  istismarı  her  geçen  yıl  artıyor,  görünür  oluyor. 
Ailede,  okulda,  yurtta,  cemaat  evlerinde...  her yerde  istismar  var.  İstismarın  önlenmesi  için önleyici  ve  kalıcı  çözümler  bulunmalı,  çocuk ve  kadın  örgütleriyle  beraber  çalışılmalı,  mevcut  yasalar  çocuğun  üstün  yararına  göre  düzenlenip  gerçekten  uygulanmalı.  Ceza  artırımı  çözüm  değil,  ancak  siz  15  yaşında  bir çocuğun  istismarına  'evlilik'  derseniz,  Ensar  Vakfı'nda  45  çocuğun  tecavüze  uğra masına  'bir  kere  olan  bir  şey'  derseniz zaten  istismarı  önleme  değil,  istismarcıyı aklama  derdinde  olduğunuz  açıkça  ortaya  çıkar.  AKP'nin  yarattığı  idam  ve hadım  heyulası  istismarı  örtmekten başka  bir  işe  yaramamaktadır.  Bizler, kadın  ve  çocuk  örgütleriyle  birlikte bu  konuda  daha  kalıcı  çözümler bulmalı,  devleti  buna  zorlamalıyız. 

Çocukların  güvenli  yaşadığı  bir ülke  için  mücadele  etmek  bu  erillik  akan  yeni  rejim  altında  en önemli  görevimiz. 


Emeğimizi  savunacağımız bir  süreç 

Seçim  sonrası  kadınları  ilgilendiren en  önemli  düzenlemelerden  biri  de 
Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanlığı ile  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığının  birleştirilmesi  oldu. 

2011  yılında  Tayyip  Erdoğan'ın 
"Biz  muhafazakâr  demokrat  bir partiyiz.  Bizim  için  aile  önemli" 
demesi  üzerine;  Kadın  ve  Aileden  Sorumlu  Devlet  Bakanlığından  kadının  adı  çıkarılmıştı.  Şimdi  ise  aile  merkezli politikalarla  çalışma  hayatı iç  içe  geçiriliyor.  Bu  düzenleme  yeni  rejimin  emek  siyasetini  anlamamız  açısından  da  önemli. 

Çalışma  hayatında  her türlü  haktan  yoksun, kölece  ve  güvencesiz çalışma  koşulları  kural  haline  gelmişken, sosyal  güvenliğin kayırmacı  sosyal yardımlara  indirgendiği,  emekçiler  açısından 


Yüksek 
Seçim 
Kurulu binalarının önlerinde en  çok kadınlar  ve gençler  vardı. 
Tıpkı  sandığa sahip  çıktığımız gibi  yaşamlarımıza  da  haklarımıza  da  sahip çıkacağız. 
Yan  yana  gelip  bu faşizmin  karşısında durmanın  yollarını bulacağız. 
Kadın  hareketi bu  konuda  hepimize yol  gösterici  olacaktır. 


oluşan  ağır  koşulların  aile  merkezli  politikalarla  tolere  edilmeye  çalışıldığı,  kadınlarınsa  aile  içerisindeki  pozisyonlarıyla  çalışma  yaşamına  ve  hayata  katıldığı,  yani  zaten  az  çok  böyle  işleyen  sistem  şimdi Çalışma,  Sosyal  Hizmetler  ve  Aile  Bakanlığı  aracılığıyla bir  modele  dönüştürülecek. 

Bu  bakanlıkla  beraber  bir  dizi  yeni  düzenleme  de  yapılacaktır.  Çalışma  hayatında  güvencesizlik  giderek  artarken  işçilerin  sosyal  yardımlar  yoluyla  hayatını  devam ettirmeye  mecbur  bırakılması,  oluşan  kuralsızlığın  sonucunda  iş  cinayetlerinin  artması  kaçınılmaz  olacaktır.  Bu  bakanlık  kadın  ve  işçi  cinayetleri  karşısında  "Bunlar  kaderdir, fıtrattır"  demenin  ötesinde  bir  şey  yapamaz.  Emeğimizi  de yaşamımızı  da  hep  birlikte  savunacağımız  bir  süreci  öngörmemiz,  örgütlememiz  gerekiyor. 

Mücadeleden  vazgeçmeyeceğiz 

Nafaka  düzenlemesi,  çocuk  istismarını  örten  idam  ve  hadım tartışmaları,  Aile  Bakanlığı  ile  Çalışma  Bakanlığı'nın  birleştirilmesi...  Bunlar  sadece  seçimden  bir  hafta  sonra  açığa  çıkan  ve kadınların  nasıl  bir  rejimle  karşı  karşıya  olduğunu  gösteren  gelişmeler.  Bunlarla  sınırlı  kalmayacağı  açıktır.  Ülkemizde  kadınların gündelik  hayatından,  iş  yaşamına  zor  koşullar  altında,  tedirgin  yaşadığını  söylemek  yanlış  olmaz.  Şimdi  Türk,  Sünni  ve  erkek  koalisyonuna  dayanan  bu  rejim  altında  hayatlarımıza  sahip  çıkmak,  ama sadece  kendi  hayatlarımıza  sahip  çıkmak  değil  bu  rejimi  değiştirecek gücü  başta  kendimize,  sonra  birlikte  mücadele  edebileceğimiz  bütün toplumsal  kesimlere  vermek  görevimiz.  Biz  kadın  milletvekilleri,  bu meclis  yetkisiz  bir  meclis  diyerek  mücadele  etmekten  vazgeçmeyeceğiz. 
Bizi  oraya  taşıyan  kadınlar,  seçim  gecesi  bütün  'kurtarıcı'  erkekler  ortadan kaybolduğunda  sandık  peşindeydi.  Yüksek  Seçim  Kurulu  binalarının  önlerinde  en  çok  kadınlar  ve  gençler  vardı.  Tıpkı  sandığa  sahip  çıktığımız gibi  yaşamlarımıza  da  haklarımıza  da  sahip  çıkacağız.  Yan  yana  gelip  bu faşizmin  karşısında  durmanın  yollarını  bulacağız.  Kadın  hareketinin  bu  konuda  hepimize  yol  gösterici  olacağına  inanıyorum. 


Nevvaya  Jin 
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Kadınların  gücü  faşizmi  yenecek 


Zerîn  RUKEN 


Ji  Haziran  2018  seçimlerini  AKP'nin  16 
yıllık  iktidarı  boyunca  uyguladığı  faşizmin  kurumsallaştırma  sisteminin son  halkası  olarak  ele  almak  gerekir.  AKP-MHP  faşist  ittifakı  1  Kasım  seçimleri  ile  buna  start  verdi. 
OHAL  darbesi,  16  Nisan  referandumu  ile  devam eden  bu  faşist  sistemin  inşasında  2019'da  gerçekleşmesi  öngörülen  yerel  seçimler  son  halka  olarak planlanıyor.  AKP-MHP  faşist  ittifakı  24  Haziran  seçimleriyle  üç  yıldır  yoğun  olarak  yürüttülen  soykırımcı  politikalar  ve  savaşa  meşruiyet  kazandırmak istedi.  OHAL  koşullarında  mutlaka  kazanacakları düşüncesiyle  bu  seçim  kararı  alındı. 

Bu  seçim  OHAL  koşulları,  baskılar,  yüzlerce  Kürt siyasetçi  ve  demokratik  kurumun  kapatıldığı  bir dönemde  gerçekleşti.  AKP-MHP  faşist  ittifakı, HDP'nin  baraj  altında  bırakılması  planları  üzerinde çok  açık  şekilde  çalıştı.  Devreye  konulan  tüm  hile ve  senaryolara  rağmen  HDP'nin  seçim  barajını  geçmesi,  kadınların  ve  halkların  mücadelesiyle  gerçekleşti.  HDP  Türkiye  cephesinde  hem  vekil  sayısını hem  de  oy  oranını  arttırarak,  halkların  partisi  ve mecliste  üçüncü  büyük  bir  parti  olduğunu  ortaya koydu.  7  Haziran  seçimlerinden  farklı  olarak  gergin savaş  ortamlarında  çetelerin  faşizme  oy  verdikleri de  inkara  edilemez  bir  gerçek  olarak  gördük.  Seçimlerin  her  aşaması  anormal  ve  gayri  meşrudur. 
Bu  nedenle  AKP  eliyle  geliştirilen  özel  savaş  politikalarını  yeni  hükümet  döneminde  de  boşa  çıkarabilmeliyiz.  AKP-MHP  faşizmi  bir  bütün  olarak  devletin  yapısını  değiştirmektedir.  Buna  bağlı  olarak karşısında  direnen  tek  parti  ve  kesim  Kürtler  değildir.  Bu  çerçevede  açığa  çıkmış,  referandumda hayır  cephesi  olarak  somutlaşan  dinamik  ve  ciddi bir  kadın  cephesi  ve  demokrasi  kavgası  veren  halklar  vardır.  Yine  AKP-MHP  faşizminin  Kürt  soykırımını tamamlamak  için  tüm  imkanlarını  seferber  ettikleri de  bilinen  bir  gerçektir.  Açığa  çıkan  seçim  sonuçlarına  göre  savaşın  karakteri  ve  yürütülmesinde  farklılıklar  ve  yeni  boyutlar  da  görülebilecektir.  Kadınlar ve  demokratik  güçlerin  bu  iki  olasılık  için  de  mücadele  taktik  ve  tarzlarını  iyi  belirlemeleri  ve  mücadeleyi  yükseltmeleri  gerekmektedir.  Türkiye'de kadınların  demokrasi  cephesi  ekseninde  mücadeleyi  ve  örgütlülüğü  geliştirmeleri,  Kürdistan  ve  Ortadoğu'da  da  kadın  özgürlük  hareketinin  öncülüğünde  demokratik  devrimin  yaygınlaştırılıp, derinleştirilerek  inşanın  sürdürülmesi  temel  hedeflerdendir.  3.  Dünya  Savaşı  sonrasında  oluşacak statükolar  bu  mücadele  temelinde  belirlenecektir. 

Faşist  iktidar  kurumlaştı 

AKP'nin  seçim  hileleriyle  kazandığı  24  Haziran seçimleri,  her  şeye  rağmen  faşizme  karşı  ortak  mücadele  platformu  ve  demokrasi  blokunu  ortaya  çıkardı.  Özellikle  kadınların  seçim  çalışmalarında  sergiledikleri  performans  ve  emek  faşizme  karşı 
mücadeleki  rollerini  bir  kez  daha  ortaya  koydu.  24 
Haziran  seçimleri  aynı  zamanda  Kürt  kadınları,  Kürt halkı  ve  Türkiye  halklarına  öncülük  edildiğinde,  son yıllarda  yaşatılan  acılar  ve  verilen  bedellerle  birlikte mücadele  etmeye  hazır  olduğunu  gösterdi. 

Bu  sonuçların  yanısıra,  AKP-MHP  faşist  ittifakıyla birlikte  eril,  soykırımcı  zihniyet  yapılanması  kurumsallaştı.  24  Haziran  seçimleriyle  birlikte  faşist  yönetim  kendisini  yeniden  yapılandırdı.  Aynı  faşist ve  milliyetçi  zihniyeti  taşıyor  olmalarına  rağmen AKP'nin  seçimleri  kazanmak  için  MHP'ye  tutun¬ 


ması,  Erdoğan'ın  hükümranlığını  sürdürmek  ve  savaş  politikalarını  devreye  koymak  dışında  başka manevra  alanın  kalmadığını  gösteriyor.  AKP  politikasını,  halkın  önemli  oranda  destek  verdiği,  argümanına  dayandırıp,  meşruluğunu  artırmaya  dönük bir  yaklaşım  gelişti rse  de,  uluslararası  alandaki  tecrit  pozisyonunu  aşamayacaktır. 

Seçimden  hemen  sonra,  HDP  Eşbaşkanı  Pervin Buldan'a  yönelik  mafyavari  tehdit,  bundan  sonra da  bu  ve  benzeri  girişimlerin  yaşanacağını  ifade ediyor.  Önümüzdeki  süreçte  birçok  kesimi  etkisizleştirme  girişimleri  de  yaşanabilir.  Buna  karşı  sessiz kalındığı  takdirde  AKP  iktidarının  karakteri  olarak belirginleşen  erkek  hegamon  ve  faşizan  politika Kürt  halkına,  kadınlara  ve  halklara  yönelik  soykı¬ 


tabilir.  Türkiyeli  kadın  örgütleri  ve  muhalif  partilerin de  güçlü  ve  alternatif  bir  duruş  sergilemesi  bu  dönem  açısından  oldukça  gerekli.  Türkiyeli  kadınlar 
24  Haziran'da  gösterdikleri  kararlı  ve  aktif  duruşu 
bundan  sonraki  süreçte  de  somut  adımlar  ve  planlamalarla  sürderek,  seçimlerde  kadınlarda  yaratılan umudu  büyütebilir. 

HDP'nin  meclisteki  kadın  milletvekillerinin  sayısının  parlamentoyla  sınırlı  kalmayıp,  demokratik toplumsal  mücadeleye  yansıması  da  oldukça  önem taşıyor.  Yeni  mücadele  perspektifi  oluşturulurken kadın  vekillerin  erkek  egemenliği  ve  cinsiyetçi  politikalarına  karşı  güçlü  bir  duruş  ortaya  koyarak, yaratıcı,  alternatif  bir  çizgi  geliştirmeleri  en  temel adımlardan  biri  olarak  kendisini  hissettiriyor. 


AKP'nin  seçim  hileleriyle  kazandığı  24  Haziran  seçimleri, her  şeye  rağmen  faşizme  karşı  ortak  mücadele  platformu ve  demokrasi  bloku  ortaya  çıkardı.  Özellikle  kadınların seçim  çalışmalannda  sergiledikleri  performans  faşizme karşı  mücadeleki  rollerini  bir  kez  daha  ortaya  koydu. 


kaları  erkek  egemen  zihniyete  cesaret  verip,  kadına şiddeti  normalleştirdikçe,  öldürülen  kadın  sayısı artıyor.  AKP  iktidarı  döneminde  kadına  şiddet  olaylarının  %  87'sinde  erkeklere  "iyi  hal"  indirimi  uygulandı.  AKP  iktidarı  döneminde  çocuk  istismarının %  700,  kadın  cinayetlerinin  %  bin  400  artması, AKP'nin  normalleştirdiği  erkek  egemen  ve  cinsiyetçiyetçi  yaklaşımların  da  bir  sonucu  olup,  bunlara politik  olarak  zemin  hazırlandığını  gösteriyor. 
AKP'nin  bilinçli  ve  sistemli  olarak  yürüttüğü  bu  politikalar,  son  dönemde  çocuk  ölümleriyle  sonuçlanan  olaylarda  da  görüldüğü  gibi  bundan  sonra  da artacağını  gösteriyor.  2012  yılında  getirilen  yeni eğitim  sisteminin  de  özellikle  kız  çocuklarının  okula devamlılığını  sağlamadığı  için  istismarın  artmasında etkide  bulunduğu  görülüyor.  Aralık  2017'de  müftülüklere  nikah  yetkisi  veren  yasanın  resmi  gazetede yayınlanması  ise  çocuk  istismarının  rakamsal  olarak oldukça  yüksek  düzeylere  çıkmasını  sağladı.  Diyanet  İşleri  Başkanlığının  buluğ  tanımı  ve  evlilik  yaşı 
tanımı  da  bu  yasal  etki  ile  birleştiğinde  yüzde  700 
düzeyinde  artan  çocuk  istismarının  edenleri  daha net  görülüyor. 

Her  alanda  eşit  temsiliyet 

Kadına  ve  çocuklara  yönelik  şiddet  ve  istismar önümüzdeki  dönemde  en  öncelikli  mücadele  ko¬ 


rımcı  saldırılarını  daha  da  artıracaktır. 

HDP  farkını  ortaya  koydu 

24  Haziran  seçimleri  ardından  27.  dönemde  parlamentoya  giren  600  vekilden  103'ü  kadın.  Bu  rakamla  birlikte  kadın  vekillerin  oranı  yüzde  17.45 
düzeyinde  kaldı.  Ne  yazık  ki  HDP  dışındaki  siyasi partiler  eşit  temsiliyetin  yakalanması  konusunda çaba  sahibi  olmadı.  HDP  bu  konuda  bir  kez  daha farkını  ortaya  koydu.  HDP'nin  67  milletvekilinden 26'sı  kadın.  Seçimler  sonucunda  290  vekili  bulunan AKP'den  sadece  53  kadın  olurken,  144  vekil  sayısı 
bulunan  CHP'den  18'i  kadın  vekilden  oluşuyor.  49 
milletvekili  olan  MHP'den  4  kadın  vekil,  42  milletvekili  bulunan  İYİ  partiden  ise  sadece  3  kadın  vekil seçildi.  Erkeklerin  meclisteki  temsil  oranı  da  istatistiklere  82,55  biçiminde  yansıdı. 

Diğer  partilere  oranla  HDP'nin  kadın  vekil  sayısı yüksek  olsa  da  şüphesiz  bu  yeterli  görülmemeli. 
Eşit  temsilin  sadece  parlamentoda  değil,  yaşamın her  alanında  sağlanması  için  de  güçlü  ve  istikrarlı bir  mücadele  verilmeli.  AKP'nin  kadına  dönük  ikiyüzlü  politikasına  en  fazla  etkide  bulunacak  ve bunu  deşifre  edip  boşa  çıkaracak  olan  HDP'li  kadın vekillerdir.  Bu  nedenle  yeni  dönemde  parlamentodaki  HDP'li  kadın  vekiller,  kadın  iradesi  ve  özgürlük  çizgisinin  sesi  ve  rengi  olabilmelidir.  Yine  tüm bunların  ön  koşullu  kadın  ve  çocuk  katliamları  ve tecavüzlerini  durdurmanın  tarihi  hesaplaşması  ve toplumcu  siyasetini  geliştirmek  olmalıdır.  AKP'nin ceberut  devletiyle  mücadele,  ideolojik  ve  özgürlük duruşu  temelinde  geliştirildiği  oranda  sonuç  verebilir.  Türkiye'nin  demokratikleşmesi  ve  özgür  bir Türkiye'nin  inşası  kadınların  ortak  örgütlülüğü  ve birlikteliğiyle  mümkündür. 

Ortak  mücadele  büyütülmeli 

Örgütlü  kadın  mücadelesi  AKP'nin  kadın  düşmanı politikalarına  dur  diyebilir,  faşizmi  yenilgiye  uğra¬ 


HDP’li  kadınların  yüzde  37’lil<  bir  oranla  meclise  girmiş  olması beklentileri  büyütüyor  Eşit  temsiliyet,  toplumsal  siyasetin  etkin tarzını  yakalayarak  pratikleşmektir  Halkın  gerçek  vekilleri  olabilmeyi  başarmaktır  Bu  katılım  toplumsal  demokrasi  mücadelesidir; faşizmi  geriletilecek,  kadınların  örgütlü  kimliği  ve  örgütlülüğüdür 


Erkek  zihniyetini  en  açık  bir  biçimde  ifşa  etmek gerekiyor.  AKP'nin  zorba  erkek  zihniyet  gerçekliği ile  kıran  kırana  bir  mücadelenin  geliştirilmesi  temel öncelik  olarak  ortaya  çıkıyor.  AKP  iktidarının  en  büyük  korkusu  olan  bu  mücadele  tarzı,  AKP'de  kendisini  kurumsallaştıran  faşist,  kadın  düşmanı  eril erkek  zihniyetini  sarsacaktır.  Bu  yönüyle  "AKP  iktidarı  seçimle  değil,  kadının  örgütlü  mücadelesiyle gidecektir"  tespiti  oldukça  yerinde. 

AKP'nin  kadın  düşmanlığı 

Tüm  bunlarla  birlikte,  AKP'nin  kadın  düşmanı  iktidar  gerçeği  ve  politikalarına  rağmen  halen  kadınlardan  destek  alıyor  olmasının  nedenlerini  de  sorgulayabilmeliyiz.  Aç  ve  muhtaç  bırakılan  kadının, devlete  muhtaç  hale  getirilerek,  maaş  üzerinden iktidara  bağımlı  kılınması  kadın  özgürlüğüne  en  büyük  saldırılardan  biri  değil  midir?  AKP  diktatörlüğü politikalarıyla  toplumda  yaydığı  kötülüğü  sadece sıradanlaştırmamış,  kitleselleştirmiş  ve  iktidar  mücadelesini  bu  kirli  amaçlar  temelinde  yürütmüştür.  AKP  diktatörlüğünün  en  belirgin karekteri  de  kadın,  çocuk,  halk düşmanı  politikaları  devreye koyması,  erkek  egemenliği  ve cinsiyetçiliği  derinleştirmesidir. 

AKP'nin  kadına  yönelik  politi¬ 


nuları  arasında  yer  alıyor.  Toplumun  tüm  kesimlerine,  kadınlara  ve  halklara  bu  iktidar  gelecek  vadetmiyor  diyebilmemiz  için  yüzlerce  sebebimiz  var. 
Bunun  mücadelesi  güçlü  verilemediği  takdirde  siyasete  endeksli  dincilik,  faşizm  ve  milliyetçilik  cenderesinde  toplumda  yaratılan  yozlaşma  daha  da boyutlandırılacaktır. 

Faşizmin  en  karanlık  halini  yaşadığımız  bu  dönemde,  buna  karşı  mücadele  cephesini  de  güçlü biçimde  örgütleyecek  imkanlara  da  sahibiz.  Bunu gerçekleştirdiğimiz  takdirde  mevcut  koşullar  kadın öncülüğünde  yeni  şafaklara  yol  almamıza  da  imkan  sunuyor. 

HDP'li  kadınların  yüzde  37'lik  bir  oranla  meclise girmiş  olması,  tüm  Türkiyeli  kadınların  sesi  olacakları  yönündeki  beklentileri  büyütüyor.  Eşit  temsiliyet,  toplumsal  siyasetin  etkin  tarzını  yakalayarak pratikleşmektir.  Halkın  gerçek  vekilleri  olabilmeyi başarmaktır.  Bu  katılım  toplumsal  demokrasi  mücadelesidir,  faşizmi  geriletilecek,  kadınların  örgütlü kimliğidir  ve  örgütlülüğüdür. 
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Kürt'ün  sırtındaki  hançer 

İhanet,  Kürt'ün  önüne  hep  bir  seçenek  olarak  konuldu.  Bunu  kabul  etmeyip  direnmeyi  tercih  eden  Kürt'ün payına  ise  inkar  ve  imha  düştü.  İhanet,  Kürtlerin  geliştirdiği  direniş  ve  isyanların  yenilmesinde  hep  belirleyici  oldu.  Lâkin  direnen  Kürt'ün  imhası  sağlandığında  dahi,  ihanet  edene  yaşam  hakkı  tanınmadı. 


Neçirvan  Barzani'nin  Ankara  ziyareti  öncesi yaptığı  PKK  karşıtı  açıklamalar  tekrar  edebilir. 
PKK'nin  Türk  devleti  ile  Kurdistan  bölgesi arasındaki  ilişkiler  ve  ekonominin  gelişmesi önünde  engel  olduğu  yönünde  manipülasyonlar  yapılabilir.  PDK  ve  Neçirvan  Barzani bu  tür  söylemlerle  kendi  ihanetine  meşruiyet kılıfını  giydirmeye  çalışacaktır. 


imkanları  kendi  denetim  ve  tasarruflarına  almaktan  tutalım  da,  halkın  sesini  duyuracak  temel  araç olan  medyayı  kendi  tekellerine  almalarına  kadar... 
Toplumsal  ekonomi  dibe  vurmuş,  halk  iki  tarafta da  açlık  sınırının  altında  yaşarken,  iktidar  sahipleri sermayelerine  sermaye  katmaya  devam  ediyor. 

Bu  yetmiyormuş  gibi  Mevlüt  Çavuşoğlu  devreye  giriyor;  "Hevvler  ve  Bağdat  yönetimleri PKK'ye  dönük  saldırılarımızı  desteklerken,  YNK  ve Goran  PKK'yi  destekliyor.  Bunun  bedelini  ödeyecekler"  diye  haddini  aşan  bir  açıklama  yapıyor. 
Çavuşoğlu  açıklamasında  net  bir  şekilde,  TDK, PKK'ye  karşı  bizimledir  ama  YNK  ve  Goran  değil' diyor  ve  Goran  Hareketi  ile  YNK'yi  tehdit  ederek, 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mede  ne  konuşulduğu  meçhul  olsa  da  perde  arkasını  tahmin  etmek  zor  değil. 


Barzani'nin  Erdoğan sevgisi 


ihanete  çekmeye  çalışıyorlar.  YNK  ve  Goran  Çavuşoğlu'na  anında  cevap  vererek,  bu  ihanette  yer almayacaklarını  açıklarken,  bu  tehditlerin  üzerinden  daha  birkaç  gün  geçmişken,  Neçirvan  Barzani'nin  soluğu  Ankara'da  alması  oldukça  manidar. 


İşgale  kapı  açılıyor 


Halkın  tepkisi büyüyor 


AKP'nin  Başûr'da  başlattığı  işgal saldırılarına  karşı  halkın  tepkisi  her  geçen  gün  büyüyor.  İşgale  karşı  Başûr  siyasetçiler,  aydınlar,  öğrenci,  esnaf  ve  halk  tepkili.  Ayrıca işgale  karşı  kurulan  Ulusal  Cephe  Komitesi  eylem ve  aktivitelerini  sürdürüyor.  Ayrıca  Yurtsever  Gençlik Hareketi  de  tepkisini  ortaya  koyarak  işgale  karşı Qendil'de  canlı  kalkan  eylemleri  başlattı.  Fakat  Türk işgalci  güçleri  yaklaşık  30  kilometre  Başûr  topraklarına  girdiği  halde  Başûr  yönetimi  halen  resmi  bir açıklama  yapmış  değil. 

Başûre  Kurdistan'da  yayın  yapan  internet  siteleri, gazeteler  ve  TV  kanallarında  da  geçtiğimiz  günlerde AKP  rejiminin  Başûr'a  yönelik  başlattığı  işgal  saldırıları  ele  alınarak  tepki  gösterildi.  Haftalık  internet gazetesi  Hawalnews,  AKP  rejiminin  Başûre  Kurdistan'a  yönelik  işgal  saldırılarını  manşetten  görmüştü. 
Gazetenin  sahibi  YNK  Irak  Parlamenteri  Şivan  Dawudi,  bir  kesim  PDK'linin  işgalde  oynadığı  role  de dikkat  çekmişti.  Ancak  buna  rağmen  bazı  basın  yayın  organları  işgali  meşrulaştırma  yönünde  yayın yapmaktan  vazgeçmiyor. 


Türk  devleti,  Ortadoğu'da  süren  3.  Dünya Savaşı  koşullarında  ya  Kürt  sorununun  çözümü  için  adım  atacak  ya  da  tüm  gücüyle Kürt  halkının  özgürlük  mücadelesine  saldıracaktı. 
AKP-MHP  faşizminin  saldırıları  hem  Kürt  düşmanlığı nedeniyle  gerçekleşmekte,  hem  de  iktidarını  korumak  için  içeride  ve  dışarıda  savaş  politikaları  yürütmektedir.  Türk  devletinin  soykırım  amacı  ve  AKP-MHP'nin  faşist  karakteri,  saldırıların  gelecekte  de süreceğinin  ifadesidir.  Bu  faşist  iktidar,  direniş  karşısında  kırılana  kadar  saldırılarını  devam  ettirecektir. 

AKP-MHP  faşizmi  hem  gerilla  alanlarına  saldırmakta,  hem  de  sınırı  geçerek  Başûre  Kurdistan  ve Irak  sınırları  içinde  işgal  harekatı  yürütmektedir.  Zaten  Başûre  Kurdistan'da  15'in  üzerinde  askeri  üssü bulunmaktadır.  Yürüttüğü  saldırı  ve  işgal  harekatlarıyla  bu  üs  alanlarını  arttırmayı  amaçlıyor. 

Türk  ordusu  Bradost  alanı  olarak  bilinen  Deşta Hayate  ve  Deşta  Herte  alanlarında  saldırılarını  arttırdı.  KDP'nin  siyasi  ve  askeri  güçlerinin  bulunduğu alanlara  yakın  olan  bu  yerlere  saldırılar  yapıldığı halde,  KDP'nin  bu  saldırılara  karşı  sesini  çıkarmaması  dikkat  çekici.  Eskiden  de  Türk  devletinin  bu alanlarda  askeri  harekatları  olmuştu.  Bu  saldırılar 
1998  öncesi  KDP  işbirliği  ve  desteğiyle  gerçekleşiyordu.  Ancak  KDP  20  yıla  yakın  süredir  Türk  devletiyle  açık  bir  askeri  işbirliği  yapmadığı  için  Türk  devleti  bu  alanlara  yönelemiyordu.  Türk  devletinin şimdi  bu  alanlara  yönelmesi  ve  KDP'nin  sesini çıkarmaması  1998  öncesi  durumu  akıllara  getirmekte. 

İhanet,  Kürt  halkının  sırtında hep  bir  hançer  rolünü  oynadı. 

Bu  hançer  sürekli  Kürt  halkının  hakikatine,  doğasına  ve varlığına  saplandı.  Ayrıca ihanet,  Kürt'ün  önüne  hep bir  seçenek  olarak  konuldu.  Bunu  kabul  etmeyip direnmeyi  tercih  eden 
Kürt'ün  payına  ise  inkar  ve imha  düştü.  İhanet,  Kürtlerin geliştirdiği  direniş  ve  isyanların yenilmesinde  hep  belirleyici  oldu. 

Lâkin  direnen  Kürt'ün  imhası  sağlandığında  dahi,  ihanet  edene  yaşam  hakkı tanınmadı.  İhanet  seçeneği  içinde  olan  Kürt gerçekliği  toplumsal  hakikatten  koparılarak, uzaklaştırılıp,  giderek  bir  sınıf  olarak peyda  edilmiştir.  Bu  sınıf  ya  da  zümre, 

Kürt  halkının  özgürlüğe  doğru  attığı  her adım  ve  yürüttüğü  her  mücadelede karşısına  çıkarılmıştır. 


YNK  ve  Goran  da  hedefte 

Aslında  AKP  ve  PDK  manipülasyon  işini  çok  iyi yapan  partilerdir.  Neçirvan  Barzani'nin  kendi  ısrarı üzerine  mi  yoksa  Erdoğan'ın  daveti  üzerine  mi Türkiye'ye  gittiği  meçhul.  Türk  basını  bu  durumu hiç  önemsemezken  Başûr'da  bazı  basın  yayın  organları  bu  durumu  alandıra  ballandıra  anlatmaktan  geri  kalmadı.  Dikkat  edilirse,  her  iki  partide birbirine  bezeyen  çok  şeyi  göreceğiz.  Gasp  ettikleri  yönetim  erkini  kullanarak  halka  ait  olan  tüm 


Son  yıllarda  Kürdistan'da  yaşanan  direniş, verilen  bedel  ve  halkın  karşılaştığı  acılar  karşısında  ulusal  birlik  dört  parça  Kürdistan'da  hiç olmadığı  kadar  gündeme  geldi.  Buna  rağmen 'PKK'nin  Başûre  Kürdistan'ı  işgal  ettiği'  yönündeki açıklamalar  da  yapıldı.  Şüphesiz  bu  ithamlar,  PDK ve  herhangi  bir  Kürt  gücü  için  sadece  talihsiz  bir açıklama  olarak  ele  alınamaz.  Aksine  Kürtlerin  varlık ve  irade  mücadelesine  karşı  geliştirilen  her  türlü tehdide  çanak  tutmaktır.  Kürdün  özgürlük  hayalilerine  hençer  saplamaktır. 

Neçirvan  Barzani'nin  açıklamalarına  bakılırsa, Kürtler  Kürdistan'ı  işgal  etmiştir.  Neçirvan  Barzani önce  PKK'yi  "işgalci"  olarak  tanımlıyor,  ardından Erdoğan'ın  yanına  gidiyor.  Erdoğan  ise  PKK'yi  tasfiye  edeceğini,  bunun  için  gerekli  her  türlü  saldırı ve  katliam  yöntemini  kullanacağını  tüm  Kürtlerin gözlerinin  içine  bakarak  deklare  ediyor.  Erdoğan Kürtleri  katletme  yeminini  ederken,  Neçirvan  Barzani  Kurdistan  Bölgesi  Başbakanı  sıfatıyla  Erdoğan'ın  saltanatının  kutlandığı  geceye  katılıyor.  Gecede  bir  de  özel  bir  görüşme  yapıldığı  söyleniyor. 
Buna  ilişkin  haberler  basına  yansıtılmasa  da  kapalı kapılar  ardında  yapılan  bu  görüşmenin  Kürt  halkının  yararına  olmadığı  aşikardır.  Yapılan  görüş¬ 


Daha  önce  de  Başûre  Kurdistan  yönetimine  yakın  bazı  siyasi  şahsiyetler,  Türk  savaş  uçaklarının Balayan  Vadisi'ndeki  köylere  yönelik  bombardımanda  yaşamını  yitiren  dört  sivil  için  Türk  devletinin  saldırılarını  kınayacakları  yerde,  bu  saldırıları meşrulaştıran  ve  normalleştiren  açıklamalar  yapmışlardı.  Goran  Hareketi  ve  YNK  bu  hava  saldırılarını  eleştirseler  de  PDK  ve  Başûre  Kurdistan  yönetiminden  bir  ses  çıkmamıştı.  Hatta  Irak  Yönetimi bile  bu  saldırıyı  eleştirirken  Başûre  Kurdistan  Federasyonu  Başbakanı  Neçirvan  Barzani  Türk  devletinin  saldırılarını  cesaretlendirecek  bir  açıklama yapmıştı.  Bu  açıklamalar  halk  tarafından  tepkiyle karşılansa  da,  daha  saldırılarda  şehit  düşenlerin kanı  kurumadan  Deşta  Herte'deki  Lelkan  ve  çevresi  Türk  askerleri  tarafından  saldırıya  uğradı. 

Köylüler  özellikle  de  bahar  aylarında  bu  alanlarda  yaylaya  çıkıp,  pancar  toplayarak  geçimlerini sağlıyor.  Türk  devleti  Bakure  Kurdistan'ın  büyük bir  bölümünü  köylüler  için  yasaklı  ve  yaşanmaz alan  haline  getirdiği  gibi,  Başûre  Kurdistan'da  da aynı  saldırı  ve  uygulamalara  yönelerek  Kurdistan yaylalarını  insansızlaştırmaya  çalışıyor.  Zaten  ekonomik  krizle  boğuşan  Başûre  Kurdistan  halkını evinden,  topraklarından  göç  ettirerek  daha  fazla yoksullaştırma  çabası  içerisindeler.  Her  gün  Türk savaş  uçaklarından  atılan  tonlarca  kazan  bombalarıyla  katledilen  doğa  ve  işgal  edilen  topraklar  halkın  öfkesini  artırırken,  Neçirvan Barzani'nin  Ankara  sevdası  bu  öfkeyi daha  da  büyüttü. 

Neçirvan  Barzani'nin  Ankara  ziyareti  öncesi  yaptığı  PKK  karşıtı açıklamalar  yine  tekrar  edebilir. 
PKK'nin  Türk  devleti  ile  Kurdistan  bölgesi  arasındaki  ilişkilerin,  ekonominin  gelişmesi önünde  engel  olduğu  yönünde  manipülasyonlar  yapılabilir.  PDK  ve  Neçirvan  Barzani  bu  tür  söylemlerle  kendi ihanetine  meşruiyet  kılıfını  giydirmeye  çalışacaktır.  Ancak  dikkat edilmesi  gereken,  YNK  ve  Goran'ın Çavuşoğlu'na  verdiği  yanıtın  sürekliliğidir.  Kürtlere  kazandıracak  ve  AKP-PDK  kirli  ittifakını  bozacak  asıl  husus da  toplum  tarafından  da yoğun  destek  bulacağı kesin  olan,  bu  tasfiye  siyasetine  karşı  durmaktır. 
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Agideşen  erkek  gerçekleği 


15  Ağustos  Atılımı  ve  Agitleşen  erkek  gerçekliği, 
Kürdistan'da  önemli  bir  toplumsal  dönüşüme yol  açtı.  Erkekliğin  temelini  oluşturan  devlet  ve iktidar  alanlarını,  yaşama  nüfuz  eden  ilişki  biçimlerini, kadınlığı,  erkekliği  sorgulattı.  Sömürgeciliğe,  erkek  egemen  sisteme  karşı  mücadelenin  en  zor  yönünün  klasik erkekliği  aşmak  olduğunu  gösterdi.  Kurnaz,  komplocu, cinsiyetçi,  aileci  olarak  daha  da  çoğaltabileceğimiz  mülkiyetçiliğe  dayanan  iktidar  erkeğinin  özelliklerinden arınmadıkça,  demokrasi  ve  özgürlüğe  yakınlaşan  toplumsal  erkeğin  açığa  çıkamayacağının  tarihsel  deneyimini  açığa  çıkardı. 

Ordular  kuran,  devletler  yıkıp  kuran,  güç  ve  kahramanlık  öykülerinin  sahibi,  korku  salan,  'tarih  yazan'  zalimzulüm-zilam  temsili  erkeklik,  kadını  kimliksizleştirerek varlığının  temeline  dinamit  koydu.  Uygarlıklar  kurdu, ancak  tarihsel,  toplumsal  sorunları  derinleştirerek  öz kimliğine  yabancılaşan,  yabancılaştıkça  yıkım  ve  kıyımla özdeş  'aslan  erkek'  yaratıldı  ve  toplumsal  varlık  üzerinde demoklesin  kılıcı  gibi  sallanıp  durdu.  Bu  temsilin  karşısına,  yükselen  ahlaki  ve  politik  toplumsallığın  tarihsel  derinliği,  demokratik  kültürün  yapıcılığı,  mütevaziliği, emekçiliği,  özsavunma  bilinci  ve  örgütlülüğüyle  varlık-özgürlük  bilincinin  yaratıcılığına  sahip  yiğit,  camerd,  kadın dostu  erkeği  çıkarmak,  Agitvari  bir  mücadeleyle  gelişti. 

Şehit  Helin  Murad  yoldaş  şahadetinden  kısa  süre önce,  jineolojiye  yazdığı  ve  düşüncelerini  paylaştığı  son mektubunda,  Agit  gerçekliğinin,  egemen  erkekliğe  ve 'zilam'  çizgisine  karşı  geliştirilmiş  'camerd'  erkeği  temsil  ettiğini  dile  getirmişti.  Doğal  toplumda  erkeğin 'zilam'  olarak  adlandırılmadığını,  hatta  kendi  bölgesi Dersim  de  dahil,  bazı  bölgelerde  hala  erkeğe  'camerd' dendiğini  ve  ana  toplumuna,  anaya  bağlı  erkeğin  'camerd'  olarak  tanımlandığını  dile  getirmişti.  Anaya, kadın  toplumsallığına  bağlı  erkek  gerçeğinin  açığa  çıkarılması,  incelenmesi  ve  zalim  erkekliğe  karşı,  özgür ve  kadın  dostu  erkeğin  tanımlanmasının,  özgürlük  mücadelemizde  bu  çizginin  temsilcilerinin  incelenmesini bir  görev  olarak  önümüze  koymuştu. 

Egemen  erkek  zihniyeti,  kimliği  ve  erkekte  yarattığı  yanılgılı  kişiliği  sorguladıkça  özgürlüğe,  toplumsallığa  ve kadın  gerçeğine  yakınlaşmak,  kendini  bulmak  isteyen erkek;  bu  iki  çizgi,  iki  uygarlık  çatışmasını  kişiliğinde  kıyasıya  yaşamak  zorunda.  Bu  mücadele  egemenlikçi,  cinsiyetçi  özelliklere  karşı  geliştikçe  toplumsal  kültüre, gerçeğe  yakın  özelliklerin  açığa  çıkmasına  yol  açmaktadır. 
Kürdistan  özgürlük  mücadelesinde  bu  çatışmanın  amansız  mücadeleciliği  önderliksel  bir  özellik  olarak  gelişmiş, Agit  gibi,  Zeynel,  Şiyar,  Fikri,  Erdal,  İlam  gibi  toplumsallaşan  bir  karakter  kazanmıştır. 

"Erkeği  öldürmek"  Önder  Apo  tarafından  bir  sistem çatışması,  tercihi,  iktidar  ve  devletin  kaynağına  yönelmeyi  esas  alan  tarihi  bir  tespit  ve  mücadele  perspektifi olarak  geliştirilmiş,  Agit  kişiliğine,  mütevazı  devrimciliğine,  özgürlük  aşkı  ve  inancına  cevap  niteliği  taşımıştır. 
1996  yılında  yaptığı  "erkeği  öldürmek"  tespitini,  1998  yılı 
8  Mart'ında  'Kadın  Eksenli  Kurtuluş  İdeolojisi'  ile  tamamlamıştır.  Erkekliğin  bilinen  bütün  özellikleri,  mücadele yöntemleri,  toplum  ve  kadın  karşıtlığına  karşı,  kadın  etrafında  geliştirilecek  toplumsallığın,  özgür  kadın  ve  erkek gerçekliğini  açığa  çıkaracağı  tarihsel  bilincini  güncelleştirmiştir.  Bu  tarihsel  ve  toplumsal  bilinç  ve  mücadele  yönteminin  yaşamla  özdeş  kadına,  ana  kültürüne  bağlı, kadına  dost  erkeğe  varlık  kazandıracağını  kanıtlamıştır. 

Demokratik  ekolojik  kadın  özgürlükçü  paradigma  ve özgür  eş  yaşam  formülasyonu  ile  derinlik  kazandırılan bu  ideolojik  perspektif,  kölelik  ve  egemenlik  dünyalarını  yaratan  toplumsal  cinsiyetçi  kimliklerle  mücadeleye  dayanır,  radikal  demokrasi  mücadelesinin  temeli sayılır.  Demokratik  komünal  toplum  gerçeği  böylesi  radikal  bir  değişim-dönüşüm  mücadelesini  gerekli  kıldığı gibi,  yeni  bir  varlıklaşma,  bilinç  ve  form  kazanmayı ifade  eder.  Jin-jiyan-azadi  formülasyonu  kadar,  camerd-Agit  yiğit  erkek  gerçekleşmesi  tamamlayıcılığı, toplumsal  bütünlüğü  ve  özgür  eş  yaşam  diyalektiğinin temel  mücadele  alanını  oluşturur. 

Özgürlük  mücadelemiz,  bu  mücadelenin  varlık  ve  kimlik  kazanmanın  sayısız  örnekleri  ve  gerçekleşmeleriyle  irdelenmeyi,  sonuç  çıkarmayı  gerektiren  ve  toplumsal inşanın  özgür  temellerini  atan  örnekleriyle  bir  deryadır. 
Sara,  Zekiye,  Zilan,  Beritan,  Sema,  Avesta,  Mazlum,  Fer¬ hat,  Kemal,  Agit  ve  Zinar  gibi  niceleri  mücadeleciliği,  bu gerçekleşmenin  zorluğu  kadar,  kutsallığını,  bereketini  ve vazgeçilmezliğini  gösterir.  Özgür  yaşam  umudu  ve  özleminin  canlılığını,  en  zor  koşullarda  yaratıcılığını,  yol  göstericiliğini,  öncülüğün  tarihsel  dönüşümlere  cesaretini, mücadeleci  kimliğini  gösterir. 

İlk  kurşun  erkek  egemen  zihniyete  sıkılmış,  yeni  bir  zihniyet  dünyasını,  kölelik-egemenlik  ikileminden  kurtararak yaratmanın  amansız  bir  mücadeleyi  gerektirdiğini  açığa çıkarmıştır.  Bu  mücadele,  özünde  taşıdığı  evrensel  karakterini,  bütün  düşmanlarını  görünür  kılarak  tarihsel  düşmanlığı,  komploculuğu,  kurnaz-kirli  siyasetçiliği  teşhir etmiştir.  Özgür  iradesini  tecrit  ve  yok  etmeye  yönelmiş saldırganlığa,  yeni  bir  dünya,  paylaşım  savaşına  karşı  varlık  ve  özgürlük  mücadelesini,  ana  toplumunun  özgür  evlatları  olma  temelinde  derinleştirmektedir. 

Duygu  ve  düşünce  dünyalarında  derinlik  kazanan, toplumsallaşan  özgürlük  bilinci,  tarihsel  ve  toplumsal  kahramanlığın  mütevazı  öncüleri  "kendisi  yalın, düşleri  zengin  insan"lara  yön  vermektedir.  Rojava devrimiyle  toplumsal  bir  kahramanlık  ölçüsüne,  kendini  tanımlamanın,  aşmanın  ve  yeniden  yaratmanın özgürlük  ölçüsüne  dönüşmüştür.  Zorluğu  kadar  büyüleyiciliği,  çekiciliği  ve  yaşam  gücü  kazandıran  özü, tüm  insanlığı  kucaklamaktadır. 
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HPG  veYJA  Star gerillaları  5  Ağustos  20 1 4’te  Şengal’e  yetişmemiş olsaydı  fermandan  1 0  aile  bile sağ  kurtulmazdı. 
Onlann  gelişi  ile binlerce  insanımız katliamdan  kurtuldu.  Şengal  halkı 
Onlann  bu  fedakarlığını  ve  yiğitliğini  asla  unutmayacak  Hem kendilerini  halkın önüne  siper  edip şehit  düştüler; 
hem  de  öz  gücü açığa  çıkartma uğruna  öncü  oldular  Onlar  bu halkın  kurtancı kahramanlanydı. 


Omedya  VVELAT 


3 


^  Ağustos  2014  Ferman  sürecinde  ve  sonrasında  Ezidî  kadınların  yaşadıkları  acıları  dünyanın  hiçbir  yerinde  kimse  yaşamadı.  Fermanda  kaçırılan  kadınların  çığlıkları  halen  kulaklarımızda."  sözleriyle  özetliyor  4  yıl  öncesinde  Ezîdxanlı  kadınların  yaşadığı trajediyi  Ezidxan  Kadın  Özgürlük  Hareketi  (TAJE)  Sözcüsü  Feride  Şengali. 

Katliam  ardında  sadece  binlerce  ölü  ve  esir  bırakmamış;  insan  denen mahlukatın  kötürümleşen  gölgesini,  yüz  üstü  bırakılmışlığın  hayal  kırıklığını,  kadının  yarısı  erkeğin  tamamlayanına  ihanetinin  izlerini  ve  katran karasına  dönüşen  gece  ve  gündüzlerin  ağılı  hükmünü  de  bırakmıştı. 

Ezîdxan  için  tarih  3  Ağustos  2014  öncesi  ve  sonrası  diye  ikiye  ayrılıyor artık.  Güneşi  mabed  bilip  secdeye  duran  kavmin  uzak  ve  yaşlı  yolcuları için  zaman  orda  durmuştu.  Akışı  tekrardan sağlamak  akrep  ile  yelkovanın  hükmünden  çıkar  çoğu  zaman,  yaraların  sağaltılmasını  gerektirir.  Bu  yüzden  mabedlerine çekilen  güneşin  kavmi  kendilerini  yeniden doğurmaya  hazırlanıyor. 

Ezîdxan'ın  hiçbir  saldırı  tehditi  ve  pazarlığa  teslim  olmayacağını  ifade  eden 
TAJE  Sözcüsü  Feride  Şengali'ye  3  Ağustos 2014'ten  bu  yana  yaralarını  sarmaya  çalışan  Şengal'in  durumunu  ve  Ezidî  kadınlarının  örgütlenme  çalışmalarını  sorduk. 

Şengal  açısından  bir  milat  olan  3  Ağustos  2014  Fermanı  sonrası  Ezidî  halkımız yaralarını  ne  kadar  sarabildi,  acılarını  ne kadar  güce,  örgütlülüğe  dönüştürebildi? 

Evet  Şengal'de  yaşayan  halkımızın  yaraları  çok  büyüktü.  Henüz  2007'deki  Til Ezer  katliamının  yaraları  sarılmamışken bir  de  3  Ağustos  2014  Fermanı  yaşandı. 

Halkımız  yaraları  ve  acısıyla  öylece  kalmadı  elbet.  Bu  acılarını  geçen zaman  içersinde  önemli  bir  örgütlülüğe  dönüştürme  arayışında  oldu. 
Ama  bu  örgütlülük  Şengal  ile  sınırlı  kaldı  maalesef;  Şengal  dışında  yaşayan  Ezidî  halkımız  bu  örgütlü  yelpazenin  dışında  kaldı  biraz.  Bu  örgütlülük  düzeyini  Şengal  dışında  yaşayan  halkımıza  taşırmak  için  kimi girişim  ve  çalışmalarımız  var. 

Öte  yandan;  Ferman  sonrası  dağılan  halkımızın  sadece  yüzde  yirmisi topraklarına,  Şengal'e  döndü,  geri  kalanı  Avrupa  dahil  çeşitli  ülkelere dağıldı.  Bu  durum  örgütleme  açısından  işi  daha  çok  zorlaştırmakta. 
Temennimiz  ve  beklentimiz  halkımızın  öz  topraklarına  geri  dönmesi, öz  örgütlülüğü  ile  savunma  hattını  geliştirmesi  ve  olası  yeni  fermanların önünü  almasıdır. 


Ezidîler  için  zaman  artık  3  Ağustos  öncesi  ve  sonrası  olarak  tabir edilmekte.  Ezîdxan'da  durum  şuan  nedir,  Ezidîler  Ferman'a  nasıl  cevap verdi,  Şengal'i  yeniden  yaşam  alanına  dönüştürebildi  mi? 

Doğru,  Ezidîler  olarak  biz  de  süreci  ferman  öncesi  ve  ferman  sonrası diye  tabir  etmekteyiz.  Çünkü  fermanla  birlikte  yaşamımız  çok  değişti. 
Ferman  sonrası  büyük  değişiklikler  oldu,  yeni  yaşamı  yaratma  adına bir  mücadele  ve  gayret  vermek  gerekiyordu.  Tabi  bu  durum  şuan  açısından  da  geçerli.  Olası  durumlara  karşı  koyabilmek,  DAİŞ'ın  elinde esir  olan  kadınlarımızı  özgürleştirmek  için  kimi  adımlar  atıldı.  Öz  gücü örgütlülüğe  evriltmek  için  halk  meclisleri  gibi  yerel  mekanizmalar  kuruldu.  Şengalli  kadınlar  olarak  TAJE  (Tevgera  Azadiya  Jinen  Ezidxane) bünyesinde  bir  araya  gelerek  yaşamımızı  her  boyutuyla  tanzim  etme 

arayışına  girdik.  Örgütsüzlüğün  her  türlü tehdit,  tehlike  ve  saldırıya  kapı  araladığı bilinciyle  herkes  dört  elle  öz  örgütlülük ve  öz  savunma  faaliyetlerine  katıldı. 

Kimseye  hiçbir  zararı  dokunmayan  Ezidîlerin  maalesef  tarih  boyunca  sürekli düşmanları  oldu  ve  saldırılara  maruz  kaldılar.  Bundan  kaynaklı  Ezîdxan  ve  Şengal dışında  yaşayan  Ezidî  halkımızın  birliğini gerçekleştirmesi  hayati  öneme  sahip.  Yeni ferman  tehditleri  ancak  bu  birlik  ile  bertaraf  edilebilir. 

Sizin  de  işaret  ettiğiniz  gibi  Ezîdxan'a dönük  saldırı  tehditleri  henüz  bitmiş  değil,  olası  bir  yönelim  karşısında  Şengal  öz savunmasını  alabilecek  örgütlülükte  mi? 


Ezidxan  Kadın  Özgürlük  Hareketi  (TAJE)  Sözcüsü 

Feride  Şengali 


Başta  Türk  devleti  olmak  üzere  birçok çevre  halkımızı  ve  Şengal  topraklarını  hedef  göstermekte.  Henüz  3  Ağustos  saldırılarının  yaraları  kapanmamışken  yeni  saldırı  tehditleri  halkımız  nezdinde  büyük  bir  öfke  ile  karşılanmakta. 

Sömürgeci  zihniyetler  mazlum  halkları  sömürmek  adına  aynı  çıkar noktalarında  buluşmakta,  birleşmekte.  En  büyük  tehditlerden  biri  de KDP'nin  Şengal'e  dönük  hesap  ve  oyunlarıdır.  Ferman  döneminde  halkımızı  düşmanları  ile  yüz  yüze  bırakan  aynı  güç  bu  kez  de  Şengal'i  pazarlık malzemesi  yapmakta.  Halkımız  bu  yaşananların  bilincinde,  farkında. 

Türk  devletinin  tehditlerinin  binlerce  yıllık  Osmanlı  sömürgeci  geleneğinin  devamıdır.  Ezidî  halkımız  Türk  devletinin  gerçek  yüzünün  ve üzerinde  şekillendiği  bu  tarihsel  katliamcı  geleneğini  çok  iyi  tanımakta. 
Nerden  gelirse  gelsin  Şengal  her  türlü  saldırıya  karşı  kendisini  savunacak, her  alanda  büyük  bir  direniş  sergileyecek  ve  asla  teslim  olmayacak. 
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Ferman  sürecinde ve  sonrasında  Ezidî kadınların  yaşadıkları  acıları  dünyanın hiçbir  yerinde kimse  yaşamadı. 
YJŞ  ve  TAJE  özünde kaçırılıp  köle  pazarlarında  satılan,  cinsel  istismar  ve  katliamlara  maruz bırakılan  kadınlarımızın  intikamını almak  amacıyla kurulmuşlardır. 
Fermanda  kaçırılan kadınların  çığlıkları halen  kulaklarımızda.  O  kadınların yaşadıklarını  bir daha  kimsenin yaşamaması  için, esir  olan  kadınların kurtarılması  için 
Ezidî  kadınları olarak  güçlü  bir örgütlülük oluşturuyoruz. 
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Özerklik  çerçevesinde  kendisini  örgütlemeye çalışan  Şengal'in  statüsü  halen  tartışma  konusu. 
Ferman  sürecinde  Ezidîleri  katliam  ile  yüz  yüze bırakanlar  bugün  hak  talep  etmekte.  Neler  söyleyeceksiniz? 

Evet,  Şengal'de  halkımıza  yönelik  katliam  gerçekleşirken  kaçıp  gidenler  maalesef  bugün  idari olarak  bu  topraklarda  hak  talep  ederek  yer  edinmek  istemekte.  Fakat  şunu  açık  ifade  ediyorum; onların  Şengal  toprakları  üzerinde  hakları  da  yerleri de  yok.  Biz  katliamı  yaşarken  kaymakam  ve  idari amirler  dahil  askeri  birliklerin  halkı  ölüme  terk  edip kaçtıklarını  gördük.  Bugün  geri  gelmekten  söz  edip hak  talep  edenler  bilsinler  ki  onların  toplum  nezdinde  hiçbir  ihtiramı  kalmamıştır.  Bizim  katliam  döneminde  onlara  ihtiyacımız  vardı,  bugün  değil. 
Maalesef  onlara  karşı  hiçbir  güvenimiz  kalmadı. 

Ferman  sonrası  insani  yardım  yapması  gereken BM  gibi  kuruluşların  Şengal'e  ulaştırdığı  herhangi bir  yardım  oldu  mu? 

Birleşmiş  Milletlerin  ve  uluslararası  güçlerin tüm  ilgi  ve  yönelimleri  Musul'a  doğru  oldu.  Irak devleti  dahil  hiçbir  güç  Ezidî  halkına  gereken  yardımı  yapmadı.  Serdeşt  bölgesinde  halkımız  hala çadırlarda  yaşamakta.  Çadır  temini  için  bile  hiçbir şey  yapılmadı.  Yazın  sıcağında,  kışın  soğuğunda halk  kendi  imkanları  ile  kurduğu  derme-çatma  çadırlarda  yaşam  mücadelesi  vermekte.  Münazeme adı  altında  burda  olan  birçok  kuruluş  gündelik  sıradan  uğraşlarla  burada  yer  edinmeye  çalışmakta ama  gerçek  sorunlara  hiçbir  çözüm  getirmemekte. 
Şengal'i  yeniden  yapılandırmak,  yaralarını  sarmak için  hiçbir  şey  yapılmamakta,  halkın  geri  dönmesi için  yollar  bile  açılmamaktadır.  Teorik  söylemler çok  fakat  pratikte  gerçekleştirilen  hiçbir  şey  yoktur. 

3  Ağustos  saldırıları  akabinde  Ezidîlerin  havyarına  koşan  ve  daha  ağır  katliamların  önünü  alan HPG  ve  YJA  Star  gerillalarının  Şengal'den  çıkışı  nasıl  bir  etki  yaptı? 

HPG  ve  YJA  Star  gerillaları  5  Ağustos  2014'te Şengal'e  yetişmemiş  olsaydı  fermandan  10  aile  bile sağ  kurtulmazdı.  Onların  gelişi  ile  binlerce  insanımız katliamdan  kurtuldu.  Şengal  halkı  Onların  bu  fedakarlığını,  yurtseverliğini,  yiğitliğini,  kendileri  için yaptıklarını  asla  unutmayacak.  Onların  etkisi  ile Ezidîler  olarak  biz  de  YBŞ  ve  YJŞ  oluşumuna  gittik. 
Yine  halk  olarak  yaşamımızı  idame  etmek  adına birçok  örgütlü  yapılanmaya  gittik.  Gerillalar  Şengal halkının  yüreğini  fethetti. 

Hem  kendilerini  halkın  önüne  siper  edip  şehit düştüler,  hem  de  öz  gücü  açığa  çıkarma  uğruna öncü  oldular.  Onlar  halkın  kendine  olan  inancı  ve iradeyi  ortaya  çıkarttı.  KCK'nin  "Ezidî  halkı  artık kendine  yetecek  ve  kendini  savunacak  güçte"  açıklaması  ile  gerillalara  geri  çekilme  çağrısı  yaptığında bölgede  müthiş  bir  duygusallık  oluştu.  Çünkü  onlar bu  halkın  kurtarıcı  kahramanlarıydı.  Buradan  çıkmaları  Şengal  halkı  için  çok  zor  oldu.  Türk  devletinin tehditlerine  karşı  verilmiş  bir  cevap  olarak,  gerillalar bizleri  ikinci  kez  fermandan  kurtardı.  Halk  çok  etkilendi,  kimse  gitmelerini  istemiyordu. 

Fermanda  en  ağır  vahşeti  ve  mağduriyeti  Ezidî kadınları  yaşadı.  Bu,  kadınlar  açısından  öz  örgütlenme  ve  öz  savunmanın  hayati  sebebi  haline geldi.  YJŞ  ve  TAJE  bu  ihtiyaçtan  açığa  çıktı.  4  yıllık süre  içersinde  Ezîdxan'da  örgütlü  kadın  kimliği  ne kadar  inşa  edilebilindi,  öz  savunma  bilinci  ve  ihtiyacı  topluma  ne  kadar  mal  edildi? 

Ferman  sürecinde  ve  sonrasında  Ezidî  kadınların 


yaşadıkları  acıları  dünyanın  hiçbir  yerinde  kimse yaşamadı.  Ezidî  kadınları  çok  çok  zorlu  süreçlerden geçti.  Şengal  Kadın  Birlikleri  (YJŞ)  ve  TAJE  özünde kaçırılıp  köle  pazarlarında  satılan,  cinsel  istismar ve  katliamlara  maruz  bırakılan  kadınlarımızın  intikamını  almak,  yaşanmışlıkların  tekrar  etmemesi için  öz  savunmasını  örgütlemek  amacıyla  kurulmuşlardır.Fermanda  kaçırılan  kadınların  çığlıkları halen  kulaklarımızda.  O  kadınların  yaşadıklarını  bir daha  kimsenin  yaşamaması  için,  esir  olan  kadınların  kurtarılması  için  Ezidî  kadınları  olarak  güçlü  bir örgütlülük  oluşturduk. 

YJŞ'den  kimi  birlikler  Rakka'ya  kadar  gidip  esir alınmış  kadınları  özgürleştirmek  için  savaştılar.  Düşman  bile  ellerinden  kurtulup  silahlanarak  onlara karşı  savaşan  Ezidî  kadınlarında  yaşanan  dönüşümün  şokunu  yaşadı.  Sadece  evde  oturup  yemek yapması  ve  her  türlü  hakarete  katlanması  beklenen Ezidî  kadınları  geçen  süre  zarfında  hem  siyasi  hem de  toplumsal  alanlarda  kendilerini  önemli  örgütlü bir  güce  kavuşturdular. 

Kadın  bedenini  'namuslaştıran'  algı  Şengal  toplumunda  da  çok  köklü  varlık  gösteriyordu.  Kadın dünyasını  kıskaca  alan  bu  geri  ve  katı  'tabular'  ve erkek  'otorite'si  hangi  düzeyde  kırılabilindi? 

Maalesef  fermandan  önce  de  düşmanın  yönlendirmesiyle  kadın  toplumun  namusu  olarak  görülürdü.  Bu  yüzden  Ezidî  kadınlarına  yönelik  her saldırı  Ezidî  toplumuna  karşı  yapılmış  bir  saldırıydı. 
Kadınlar  fermandan  sonra  örgütlenip  bilinçlendikçe  "biz  kimsenin  namusu  değiliz"  itirazını  geliştirdiler.  "Namusumuz  toprağımız,  kültürümüz, dilimiz,  inancımızdır"  dediler.  Toprağımız  düşmanın eline  geçerse  o  zaman  namusumuz  gitmiş  olur. 
Bugün  Ezidî  kadını  kendini  birilerinin  namusu,  binlerine  tapulu  olarak  görmüyor.  Namus  olgusunu bir  cinse  özgü  bir  kimlik  olarak  ele  almıyoruz.  Bu algı  büyük  oranda  kırıldı  ve  toplumumuzda  önemli bir  değişim  düzeyi  yakalandı.  Ferman  tersinden böylesi  bir  zihniyet  dönüşümü,  toplumsal  dönüm noktasını  da  yarattı. 


YJŞ  ve  TAJE'nin  bölgede  uzun  vadeli  mücadele hedefi  ve  stratejisi  nedir?  Örneğin;  Efrîn  saldırılarında  da  Ezidî  kadınları  hedef  alındı,  buna  dönük nasıl  bir  çalışma  ve  mücadele  yürüteceksiniz? 

Faşist  Türk  devletinin  Efrîn'e  yönelik  işgal  saldırılarında  Efrîn  halkının  örgütlü  ve  direnişçi  duruşu,  Ezidî kadınlarının  akıbetinin  Efrîn'de  yaşanmasının  önünü aldı.  Aynı  bilinç  ve  örgütlülük  zamanında  Şengal'de  olsaydı,  düşman  o  kadar  Ezidî  kadını  ele  geçiremeyecekti. 
Mücadele  perspektifimiz  "örgütlü  kadın  güçlü  ve  özgür kadındır."  Bu  bilinçle  tüm  Ezidî  ve  bölge  kadınlarını  faşizmin  karşısında  duracak  güce  kavuşturmaya  dönük çalışma  ve  mücadelemizi  yükselteceğiz.  Köleleştirilmeye çalışılan  her  kadının  yardımına  yetişmek  için  elimizden gelenin  ötesini  yapacağız.  Geniş  bir  kadınlar  ittifakını oluşturmak  adına  ilerleyeceğiz.  Tek  bir  kadının  köle  olarak  yaşamasına  izin  vermeyeceğiz.  Karartılmış  kadınların dünyalarını  aydınlatana  kadar  mücadele  edeceğiz. 

Şengal  dışında  yaşayan  Ezidî  kadınları  inşa  edilen  özgün  örgütlülüğün  neresinde?  Demokratik, özerk  ve  özgür  bir  sistemin  yaratılmasında  Şengal dışında  yaşayan  Ezidî  toplumuna/kadınlara  ne  tür rol  düşmekte. 

Binlerce  Ezidî  kadının  DAİŞ'ın  eline  geçtiğini  gördükten  sonra  hiçbir  kadın  evinde  mücadelesiz  oturamaz,  kayıtsız  kalamaz.  Yaşananlardan  büyük  dersler çıkarıp  cesur  ve  politik  bir  duruşun  sahibi  olunmalıdır. 
Çünkü  söz  konusu  insan  hayatı,  insani  değerler.  Sadece TAJE  çatısı  altında  değil  her  alanda  ayaklanıp  birşeyler yapmak  gerekir.  Herkesin  mutlaka  yapabilecekleri  vardır.  Başta  Ezidî  kadınları  olmak  üzere,  tüm  kadınlar mücadele  ortaklığında  buluşmalıdır.  Çünkü  ortak  ihtiyacımız  özgürlüktür.  Ezidî  kadınları  bulundukları yerde  örgütlenip  düşmanın  dejenerasyon  ve  köksüzleştirme  saldırılarına  cevap  olabilsinler.  Her  kadın  kendisini,  evini,  bulunduğu  mekanı  direniş  merkezine dönüştürmelidir.  Çünkü  kutsal  topralarımız  olan  Ezîdxan,  Ezidîlik  inancımız,  kimliğimiz,  varlığımız  halen  ferman  tehditi  altında.  Buna  karşı  güçlü  savunma  hattını oluşturmak  hepimizin  görevi. 
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Büyük  hesaplaşma 


•  Atılım,  tempo  ve  yaklaşımlarda  hırslı  olmak,  kaybedilmiş  yıllan  kazanmak  gerekiyor.  Aksi  halde  geriye  dönüş  olur  ve  bu  dayenilgidit  Bugünden  sonra  artık  yenilgiyi  kabul  edemeyiz.  Şimdi  güçlenme  ve  güç  ilişkisi  istiyorsunuz.  Güven,  cesaret,  hareketlilik  elinizdedir  ’feniden  ve  doğru  sevgiyi  geliştirmek,  kazanmak  mümkündi 


Özgür  tutuma  epey  açık  bir  zemin  açılıyor. 
Tabuların  veya  geleneklerin  ağır  etkisi bütün  yönleriyle  açıklığa  kavuşturuldu. 
Bu  militana,  savaşçıya  bir  bütün  olarak  özgürlüğe kalkan  herkese  cesaret  verir  ve  bu  da  ekmek  su kadar  gerekli.  Bu  değerlendirmelerin  ışığında  kişiliklere  baktığınızda  geri  düzey  oldukça  fark  ediliyor.  Kendinizi  yeniden  güçlendirmeyi  nasıl  sağlayabilirsiniz  biçiminde  bir  yönelme  olduğunda, eğitici  çabaların  anlamı  burada  yatar. 

Neler  çağrışımları,  ihtiyaçları  doğuruyor?  Eksiklik nerede  veya  tamamlanma  nasıl  geliştirilmelidir? 
Özgür  ilişkilere  nasıl  güç  yetirebileceksiniz?  Mevcut ilişki  tarzınız,  sizi  çok  tutsak,  çok  etkisiz  kılmış.  Bu tutsaklık  gün  be  gün  yıkılmaya  yüz  tutuyor.  Bu  yıkılma  ardından  kapsamlı  ilişkiler  düzeyi,  ilişkiler zenginliği  ve  yaşamı  güçlendiren  kişilik  çıkışına  hazırlayacaktır.  Bir  yerde  buna  yeniden  doğuş  veya taze  başlangıçlar  yapmak  da  diyebiliriz.  Yani  yaşama yeniden  bakma,  yaşamı  yeniden  değerlendirme... 

^eni  başlangıçları  nasıl  yapacaksınız? 

İlişkiler  derken,  özgür  ilişkilerden  bahsediyoruz. 
Bahsettiğim  verili  ilişkiler  değil,  büyük  ilişki  zenginliğidir.  Bazıları  çok  çabuk  özgür  olduğunu  veya 


özgür  ilişkiler  geliştirdiğini  sanıyor.  Bu  büyük  bir yanılgıdır.  Tabii  bir  de  bu  özgürlük  adına  yapılıyor. 
Nasıl  oluyor  bu?  Büyük  özgürlük  patlamasını  yaşamadan  sîzler  nasıl  ipinizi  bağlıyorsunuz,  ya  da ipleri  koparmaktan  bahsediyorsunuz?  Ama  sîzler bir  yerlere  veya  birilerine  sıkı  sıkıya  bağlanmış,  sürüklenip  gidiyorsunuz.  Bu  hangi  yaratıcılığa,  özgür yaşama  götürür?  Kendinizi  nasıl  düzelteceksiniz, yaşamı  nasıl  yeniden  ele  geçireceksiniz,  nasıl  yeni başlangıçlar  yapacaksınız? 

İlk  önce  yapılması  gereken  büyük  hesaplaşmaktır.  Kendinizle,  düzenle  hesaplaşmaktır.  Özgür  olmayan  ilişkilerle,  kaba  durumlarla  hesaplaşmaktır. 
Çünkü  kendinizi  ancak  böyle  yeni  ilişki  düzeyine hazırlayabilirsiniz.  Örneğin  Kürt  erkeği  neden  böyledir?  Değerlendirmelerimiz  ışığında  Kürt  erkeği ne  kadar  anlaşılabildi?  Kadınlara  soruyorum,  erkeğin  nasıl  olması  gerektiğini  de  artık  biraz  sorguluyor  musunuz?  Yani  kendinizi  kaba  ilişkilere  bir daha  terk  etmeyesiniz.  Çok  yönlü  ilişki  düzeyine yönelmeyi  başarabilecek  misiniz?  Şimdiye  kadar kendinizi  çözemediniz,  sorgulayamadınız.  Böyle devam  ederse  mücadelenin  gerisinde  kalırsınız. 
Atılım,  tempo  ve  yaklaşımlarda  hırslı  olmak,  kaybedilmiş  yılları  kazanmak  gerekiyor.  Aksi  halde  geriye  dönüş  olur  ve  bu  da  yenilgidir.  Bugünden 


sonra  artık  yenilgiyi  kabul  edemeyiz.  Şimdi  güçlenme  ve  güç  ilişkisi  istiyorsunuz.  Güven,  cesaret, hareketlilik  elinizdedir.  Yeniden  ve  doğru  sevgiyi geliştirmek,  kazanmak  mümkündür.  Bütün  bunlar hizmetinize  sunulmuş.  Önemli  olan  bunları  doğru işletmek  ve  yararlanmaktır. 

Arak  yenilgiyi  kabul  edemeyiz 

Şimdiye  kadar  kendinizi  çözemediniz,  sorgulayamadınız.  Böyle  devam  ederse  mücadelenin  gerisinde  kalırsınız.  Atılım,  tempo  ve  yaklaşımlarda hırslı  olmak,  kaybedilmiş  yılları  kazanmak  gerekiyor.  Aksi  halde  geriye  dönüş  olur  ve  bu  da  yenilgidir.  Bugünden  sonra  artık  yenilgiyi  kabul  edemeyiz. 
Şimdi  güçlenme  ve  güç  ilişkisi  istiyorsunuz.  Güven, cesaret,  hareketlilik  elinizdedir.  Yeniden  ve  doğru sevgiyi  geliştirmek,  kazanmak  mümkündür.  Bütün bunlar  hizmetinize  sunulmuş.  Önemli  olan  bunları doğru  işletmek  ve  yararlanmaktır. 

Benim  tarzıma  bakın,  yaşamın  her  şeyine  yeterli olabiliyorum.  Etrafımda  ne  varsa,  onlara  muazzam yeterlilikle  karşılık  verebiliyorum.  Hem  bilimsellikle,  hem  de  sevgi  büyüklüğüyle  her  şeyi  karşılıyorum.  Kendi  özlemleriyle,  istemleriyle  insanlığın özlemleri  muazzam  karşılama  savaşını  veriyor.  Ulus 


için,  insanlık  için  halkçı,  eşitlikçi,  her  ikisinde  de özgürlüğü  esas  alan  bir  tarzdır.  Sürekli  gözetliyor ve  insanlığa  büyük  ilgi  var. 

Kendini  halkkimliğine  ulaştımıak 

'Bir  şey  olma1  herhalde  herkesi  bağlayan  bir  gerçekliğiniz  oluyor.  En  yakınlarınız  bile,  "Sen  benimsin"  bir  anlamda  "Sen  hiçbir  şeysin"  der.  Benim en  vurgulayıcı  yanlarımdan  biri  de  karşımdaki  bir çocuğa,  her  insana,  "Sen  bir  şeysin"  demektir.  Büyük  demokrasi,  halkı  kimliğine  ulaştırmak,  büyük saygıya  yol  açmak  budur.  Hiç  kimsenin  veremediği kadar  özgürlük  ve  değer  verdiğim  için  herkes  bana sevgi  ve  bağlılık  duyuyor.  Bütün  bunları  vurgularken,  aynı  zamanda  çok  çatışmalı  ve  çelişkili  olarak getiriyorum.  Dönüştürmeden,  aşama  yaptırmadan ilerleme  sağlanmayacağını  biliyorum.  Ve  bütün bunlar  günlük  oluşumlar  olarak  birikiyor.  Kadın çözümlemesini,  özgürlük  çözümlemesini  anlamak, üzerinde  durmak  iyidir.  Böyle  olursa  sizin  yaşamınız  daha  da  anlam  kazanabilir. 

29  Ağustos  1993 

Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan'ın  'Nasıl  yaşamalı?'  kitabından  derlenmiştir. 


•  ilk  önce  yapılması  gereken  büyük  hesaplaşmaktır.  Kendinizle,  düzenle  hesaplaşmaktır.  Özgür  olmayan  ilişkilerle,  kaba  durumlarla  hesaplaşmaktır.  Çünkü  kendinizi  ancak  böyle  yeni  ilişki  düzeyine  hazırlayabilirsiniz.  Şimdiye  kadar  kendinizi  çözemediniz,  sorgulayamadınız.  Böyle  devam  ederse  mücadelenin  gerisinde  kalırsınız. 


Rojava'daki  Özerk  Mekanlar,  Mücadelelerin  İlişkisi ve  Kadın  Devrimi  Üzerine  -  Jinvrar  Kadın  Köyü 


Enternasyonalist  kadınlar  ve  feministler  olarak, Kürt  Kadın  Hareketinden  öğrenmek,  Kürt  yoldaşlarla  yaşamak  ve  çalışmak;  toplumsal  örgütlenmenin  buradaki  ve  dünyanın  başka  yerlerindeki bu  canlı  alternatiflerinin  devrimci  süreçlerini  inşa  etmek ve  savunmak  için  Rojava'ya  geldik.  Deneyimlerimizi paylaşmak  ve  tartışmak;  Jinwar  hakkındaki  düşüncelerimizi  yazmak  istiyoruz. 

Buğday  tarlalarının  arasında  küçük  bir  köy  oluşturuluyor.  Bu  bölgede  binlerce  yıldır  yapıldığı  gibi  evler,  geleneksel  ve  sürdürülebilir  bir  şekilde  topraktan inşa  ediliyor.  Yeni  yapılan  bir  bahçe  görünüşte  bir değişiklik  gerçekleştirdi  bile;  küçük  meyve  ağaçları, zeytin  ağaçları,  domates,  salatalık,  karpuz,  biber,  patlıcan  ve  geniş  alana  yayılan  parparlar[semizotu].  Kadınlar  köy  evlerini  inşa  ederken  kullandıkları  kerpiçleri hazırlarken  çamurda  çıplak  elle  çalışıyorlar.  Köyün adı  Jinvvar;  bu  bir  kadın  köyü  olacak.  "Jin"  sözcüğü Kürt  dilinde  çok  anlamlı  bir  ifade:  Kadın  anlamına geliyor  ama  aynı  zamanda  "yaşam"  anlamına  gelen "jîn"  sözcüğüne  çok  yakın.  "War"  kelimesi  ise  "mekan",  "toprak",  "yurt"  anlamına  geliyor.  Jinwar,  özgür bir  komünal  yaşam  vizyonuna  dayanarak  kadınların toplandığı,  birlikte  yaşadığı  ve  çalıştığı  bir  kadın  mekanı  olacak.  Bu  demokratik  konfederalist  paradigma¬ nın  üç  temel  ilkesiyle  -  demokrasi,  ekoloji  ve  kadın özgürlüğü-  derinden  bağlantılı. 

Son  yıllarda,  Rojava/Kuzey  Suriye'deki  kadınlar  tüm toplumsal  alanlarda,  dünyadaki  tüm  kadınlara  ilham veren  bir  özyönetim  inşa  ettiler.  Kadınlar,  özerk  bir  yaşam  için  mücadele  ederken  hala  birçok  zorlukla  karşı karşıya  kalıyorlar.  Her  yerde  olduğu  gibi  burada  da  patriyarkal  yapılardan  kurtulma  mücadelesi  veriliyor.  Patriyarkal  aile  yapısı  çok  büyük  bir  etkiye  sahip  ve  evlendiklerinde  kadınların  büyük  çoğunluğunun  sahip  olduğu tek  seçenek  ailelerinin  evini  bırakmak.  Geleneksel  aile döngüsünü  bırakma  kararı  veren  kadınlar  genellikle yaşamlarını  devrimi  ve  halkı  korumaya  adayarak  YPJ gibi  kadın  öz  savunma  güçlerine  katılıyor.  Jinwar  projesi, kadın  merkezli  etiğe  ve  değerlere  dayanan  özgür  bir hayatı  yaşamak  için  başka  bir  mekan  açmaya  çalışıyor. 
Bu,  evlenmek  istemeyen  ancak  özerk  bir  yaşam  arayışında  olan;  eşlerini  ve  akrabalarını  savaşta  kaybeden ve  çocukları  ile  kalabilecekleri  uygun  bir  yerleri  olmayan kadınların;  aynı  zamanda  savaş  ve  patriyarkal  baskı  nedeniyle  şiddet  görmüş  ve  bundan  kurtulmak  isteyen kadınların  mekanı. 

Rojava'da  bir  kadın  köyü  oluşturma  fikri  kadın  hareketindeki  kadınlar  için  yıllardır  gerçekleştirmek  istedikleri  bir  hayaldi.  Bir  yıl  önce,  birçok  kadın  ve  özerk kadın  örgütlenmesi  bir  araya  geldi  ve  Jinvvar'ı  oluşturmak  için  bir  komite  kurdu.  Altı  ay;  tartışmalar,  planlamalar  ve  altyapı  hazırlıkları  ile  geçti.  Bu  süreçle  birlikte, 
2017  Bahar'ında  köyün  inşasına  başlandı.  Yaşamak  ve 
komünal  bahçe  işlerinin  yapılabileceği  30  evin  dışında, çocuklar  için  bir  okul,  -tüm  bilgilerin  Jineleoji  adı  altında 


paylaşıldığı  ve  pratiğe  döküldüğü  -  bir  kadın  akademisi, bir  kültür  sanat  merkezi  ve  doğal  ilaçlara  odaklanan bir  sağlık  evi  de  bu  projeye  dahil.  Toplumsal  yaşam  köyün  temelini  oluşturuyor  ve  bu  anlayış  Jinvvar'ın  mimarisine  ve  altyapısına  yansıtılmalıydı.  Jinwar  bir  komün  olarak  oluşturulurken,  köyün  merkezinde meclisler,  çay  bahçesi  ve  yaşamak  ve  çalışmak  için  diğer türden  buluşma  mekanları  olmalıydı. 

Komünal  bahçenin  oluşturulmasıyla  kadınlar,  köy için  bir  özyeterlilik  sağlamayı  ve  aynı  zamanda  yaşamın  temel  bir  parçası  olaraktoprakla  olan  ilişkiyi  büyütmeyi  amaçlıyorlar.  Yarı  çöl  niteliğindeki  ve  sadece buğday  üretimi  odaklı  tarım  alanlarında,  Suriye  rejiminin  1970'lerden  itibaren  tarımı  endüstriyalize  eden politikalarına  ve  Türk  devletinin  Rojava  bölgesine  yönelik  savaş  haline(su  kaynaklarını  kesip  bu  alanları kurutmayı  amaçlayarak)  rağmen  büyük  bir  ekolojik bahçe  oluşturmanın  ve  meyve  yetiştirmenin  kendisi canlı  bir  eylemidir.  Bu,  bölgeyi  değiştirecek,  toprağı canlandıracak  ve  bir  komünün  nasıl  sürdürülebilir  bir şekilde  yaşayabileceğini  ve  çalışabileceğini  gösteren bir  örnek  yaratacak. 

Köy  özerk  bir  mekan  olacak,  kadınların  özgürce  yaşayabileceği  ve  devlet,  kapitalizm  ve  patriyarkanın  derin ve  geniş  yayılımlı  uzun  tarihsel  süreci  boyunca  altı  oyulan  güven,  güç  ve  yaratıcılığı  tekrar  kazanabileceği  bir mekan.  Böylesi  bir  özerk  mekan  bir  nefes  alma  mekanıdır;  patriyarkal  sistemin  yıkıcı  etkilerinden  kurtulma ve  hep  birlikte  özgürleştirici  bir  yaklaşım  geliştirme  ve deneyimleme  mekanı.  Bu  Abdullah  Öcalan'ın  boşanma teorisi  olarak  adlandırdığı  şey:  Kadın,  erkek  ve  patriyarkal  yapılarla  olan  ilişkisini  zihinsel,  fiziksel  ve  duygusal  olarak  tüm  boyutlarıyla  koparmadıkça  özgür  olamaz.  Sonuç  olarak,  iktidar  ve  baskının  patriyarkal yapılarının  dışında  güçlü  ve  anlamlı  bir  temele  sahip olarak  sadece  özgür  ve  kurtuluşunu  gerçekleştirmiş kadın  erkeğe  ve  erkeğin  imtiyazlarına,  baskılarına  karşı durabilir  ve  onları  bu  patriyarkal  yapılara  karşı  mücadele  etmeye  çağırabilir.  Toplumu  değiştirmek  için  ken¬ 


dimizi  örgütleme  mekanlarına  ve  yapılarına  ihtiyacımız var.  Jinvvar  bu  özerk  alanlardan  biri;  burası,  patriyarkal bakış  açısının  dışındaki  bilgiyi  ve  özgüveni  tekrar  kazanmak  için  güvenli  ve  cesur  bir  alan;  bugünün  kadını¬ nın  yaşamıyla  tüm  zamanların  kadın  kültürünün  mirası ve  bilgeliğiyle  buluşturan  bir  mekan  olabilir.  Alternatif komünal  yaşam  ve  çalışma  formlarının  deneyimlendiği, bunların  üzerine  düşünüldüğü,  geliştirildiği  ve  hep  birlikte  savunulduğu  bir  mekan. 

Aslında  Jinwar,  bir  kadın  devrimi  olarak  bilinen  Rojava  devriminin  sosyopolitik  düşüncelerinin  küçük  ölçekte  gerçekleşebileceği  bir  yer.  Jinwar  kendisini  kapalı birtoplulukolarakgörmekve  bütünlüklü  birtoplumsal vizyonu  sadece  bir  alana  hapsetmek  gibi  bir  yanlışa düşmedi.  Jinwar  kadınları,  gelişen  demokratik  konfederalizm  vizyonuyla  ilişkide  kalarak  ve  etik  ilkelerde  ve temel  toplumsal  örgütlenme  yöntemlerinde  ortaklaşarak  kendilerini  devrimin  bir  parçası  olarak  görüyorlar. 
Bir  kadın  komünü  olarak  Jinwar,  Kongreya  Star  şemsiyesi  altında  komünler,  kooperatifler  ve  meclisler  ağının bir  parçası  olacak.  Bu  şekilde,  özerk  kadın  alanları  ve yapıları  kendilerini  ihtiyaçlarına  göre  örgütlemek  için birbirleriyle  ilişki  halinde.  Dahası,  çevre  köylerden,  kantonlardan  ve  hatta  çalışmalara  ya  da  tartışmalara  katılmak  için  farklı  ülkelerden  gelen  birçok  kadın  burada bir  fikir  alışverişi  içerisinde. 

Kadınların  alternatif  sosyal  bilimi  olarak  Jineoloji, Jinvvar'da  deneyimlenecek  ve  geliştirilecek.  Jineoloji, patriyarkal  sistemden  derin  bir  şekilde  ayrışan  bir  bilgi, ortak  bilinç  ve  zihniyet  inşa  etmeye  çalışıyor.  Batı  bilim kurumlarından  çıkan  bir  çok  bilginin  aksine  Jineoloji, toplumu  birbirinden  ayırmaz  ve  bilgi  ile  gerçekliği  etik bir  yaşamın  pratikleştirilmesi  olarak  birlikte  kavrar.  Kadının  zengin  bilgi  ve  direniş  tarihine  dayanarak  Jienoloji, tüm  toplumsal  alanlarda  alternatif  formüller  geliştirmeye  çalışıyor;  etik/estetik,  ekonomi,  demografi,  ekoloji,  tarih,  sağlık,  eğitim  ve  siyaset.  Bu  alanlar,  soyut kategoriler  değildir;  daha  genel  bir  anlayış  ve  toplumsal pratikle  ilişkilidir.  Jinvvar'da  ekonomi  ve  ekoloji  üzerine 


bir  eğitim  olduğunda  bu,  komünal  bahçeler  ve  kooperatif  ağın  pratikleştirilmesi  düşüncesiyle  ilgilidir.  Eğer başlık  siyaset  ise,  temel  soru  -bir  kadın  komünü,  bir köy  meclisi  ya  da  tüm  toplumsal  düzeyde-  insanların birbirleriyle  nasıl  etkileşim  içerisinde  olacakları  ve  sorunların  nasıl  çözüleceği  ve  kararların  nasıl  alınacağı ile  ilgilidir.  Jineoloji,  Kürt  Kadın  Hareketi  tarafından  geliştirilmiş  olmasına  rağmen  farklı  geçmişlerden  gelen dünyadaki  birçok  kadına  ve  feministe  ilham  veriyor  ve onları  bir  araya  getiriyor.  Tüm  bu  yollarla,  Jinvvar'dan elde  edilen  deneyimler  özgür  ve  etik  bir  topluma  doğru dönüşüm  sürecinin  bir  parçası  haline  gelerek  topluma geri  döndürülebilir. 

Jinvvar'ın  en  etkileyici  yönü  ise  devrimci  birtoplumsal sürecin  beraberinde  getirdiği  zorluk  ve  çelişkilerle  ilgili bir  korku  duymaması.  Patriyarkal  zihniyete  karşı  mücadele  köy  inşaatı  ve  planlaması  sırasında  zaten  başlamıştı. 
Bir  grup  deneyimli  kadınla  birlikte  kerpiçlerden  bir  duvar yaparken  bir  adam  kerpiç  hakkında  hiçbir  bilgiye  sahip olmamasına  rağmen  taşları  elinizden  ustaca  bir  edayla alırsa  ne  yaparsınız?  Kadın  ve  erkeklerden  oluşan  bir grup,  çalışmaya  yardım  için  ilk  defa  geldiğinde,  gelenekler  kadın  ve  erkeklerin  birlikte  yemek  yemediğini söylediği  için  öğle  yemeği  zamanı  sadece  erkekleri  görürseniz  ne  yaparsınız?  Jinvvar  Komitesi'nden  öğrenmemiz  gereken  şey  şu:  çelişkilerle  yüzleşin,  bu  çelişkileri kökenleri  ve  katmanları  ile  anlayın,  bu  çelişkilerle  çatışmaktan  geri  durmayın  ve  hergün  hep  birlikte  çözüm  geliştirin.  Her  gün  karşılaştığınız  problemlerle  olan  ilginizi kaybetmeksizin  birbirinizle  ilişkide  kalın.  Özveriye,  insanlarla  ve  toplumla  olan  derin  ilişkiye,  ortak  etiğe, sabra,  net  bir  vizyona  dayanan  bir  tavır  içinde  olun.  Bu da  düşüncelerin,  kolektif  olarak  paylaşıldığı  sürekli  komite  toplantılarına,  eleştiri  ve  öz  eleştiriye  ve  kadınların uğruna  mücadele  ettiği  ortak  bir  temel  olarak  kadın kurtuluşu  ile  birlikte  demokratik  konfederalizmin  gelişen yapıları  arasındaki  ilişkiye  dayanıyor.  Jinvvar  hataların olmadığı  küçük  bir  ütopya  değildir;  içten  etkileşimleri, umudu,  değiştirme  iradesini  ve  anlamlı  bir  komünal  yaşamı  deneyimleme  ve  savunma  alanıdır.  Bu  da  epey  özveri,  aşk  ve  çaba  gerektirir. 

Tüm  bunların  farkına  vardığınızda  ve  bu  yaşamın bir  parçası  haline  geldiğinizde,  devrimin  ve  onun  değerlerinin  hergün  saldırı  altında  olduğunu  görüyorsunuz:  Devrimin  kazanımlarını  ortadan  kaldırmayı;  kadın gücünü  ve  direnişini  denetim  altına  almayı  amaçlayan faşist  ve  patriyarkal  saldırılar,  kapitalist  modernitenin liberal  güçlerince  yapılan  ve  devrimci  etiğin  ve  gerçekliğin  altını  oyma  eğiliminde  olan  saldırılar...  Bu  saldırılara  karşı  savunma  yapmanın  doğru  yolunu  bulmak kolay  değil.  Ancak  Jinvvar  bize  toplumsal  vizyonu  savunmanın  zorunlu;  umudu  güçlü,  direnişi  canlı  tutulmanın  bir  yolu  olduğunu  gösteriyor.  Jinvvar,  patriyarkal yapılara  ve  zihniyetlere  karşı  mücadele  eden;  anlamlı bir  devrimci  yaşam,  kültür  ve  etik  iradesine  sahip  küresel  direnişi  ve  onun  alternatif  yaratımlarından  birini temsil  ediyor.  Amacımız  bu  ilişkileri  gerçek  kılmak,  buradaki  yoldaşlarımızın  deneyimlerinden  öğrenmek, devrime  katılmak  ve  ortak  bir  temelde  onu  destekleyip savunmaktır. 

Jin,  Jiyan  Azadî! 

Kaynak:  http://internationalistcommune.com/ Çeviri:  Demokratik  Modernite 
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•  Zehra  TUNÇ 


Di  dîroka  tekoşîna  azadiya  gele  Kurd  de 15'e  Tebaxe  ango  roja  vejîne  xwediye wate  û  giringiyek  mezine.  Bi  guleya yekem  a  ji  volkaneke  mezintir  deng  dayî  û  ji  dijminen  mirovahiye  re  bûyî  tirsa  mezin,  strateji  hat  guhertin.  Dijmin  û  neyaren  Kurdan  jî  di  ferqedene  û ji  ber  ve  çende,  heya  roja  îroyîn  jî  dema  nezî  salvegera  15'e  Tebxe  dibe,  tirs  û  xof  dikeve  dile  wan. 
Di  nava  gel  de  piranî  roja  vejîne  ji  zilaman  te  pirsin û  wan  li  ser  nirxandin  dikirin.  Me  xwest  ve  çare  bi çave  jine,  hest  û  feraseta  we  li  amadekarî  û  xebaten  15'e  Tebaxe  binerin.  Em  çûn  nava  kolanen Mexmûr  e  û  me  xwe  gihand  çend  jinen  ku  di  we pevajoye  de  dest  bi  revvîtiya  be  veger  kiribûn  û hîna  jî  bi  baweriyek  mezin  li  ser  ve  reya  heqîqete, heqîqeta  ku  îro  peşengiya  we  jina  Kurd  dike. 

Di  dema  girtina  van  agahiyan  de  jî  em  di  şexse van  jinan  de  raste  heqîqeta  jina  Kurd  a  ku  rexme her  zehmetî,  koçberî  û  tadeye,  dîsan  jî  bi  sekneke xwe  bavver,  werek  û  serbilind  disekine.  Sekneke bi  heybet  ku  ji  bo  her  jineke  çavkaniya  heze  ye. 
Her  yek  ji  wan  pirr  bi  xwezayî  qala  hevale  Egîd  û we  pevajoye  dikirin,  ji  dayîna  silaveke  bigire  heya her  keliyek  ji  jiyane,  weke  ku  duh  hatibe  jîn,  wisa zelal  di  bira  wan  de  mabû.  Dema  qala  wan  rojan dikirin,  be  hemde  wan,  kenek  li  nav  bîbilken çavven  wan  dirûnişt.  Kenek  ku  beşe  her  peyveke bû  ku  wiha  keyxweşiya  her  keliyeke  direqisand  di nav  paşeroja  wan  de. 

'Cara  destpâkâ  silav  dana  jinan' 

Eyşe  Atak  we  deme  jinek  ciwan  e,  nû  zewiciye, zaroka  we  ya  destpeke  lawik  dibe  û  nave  w î  dike Egîd.  Egîde  daye  Eyşe  bi  çîrok  an,  çîroken  tekoşîna vejîne  mezin  dibe.  Ji  xwe  dovre  di  pey  çîroken  pe mezinbûyî  de  diçe  û  dibe  perçeyek  ji  wan  çîrok  an. 

Dayîka  Eyşe,  her  keliyek  bi  wate  a  we  deme  rû daye,  ji  silav  dana  wan  heya  rûniştin,  ji  çanteye mile  wan  heya  goreya  di  linge  wan  de  ji  bîr  nekiriye û  wiha  qala  wan  rojan  dike:  "Dema  giya  dirûne  bû, em  diçûn  giya,  me  kiribû  qebale  ka  de  ke  zedetir giya  bidirû.  Di  we  navbere  de  ku  em  wisa  bi  lez  dixebitîn,  me  dît  se  zilam  ber  bi  me  ve  ten.  Heya  we deme  me  nedizanî  heval  hene.  Di  der  heqe  wan de  heya  we  keliye  me  tiştek  nebihîstibû.  Hevsere min,  ji  min  re  got  ka  tu  hinek  din  dûr  ravveste,  heya ez  bizanim  ka  ev  kene,  dibe  ku  me  bigirin,  bila  te negirin.  Min  ew  ji  dûr  ve  dîtin,  çenteyek  rîs  li  mile yek  ji  wan  bû  û  çekek  bi  wan  re  bû.  Cüda  dihatin xûyan,  pirr  cüda!  Dema  hatin  gel  hevsere  min,  yek ser  silav  dan  û  li  cem  wan  rûniştin,  hinek  sohbet kirin  û  paşe  hevsere  min  gazî  min  kir.  Ez  çûm  cem wan,  destpeke  her  se  hevalen  xort  rabûn  ser  piyan û  hatin  deste  min  girtin.  Heya  we  deme  li  herema mejin  û  meran  merheba  nedidan  hev.  Dema  hatin deste  min  girtin,  em  hemû  şaş  man. 

Kemek  rûniştin,  pirsa  günden  derdore  kirin, paşe  yek  ji  wan  bi  lehneke  nerm  û  xweş  zivirî  û  got; 'Gelo  nane  we  heye,  hûne  bikaribin  hinek  nan bidin  me?'  Me  hinek  nan  û  penîr  da  wan  û  çûn. 
Dema  ku  biçin,  cardin  hatin  deste  me  tevan  girtin, xatir  xwestin  û  gotin;  'Ne  me  hûn  dîtine,  ne  jî  we em/  Bi  gaven  ahîste  û  hedî  hedî  ji  me  dûr  ketin. 
Her  ku  ji  me  dûr  diketin,  dizivirîn  û  li  pey  xwe  dineran.  Em  şaş  û  maşo  bibûn,  ji  bo  me  cihe  pirse bû  ka  ew  mirov  ke  bûn  û  li  ku  hatibûn? ! " 

'Ew  heval  Egîd  e...' 

Daye  Eyşe  wiha  didomîne:  "We  deme  em  ji  bo du  mehan  çûn  Silopiye  û  vvedere  man.  Paşe  em cardin  hatin  gund,  dema  ez  giham  gund  hema  ez yekser  ketim  nav  bexçe.  Wexta  ku  ez  di  nav  bexçe de  digeriyam,  min  dît  hinekan  zebzeyen  baxçeye diya  min  jekirine,  dema  min  xwest  bibejim;  ji  bo  ku em  pe  nehesin  hevalan  jekirine,  dayîka  min  yekser 


gotina  min  birî  û  got;  'Na  keça  min,  min  duh  jekir/ Rojeke  xweş  a  bihare  ku  dîsan  ez  li  ber  derî  sekinîbûm;  min  cardin  heval  dîtin.  Kese  ku  mine  paşe bizaniya  ew  heval  Egîd  e,  mine  bidîta.  Raste,  kese di  nav  bexçe  de  derveye  heval  Egîd,  kesek  din nebû!  Heval  Egît  ber  bi  min  we  hat  û  got;  'Rewşa te  çawa  ye,  tu  başî/  Min  jî  ew  bersivand.  Le,  a  rast we  keliye  min  nedizanî  ew  heval  Egîd  e...  Min  ji  dayîka  xwe  re  got,  daye  min  çare  kedin  jî  e  w  zilam  dît. 
Dayîka  min  piştî  behneke  ku  wiha  hema  li  min  nerand,  got;  'keça  min  ew  heval  in.'  Min  jî  bersiva  we da  û  je  re  got  ku  çima  em  hineke  neçin  gel  wan  rûnenen  û  sohbet  nekin.  Dayika  min  yekser  û  bi  dengeke  ji  xwe  bavver  got;  'Nabe!  Bila  kes  nezane  me ew  kes  dîtine/  Dema  ku  dayîka  min  qala  wan  dikir, ez  gelek  pe  bandor  dibûm.  Piştî  şehadeta  hevale Egîd  nû  mine  bizaniya  ku  kese  min  bere  dîtibû  ew 


Di  sala  1984'an  de,  di  dema ku  heval  Egîd  hat  herema  me, ji  pirr  mejde  bû  ku  nave  Kurd û  Kurdistane  hatibû  ji  bîr kirin.  Bi  nave  hebûne,  her tişta  ku  hebû  bi  me  dabûn  bîr kirin.  Dema  heval  Egîd  hat herem  e,  bi  silava  destpeke  em hemû  jin  û  zilam  keşan  aliye xwe ;  xwedî  sekn  û  baweriyek wisan  bûn  ku  ne  pekan  bû  em bikarin  ji  wan  dûr  bisekinin. 


bi  xwe  bû.  Piştî  wan  hevalan  min  hevala  Berîvan  û hevale  Xelîl  dît,  edî  ez  wek  bere  nebûm,  dema  dihatin  ez  cem  wan  dirûniştim  û  min  bi  wan  re  sohbet  dikir.  Tene  min  û  tiye  xwe  mesele  dizanî  û  em bi  wan  re  dixebitîn." 

'Çek  girtina  jinan  ji  bo  me  ecâbdihat' 

Eyşe  Sipendaroke  ya  ku  hevsere  we  bi  naskirina heval  Egîd  wan  re  tevlî  tevgere  dibe  jî  wiha  qala  bîranînen  xwe  yen  we  deme  dike:  "Di  Tebaxe  de  hevale  Egîd  hat  mala  me,  du  hevalen  jin  jî  pere  bûn û  bi  giştî  16  heval  bûn.  Nave  wan  her  du  hevalen jin  Xezal  û  Meryem  bû.  Hevalek  din  jî  hebû  bi  nave Zahîde,  le  ew  we  roje  nehatibû.  Hevalen  jin  hinek dur  sekinîbûn,  paşe  hevsere  min  Mehmud  ji  min re  got,  biçe  cem  wan.  Em  çûn  cem  wan  rûniştin, me  sohbet  kir.  Here  zede  jî  me  li  cil  û  çeken  di  dest wan  dinera.  Ji  me  re  eceb  û  seyr  dihat  ku  jin  çeke bidin  mile  xwe  û  şer  bikin.  Li  gel  me  jinen  jîr hebûn,  ji  karen  weke  giya  dirûne  bigire,  di  her  karî de  ji  zilaman  jehatîtir  bûn  û  zilaman  bi  qasî  wan nedikarî  kar  bikin,  le  me  nedîtibû  jin  çeke  rakin  û nava  komen  meran  bikevin.  Ji  we  roje  û  pe  de,  edî Mehmud  qala  wan  şere  jinan  ji  me  re  dikir.  Weneyen  Rebertiye  nîşanî  me  dikir  û  bi  me  dida  nasîn. 
Dema  ku  hevale  Egîd  hat  û  me  dît,  ji  me  re  got;  'ev hevale  Egîd  e,  fermandare  me  ye/  Pir  mixabin  ji ber  dem  û  revvşa  we  deme,  zede  şans  û  derfetek min  a  ku  ez  rûnem  û  pere  bipeyvim  çenebû.  Min tene  dît..!  Ji  ber  we,  ez  pirr  bi  heyfa  wan  rojan tînim.  Ji  xwe  piştî  nasîna  me  bi  demeke,  em  bi  şehadeta  wî  hesîn.  Şehadeta  heval  Egîd  bi  qasî  çalakiya  wî  bibandorbû  û  gel  şiyar  kir." 

'Operasyon  berfireh  kirin' 

Dayîka  Eyşe  bale  dikşîne  ser  operasyonen  ku hemû  herem  dabû  ber  xwe  û  dibeje:  îxbar  hat kirin,  ji  ber  we  jî  li  ser  gund  operasyon  çekirin,  le- 


gerîn  li  mala  me  kirin  û  çifteya  hevsere  min  Mehmud  birin.  Ji  xwe  dizanîn  ku  Mehmud  li  cem  hevalane.  Operasyon  berdevvam  kir,  nesekinî  heya  ku heval  şehîd  ketin.  Di  reya  Bestaye  de  hevala  Zahîde şehid  xistin.  Em  çûn  ser  cenazeye  we...  Biraziye Mehmud,  Qelender  jî  li  gel  hevale  Egîd  şehîd  ket. 
Di  we  pevajoye  de  se  keçen  civvan  yen  herema  me jî  tevlîbûn.  Paşe  heval  Berîvan  hat  herema  me. 
Herem  ji  cih  girtina  jinan  a  di  nav  tekoşîne  de  bandor  dibû.  Ji  xwe  di  pevajoya  heval  Berîvan  de  gelek jinen  civvan  tevlî  nava  refen  gerîlla  bûn.  Hevala  Fehîme  û  Xezal  jî  pişt  re  li  Silopiye  bi  jinan  re  hatin cem  hev  û  gelek  civîn  li  ser  rola  jin  a  di  nav  şoreşe de,  dîsan  girîngiya  tekoşîna  jine  çekirin/' 

'Tu  dizanî  ev  hevale  Egîd  e' 

Xoxe  Anit  jî  destnîşan  kir  ku  di  we  pevajoye  de hevsere  we  Bedran  Gundikremo  tevlî  nava  refen şoreşe  dibe  û  wiha  pede  diçe:  "Destpeke  Heval Bedran  ket  nava  kar  û  bare  şoreş  e.  Hem  me,  hem jî  derdore  me,  tekoşîn  bi  reya  heval  Bedran  naskir. 
Şeveke  Heval  Egîd  hat  mala  me.  Dema  ku  heval Egîd  hat  mala  me,  li  ber  ronahiya  heyve  min  li eniya  wî  nerî.  Ji  serî  heya  pe,  heya  hemû  bejin  û bala  wî,  ew  goreya  wi  ya  heya  ser  çokan...  Min  xwe bi  xwe  digot,  gelo  ev  küre  keye  ku  evqas  li  ber  ketî û  jehatî.  Bedevviya  hundire  wî,  xwe  li  ser  rüyan  pirr xweş  dida  der.  Av  xwest,  dema  min  av  daye,  vexwar  û  cardin  tasa  ave  li  min  vegerand  û  vvindabû. 
Min  nedît  kude  çû!  Heciye  tiye  min  li  min  vegerî  û got;  'tu  dizane  ev  hevale  Egîd  e/  Bi  gotina  wî  re  ez di  cih  xwe  de  mam.  Min  je  re  got  ku  çima  zûtir  ji min  re  negotiye  daku  min  hîn  baştir  le  binera.  Ji ber  min  nave  w î  bihîstibû  le,  min  nedizanî  ew  e. 
Hîn  di  we  deme  de,  ji  tevger  û  nezikatiyen  wan,  ji rabûn  û  roniştina  wan  diyar  bû  ka  we  bibin  xwdî bîr  û  bavveriyek  bi  çi  rengî." 

Berîvan  Kabûl  jî  di  derbare  we  pevajoye  de  axivî û  wiha  got:  "Di  sala  1984'an  de,  di  dema  ku  heval Egîd  hat  herema  me,  ji  pirr  mejde  bû  ku  nave  Kurd û  Kurdistane  hatibû  ji  bîr  kirin.  Bi  nave  hebûne,  her tişta  ku  hebû  bi  me  dabûn  bîr  kirin.  Beriya  hatina koma  heval  Egîd,  hin  komen  din  yen  wek  KUK'e hatin  hereme  û  xwestin  li  hereme  bi  cih  bibin,  le kes  elaqe  nîşan  neda  û  di  pey  wan  de  neçû.  Dema heval  Egîd  hat  herem  e,  bi  silava  destpeke  em hemû  jin  û  zilam  keşan  aliye  xwe;  xwedî  sekn  û  bavveriyek  wisan  bûn  ku  me  nedikarîji  wan  dûr  bisekinin.  Heval  Bijar,  Orhan,  Şiyar  û  Musa  jî  bi  hevale Egîd  re  bûn.  Em  we  deme  li  zozanan  bûn.  Dibin kone  reş  de  rûniştibûn.  Heval  Egîd  ew  hatin mala  biraye  min.  Dema  ku  biraye  min  qala wan  dikir,  ji  min  re  jî  dîtina  wan  bû  mereq. 

Rojeke  biraye  min  da  zanîn  ku  mevane  wî hene  û  xwest  ez  jî  biçim  alikariya  hevjîna  wî. 

Ez  çûm,  dema  ku  ez  ketim  hûndir  yekser rabûn  ser  xwe,  silav  dan  û  deste  min  girtin. 

Heya  we  deme  çûna  deste  meran  di  re  û resmen  me  de  tüne  bû,  em  hinek  şaş man.  Ew  jî  di  ferqe  de  bûn  ku  em  ji  van tevgeren  wan  şaş  dibin,  ji  bo  we  yek  ser qala  armanca  xebaten  xwe,  tekoşîne  kirin. 

Ji  gotinen  heval  Egîd  herkes  bandor  bibû û  be  ku  dudiliye  jiyan  bikin,  dan  zanîn  ku ew  ji  bo  her  kareke  amade  ne." 

'Min  nedizanî  ew  roj  nâz  e' 

Kabûl  da  zanîn  ku  fermandar  Egîd  li ser  kar  û  xebate  jinan  jî  nirxandin dikir  û  got:  "Bavveriya  heval  Egîd pirr  bi  jinan  hebû,  ji  bo  we  cih  girtina  jine  di  nav  kare  şoreşe  de  girîng  dihesiband.  Hevsere  min  û biraye  xwe  bi  hev  re  çûn  leşkeriye.  Ez  pirr  dixebitîm,  ji  ber  we nexweş  ketim.  Heval  Egîd  ji  xesiya  min  pirsî  ka  çima  her  du  za- 


roken  xwe  bi  hev  re  şandiye  leşkeriye  û  hemû  kar ser  mile  min  helaye.  Di  derbare  mafe  jine  de  ji  xesiya  min  re  axivî.  Sohbeta  wan  ewqas  xweşbû  ku ez  jî  rabûm  û  tevlî  sohbete  bûm.  Min  ji  heval  Egîd re  got  ku  dibe  niha  hejmara  we  kem  be,  le  bi  ve sihbete  tüye  gelek  kesan  ber  bi  tekoşîne  ve  bikşînî. 
Wîjî  ez  bersivandim  û  got;  'dibe  hejmara  me  kem be,  le  bîrdoziya  me  bi  heze  û  em  e  bi  ve  heze  mezin bibin/  Her  wiha  qala  vala  kirina  gundan  û  pergala cerdevvaniye  ya  ku  piştî  deh  salan  nû  we  li  herema me  peşbiketa  kir.  Min  pirr  nedizanî  û  wate  nedida tişten  ku  dibeje.  Lebele  bi  deme  re  min  dît  ku  gotinen  heval  Egîd  yek  û  yek  rast  derdikevin. 

Tevgerek  hebû,  tiştnan  dipa  biqewime,  le  min nedizanî  ka  çiye!  Di  davviye  de  ji  min  re  got; 'tu  dikarîji  van  malan  re  bejî  hinek  nan  amade  bikin/ Min  nedizanî  amadekariyen  hemleya  15'e  Tebaxe te  kirin.  Ez  mal  bi  mal  gerîm  û  min  ji  wan  re  got, min  bi  xwe  jî  hin  tişt  amade  kirin,  qederek  nan  jî me  peja  û  ji  wan  re  şand. 

Ez  dixwazim  ji  we  re  qala  tişteke  bikim,  tişteke ku  q et  j i  bîra  min  naçe  û  ez  gelek  pe  bandor  bûm. 
Şeveke  ku  dîsan  heval  Egîd  û  koma  xwe  mevane me  bûn,  dema  ku  rabûn  û  çûn  heval  Egîd  çeqmaqe me  di  berîka  xwe  de  ji  bîr  kiribû.  Rexme  ku  gelek re  çûbûn  jî  dîsan  zivirî  û  çeqmaq  anî  da  hevsere min,  paşe  dîsa  vegeriyan.  Xwedî  nezikatî  û  kesaye- tek  cüda  bû,  gel  ji  her  tevgerek  wî  bandor  dibû.  Ji xwe  piştî  heval  Egîd  û  heval  Zahîde,  heval  Mizgîn, Ezîme,  Seadet  û  Çîçek  jî  li  herema  me  gelek  man  û kar  kirin.  Bandora  van  hevalen  jin  li  ser  gele  hereme  pirr  zede  bû.  Bi  şehadeta  heval  Egîd  re  hema beje  we  sale  nave  hemû  zaroken  ku  hatin  dinyaye bûn  Egîd.  Her  keseke  dixwest  bi  hilanîna  vî  navî Egîdeke  bide  jîn.  Me  Egîd  wiha  nasî,  wiha  dît  û  em e  heya  henaseya  xwe  a  dawî  bi  vî  rengî  şopdare  tekoşîna  wî  bin." 
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jın  u  jıyan 


Meşa  jı  tarîtiye ber  bi  ronahiye 


Amadekar:  Nevvaya  Jin 


Em  di  revvîtiyek dûr  û  direj  de  ku  li  pey  şop  û vvindahiyen  xwe  digerîn,  raste  jineke  ten. 
Jina  porxelek,  bejin  direj...  Jina  ku  bi  çaven tije  pirs  û  meraq  li  me  dinere.  Mîna  ku  bibeje,  çima hûn  wiha  dûr  diçin,  dûr  dinerin,  waye  ezim  a  ku  hûn li  pey  şopen  we  ne.  Şopen  ku  hemû  di  çîroka  min  de digihin  hev  û  wek  xelekeke  me  digihînin  cem  hev. 
Çaven  we  ne  ku  me  vedixwînin  cem  xwe,  çaven  ku kerb,  eş,  jan,  keser  û  a  here  girîng  jî  hevî  ye  ku  di çaven  we  de  wiha  dikele  û  gazî  me  dike. 

Baran  Çekoîsmaîl,  jina  Ezîdî  a  ku  pirrşûnde  meye nave  we  bizaniya,  di  3  Tebaxa  2014'an  de,  di  encama erişen  çeteyen  DAİŞ'e  a  bi  ser  Şengale  de,  dil  dikeve deste  çeteyan.  Barana  ku  rexme  zur  û  zehmetî,  tade û  şikenceya  fizikî  û  derûnîjî  be  hevî  nakeve  û  her  keliye  bi  heviyen  ku  bigehe  roje,  çaven  xwe  ji  sibeheke din  re  vedike. 

Dorpâça  ji  îxanet@ 

Weke  ku  me  ew  bere  de  nasibe  û  bere  dîtibe, çaven  we  wisa  li  me  dinera  û  dixwest  bipeyve.  Me ev  yek  wek  firsendeke  dit  û  em  nezî  we  bûn,  me  dest bi  gotine  kir  û  qala  revvîtiya  xwe  jere  kir.  Revîtiya  ku li  ser  şopa  wan  jinan  destpe  dikir.  Ew  jî  be  ku  gotinen me  qot  bike  û  tişteke  bibeje,  bi  baldarî  li  me  nerî, guhdarî  kir  û  dema  em  bedeng  bûn,  ve  çare  we  bi kelegirî,  çaven  bi  hesret  li  me  meze  kir  û  got:  "Çîroka min  di  sibeha  3  Tebaxa  2014'an  de,  bi  rojeke  reş destpekir.  Qet  ji  bîra  min  naçe  û  eze  ji  bîr  jî  nebim. 
Di  3  Tebaxa  2014'an  de  çeteyen  DAİŞ'e  erîşe  Şengale kirin.  Bi  erîşa  çetayan  re  gel  neçarma  bireve,  gelek kes  jî  ketin  deste  DAİŞ'e.  Çete  yekser  ketin  günde Qûbleyan,  yen  girtin,  girtin  û  yen  din  jî  bi  xwe  re birin,  yen  man  û  nekarîn  xwe  bigihînin  cihen ewle  jî  kuştin." 

Dema  ev  peyva  dawî  digot,  yek  car  bedeng  bû,  li me  meze  kir  û  sere  xwe  bi  her  du  aliyan  ve  hejand. 
Girî di  qireke  de  ase  ma,  nedikarî  bipeyve,  pişta  xwe da  dîvvar,  behneke  kûr  keşa  û  dîsan  destpekir:  "Çete ketin  Herdan,  gel  bi  ketina  çetayan  a  we  dere  yek  ser revvîn,  le  gelek  kes  ketin  deste  wan  û  bi  komî  hatin qetil  kirin.  Em  hemû  revvîn!  Tevahiya  civata  gund  bi bihîstina  bûyeren  rû  didan,  gund  berdidan  û  bera xwe  didan  çiyayan.  Şeniyen  günde  Qûble  di  3  Tebaxe de  ji  gund  derketin,  le  şeniyen  günde  Guhbelan  di 
4  mehe  de  encax  karîn  ji  günde  xwe  derkevin."  Rondik  morik  morik  xwe  di  çaven  Barane  de  berdida  û nedihela  ku  bipeyve.  Her  careke  behneke  kûr  dikşand  û  dîsan  destpe  dikir.  Be  ku  li  benda  işare  an  jî gotina  me  bimîne,  yek  ser  destpe  dike:  "Em  şeveke di  çiye  de  man.  Piştî  şeveke  bi  zûr  û  zehmet  kirîbe me  ku  bi  xwe  Ereb  û  ji  günde  Tilsemir  bû,  ji  Rebîa hat  û  em  bi  erebeye  birin.  Em  ji  derdora  Şerfedîn diman,  li  we  dere  em  girtin  û  bi  xwe  re  birin.  Le,  me nedizanî  ka  xeteriyek  çawa  li  peşiya  me  heye.  Ango çi  dekûdolap  ji  bo  radest  kirina  me  hatine  zivirandin. 
Dema  ku  em  nezî  Rebîa  bûn,  çeteyan  peşiya  me  girt û  kirîbe  me  tevî  hevaleke  xwe  em  radestî  wan  kirin. 
Bîst  zilam  bi  me  re  bûn,  hemû  ji  aliye  çeteyan  ve hatin  girtin,  desten  wan  ji  pişt  de  hat  giredan  û  sivvare  erebeyan  hatin  kirin.  Em  jin  jî  hemû  sivvare  erebeya  kirîbe  me  kirin.  Em  yek  ser  birin  Rebîa  û  dovre jî  em  birin  cihek  bi  nave  Xabat  ku  wek  navenda  çeteyen  DAİŞ'e  dihat  nasîn." 

'Em  tiştekâji  aqobeta  wan  nizanin' 

Dema  ku  Baran  qala  wan  rojan  dikir,  behn  le  diçika;  ke  dizanî  ka  hizren  we,  ew  ber  bi  kîjan  bîranînen nexweş  û  keliyen  bi  zehmet  ve  dibir.  Piştî  ponijandineke  kûr  bi  avvireke  şikestî,  le  bi  kerb  dest  bi  axaftina xwe  kir:  "Ew  kese  ku  îxanet  bi  me  kir,  min  hîn  di  zarokatiya  xwe  de  nas  dikir.  Ez  8  salîbûm  ku  biraye  min li  cem  dixebitî,  heya  roja  ku  em  radeste  çeteyan kirin.  Piştî  ku  em  hemû  anîn  wir,  dîsan  zilam  hemû sivvare  erebeyan  kirin  û  birin.  Em  heya  roja  îro  jî  nizanin  ka  ew  bi  ku  dere  de  birin.  Di  nav  wan  de  çar bira,  du  birazî,  du  kurmame  min  hebûn,  ji  xwe  yen din  jî  xarzî,  nas  û  gundiyen  me  bûn. 

Em  jin  û  zarok  şeveke  li  navenda  çeteyan  a  li  Rebîaye  man  û  siba  roja  din  jî  em  hemû  birin  Telafer  e. 
Li  vvederejîem  birin  navendekedin  ku  li  vvirjîem  8 
rojan  girtin.  Nave  we  dere  nizanim;  li  we  dere  tene Sunî  mabûn,  ji  xwe  dest  danîbûn  ser  malen  Şîeyan û  em  jî  li  yekji  wan  malan  bi  cih  kirin.  Şîeyen  ve  hereme  ji  ber  zilma  çeteyan  neçar  mabûn  ku  cih  û  male 


xwe  biterikînin.  Dovre  em  birin  xistin  dibistaneke. 
Du  jinen  din  yen  Ezidîjî anîn  cem  me  ku  bi  yekji  wan jinan  re  zarokek  hebû.  Hemû  keç  di  nav  jinan  de  derdestin  û  dibirin  Musil  e.  Dixwestin  xwîşka  min  Rihan jî  bibin  Musil  e,  ditirsiya  û  be  navber  digiriya." 

Bi  çaven  tejî  hesir,  sere  we  di  ber  de,  weke  ku  girî di  qirike  de  ase  mabe,  sekinî  û  navber  da  gotinen xwe.  Ew  be  deng,  em  bedeng,  mîna  ku  dem  sekinîbe,  kelî  di  be  davvîtiye  de  berze  bibe!  Gotin  di  qirika  me  de  mabû,  me  bi  xwe  re  nedît  ku  je  pirs  bikin. 
Weke  ku  bi  pirsa  me  re  we  dawî  li  gotine  be.  Ji  bo we  me  pirs  nekir  û  em  bedeng  li  benda  axaftina  we man.  Piştî  behnvedaneke  kûr  dîsan  destpe  kir  û  wiha 


"Em  rizgar  bûn,  le  hîn  gelek  kesen  me  di  dest  çeteyan  dene  û  em hîna  jî  di  derheqe  aqobeta  gelek  kesan  de  tişteke  nizanin. 

Tu  ferman  ne  wek  ve  fermane  bû.  Tu  eş  jî  ne  wek  ve  eşe  giran  bû. 
Bi  hezaran  jin  û  zilamen  Ezîdî  hatin  qetil  kirin,  rewandin.  Hîna  jî gelek  jin  û  zarok  di  dest  wan  de  ne.  A  ji  vir  û  şûnde  dikeve  ser  mile Ezîdiyan  xwe  birexistin  kirin  û  parastina  xwe  peşbixine." 


pede  çû:  "Di  dibistane  de  ser  se  hezar  jin  û  zarok hebûn.  Derveye  ve  dibistane  du  dibistanen  din  jî hebûn.  Tene  yen  ku  min  bi  çawe  xwe  dîtin  ser  peşe hezar  jin  û  zaroken  Ezidî  li  Telafere  bûn.  Ji  ber  ku gelek  kes  jî  derbasî  Suriye  kiribûn,  ji  hejmara  li  Telafere  belku  jî  zedetir.  Em  nezî  20  rojan  di  dibistane  de man.  Em  di  revvşeke  pirr  xirab  de  bûn.  Ji  xwe  em  hatibûn  heps  kirin  û  ne  pekan  bû  ku  em  bikarin  ji  we dere  de  derkevin.  Her  roj  dihatin  hin  jin  û  zarok  dibirin.  Bi  keziya  jinan  de  digirtin  û  bi  dov  xwe  de  dixişikandin,  bi  qamçiyan  li  wan  didan  û  wisa  dibirin.  Tu tişteke  feyde  nedikir,  ne  havvar,  ne  jî  qerînen  me  ku li  esimanan  olan  dida.  Em  hertim  wek  gejan  bûn, sere  me  dizivirî,  ez  bavverim  tiştek  di  nav  ave  de  bi me  didan  vexwarin.  Ji  ber  ku  heçî  kesa  we  dere  bû xewa  we  dihat.  Herkes  be  hal  bû..! 

'Jinân  ciwan  û  zarok  dibirin' 

"Nave  berpirse  çeteyan  ye  Telafere  ku  hemû  jinen tanîn  we  dere  di  bin  emre  wî  de  dihatin  ragirtin, Beqor  bû,  li  we  dere  her  tişt  ji  wî  dihat  pirsîn.  Ew  bi xwe  jîji  Şengale  bû,  Tirkmen  bû.  Piştî  15-20  rojan otobüs  anîn  û  dixwestin  jinan  veguhesînin  ciheke din.  Ew  kes  bi  xwe  jî  li  ber  derî  disekinî  û  hemû  jinen civvan,  zaroken  keç  di  nav  jinan  de  derdixist.  Dayîk  û jinbira  min  derketin.  Dema  ku  min  xwest  derkevim, deste  xwe  da  ber  min  û  ne hîşt  ku  ez  derkevim.  Ji  min  re got  tu  bisekine,  her  çi  min  je re  got,  min  nekarî  ku  wî  qanî bikim.  Jinbira  min  a  biçûk  jî  li pişt  min  bû,  em  pere  ketin  nîqaşe  û  di  ve  navbere  de  jinbira  min  ez  def  dam,  min  jî ew  ser  çete,  dema  ku  ew  ket erdî,  min  yekser  baz  da  û ketim  otobüse.  Ez  dema  ku ketim  otobüse,  min  yekser bi  destmalek  reş  ser  û  deve xwe  gire  da  û  keça  biraye xwe  jî  danî  ser  çonge  xwe. 

Dema  ket  hundir,  ez  ferq  nekirim.  Jinek  din  ku  du  zaroken  we  li  cem  bûn,  xwestin bibin  û  je  re  digotin  ev  ne  zaroken  we  ne.  Her  du  zaroken we  girtin  û  birin,  dema  ku zarok  birin,  jin 

jî  li  pey  zaroken  xwe  de  çû... 

Sihbeta  me  dawî  nabe,  em  car  carnan  navber didin  û  car  bi  car  jî  di  bedengiya  Barane  de  dibin rewî.  Le,  piştî  demeke  kin  dîsan  em  dest  bi  sihbeta xwe  dikin.  Em  li  benda  we,  ew  jî  weke  ku  li  benda pirsen  me  be,  li  me  dinere,  dovre  bi  pirsen  me  re dîsan  dest  bi  axaftine  dike  û  dibeje:  "Li  keleka  min zarokek  14  salî tevî dayîka  xwe  rûniştibûn.  Hatin  ew di  nav  desten  dayîka  we  de  girtin  û  birin.  Bi  du  destan  dayîke  zaroka  xwe  hembez  kiribû  û  havvar  dikir, lebele  ne  havvar  ne  jîferyad  û  figana  dayîke  karî  We zaroke  ji  nav  lepe  wan  derîne.  Hesiren  dayîke  wek pelen  çema  dîn  û  har  bibû,  xwe  dixwar.  Le,  kes  nîn 


bû,  tu  kes  nînbû  ku  xwe  bide  ber  van  pelen  ji  kerbe daku  ji  bo  keliyeke  be  jî  aram  bigire. 

Em  li  du  gundan  bi  cih  kirin.  Nave  gundeke  Qizilqînû  û  ye  din  jî  Keserûlmihravva  bû.  Ew  gund  jî  cihe Şîeyan  bû  ku  şeniyen  we  ji  aliye  çeteyan  ve  hatibûn qetil  kirin.  Nezî  du  mehan  em  li  van  du  gundan  girtin.  Piştî  demeke  hatin  û  em  se  malbat  ji  bo  ku  pez xwedî  bikin,  birin  Telafer  e.  Zilamek  Ezîdî  û  tevî  dotmam  û  keça  keçmama  wî  jî  bi  me  re  bûn.  1700 
pezen  Ezîdiyan  ku  dest  danîbûn  ser,  anîbûn  we dere.  Şeş  mehan  em  li  wir  man,  min  di  nav  van şeş  mehan  de  ne  dayîk,  ne  jî  xwîşken  xwe  dîtin. 
Em  neçar  bûn  ligor  ew  dibejin  tevbigerin,  ger  ne wisa  baya  we  teqez  em  bikuştina.  Rojen  bi  zehmet  bûn  û  ne  pekane  ku  em  bikaribin  her  keliya ku  me  jiyan  kir,  bînin  ziman." 

Tirsa  veqetînek  bedawî 

Ew  dîsan  bedeng  bû.  Me  nedixwest  tu  tişt  ve  bedengiye  xira  bike  û  bikeve  nav  dengen  dûr  ku  em  li pey  wan  bûn.  Dema  ku  we  dît  gotin  ji  me  dernakeve, ve  çare  be  ku  li  benda  me  bisekine  sere  xwe  rakir  û domand:  "Zilamek  Ereb  li  ber  peze  wan  dima,  le  piştî ku  em  anîn  we  dere,  bera  wî  dan.  Ji  xwe  ye  ku  we paşe  arikarîbida  min  heya  ku  ezji  deste  çeteyan  rizgar  bibim  jî  ew  bû.  Wî  kesî  yek du  caran  got  ku  ew  e  bikare arikarî  bide  me  daku  em  birevin.  Le,  a  rast  me  pe  bavver nedikir.  Lebele  em  neçar bûn  ku  pe  bavver  bikin  û  biryara  çûne  bidin.  Şeveke  hat û  em  birin!  Piştî  çûna  me hemû  jinen  li  we  dere diman  yekser  dibin  Telafere û  dixin  hepse.  Hin  ji  wan  jî derbasî  Suriye  dikin.  Wî kesî  dixwest  ez  biçim  cem wan  bimînim,  le  ez  neçûm. 
A  rast  ez  ne  ewqas  vverek bûm,  ne  jî  min  dikarî  bi wan  bavver  bikim.  Dema ku  min  bihîs  diya  min  ew anîne  we  dere,  ez  hin caran  veşartî diçûm  û  min diya  xwe  didît.  Çend şevan  jî  ez  veşartî  li  cem diya  xwe  mam.  Şeveke  hat  û  ez  sivvare  erebeya  xwe  kirim  û  birim,  ji  min  re  got  heya  em  ji  Telafer  û  günden  heyî  derdikevin,  sere  xwe  raneke. 
Piştî  qedereke  ku  em  çûn,  erebeyek  DAİŞ'e  bi  du  me ket.  Ez  ditirsiyam  û  ji  bo  ku  min  nebîne,  min  sere  xwe xar  kir,  le  wî  kesî  nehîşt  û  ji  min  xwest  ku  kemek  aram bim.  Ne  pekan  bû  ku  ez  aram  bim,  ji  ber  ku  min  baş dizanî  ger  me  bigire,  we  teqez  me  bikuje.  Dema  ku li  ber  me  sekinî  yek  ser  ji  zilam  pirsî  ka  ev  jin  keye, wî  jî  ji  wan  re  got  ku  jinek  ji  malbata  wane  û  ji  Telafere  ten  ûewe  biçin  cem  bijîjk.  Dovre  em  berdan  û vegerîn.  Ez  dikarim  bibejim  ku  bi  rojan  eş  ji  sere  min derneket.  Ji  tirşe,  ji  tirsa  ku  carekedin  bikevim  deste wan  eşe  xwe  li  İaşe  min  ala  bû,  eşek  wisa  bû  ku  bi 


"Li  keleka  min  zarokek  14 
salî  tevî  dayîka  xwe  rûniştibûn.  Hatin  ew  di  nav desten  dayîka  we  de  girtin û  birin.  Bi  du  destan  dayîke  zaroka  xwe  hembez kiribû  û  hawar  dikir,  lebele ne  havvar  ne  jî  feryad  û  figana  dayîke  karî  we  zaroke ji  nav  lepe  wan  derîne. 


rojan  min  ji  ber  jan  keşa.  Fikara  ku  eze  carekedin kese  nebînim  ez  dîn  dikirim." 

Baran  piştî  kesereke  kûr,  piştî  keliyek  bedeng  dîsan dest  bi  axaftina  xwe  kir  û  wiha  got:  "Saet  12  şeve  bû ku  em  gihan  mala  wî.  Le,  ma  we  xew  biketa  çawe min!  Ez  heya  sibe  giriyam.  Heçî  ber  min  didan  nedikarîn  min  bidin  sekinandin.  Sibe  zû  bira  û  hevjîna  wî hatin,  hevjîna  wî  çilen  li  ser  min  danîn  û  destmalek bi  ser  sere  min  kir.  Hevvcebû  min  wek  wan  li  xwe  bikira  daku  kes  pe  nehesa  ka  ez  keme.  Dile  min  aram nedibû.  Ne  pekan  bû  ku  ez  tene  ji  bo  keliyeke  jî  aram bibim.  Ji  xwe  piştî  bîskeke  çeteyen  DAİŞ'e  hatin  û  li her  dereke  gerîn.  Dema  ku  çete  nezbûn,  min  li  xwe kir  ku  rabim  le,  jina  male  nehîşt  û  ez  hişyar  kirim  ku di  cihe  xwe  de,  li  nav  wan  de  rûniştî  bimînim. 

'Şev  û  roj  t£kel§  hev  bibûn' 

Ez  sezdeh  rojan  li  mala  wan  mam.  Piştî  we  heşt rojan  jî  ez  li  mala  xwe  a  gund  veşartim.  Ez  xistim odeyeke,  min  li  we  dere  tab  nedikir.  Ji  ber  ku  çeteyen DAİŞ'e  di  gund  de  bûn  û  mizgefta  gund  jî  veguherandibûn  beregeha  xwe.  Mizgef  rû  bi  rûye  xaniye wan  bû,  her  ku  min  ew  didîtin,  tirs  û  xof  wek  recifîneke  xwe  li  İaşe  min  tala.  Ez  her  tim  di  odeye  de  girtî dimam.  Derûniya  min  nebaş  bû,  min  nedizanî  ka  eze çi  bikin.  Min  ji  xwediye  male  xwest  ku  min  ji  gund derxîne...  Biryardan  ku  dîsan  min  bibin  Telafer  e. 
Çend  roj  bû  ku  çete  hey  li  ber  deriye  wan  de  dihatin û  diçûn,  wisa  xûya  dikir  ku  bi  tişteke  şik  kiribûn.  Rojeke  dema  nimeje  ku  hemû  ketin  mizgefte,  ezji  xanî derketim  û  em  yekser  ketin  ser  re." 

Em  her  du  vvestiyayî,  dil,  çav  û  peyv  vvestiyayî; le  denge  jinen  Şengalî  ku  di  nav  her  peyveke  de digiha  guhe  me,  ne  vvestiyayî  bû.  Denge  wan  di nav  bedengiye  de  kûr  dihat  guhe  me.  Dengek aşîna  a  havvara  jinen  Ezîdxane... 

Ve  çare  bi  hevoken  bijarte,  hinek  jî  bi  eş  dest  bi gotina  xwe  dikir  û  wiha  digot:  "We  şeve  çawa  ku gotin  çete  hatin  male,  ez  yek  ser  bi  ser  hişe  xwe  de çûm.  Ez  nizanim  ka  çawa  wisa  bi  ser  hişe  xwe  de çûm.  Jinbira  wî  av  bi  ser  min  de  kir  û  ez  wisa  bi  ser hişe  xwe  de  hatim.  Edî  ne  dibû  ku  em  li  we  male  bimana.  Ji  bo  we,  ez  û  se  jin,  tevî  çar  za rokan  em  ketin re.  Ji  Telafere  em  se  şevan  meşîn  heya  em  gihan  Şengal  e.  Her  du  jinen  din  ji  ber  ku  zarok  bi  wan  re  bûn, nedikarîn  bimeşin.  Ji  xwe  li  her  ciheke  me  nedikarî wisa  rehet  bimeşin,  dema  roj  derdiket  em  disekinîn. 
Kese  ku  we  em  bibirana  Şengal  e,  ew  jî  Ereb  bû,  em li  nevvaleke  danîn  û  got  ku  em  li  bende  bimînin.  Em li  we  dere  man,  heya  dîsa  roj  çû  ava.  Şev  dîsan  em ketin  re,  heya  diduye  şeve  em  nesekinîn.  Pirr  sar  bû, ew  çend  sar  bû  ku  me  li  ber  sermaye  tab  nedikir. 
Dema  ku  kese  bi  me  re  revvşa  me  dît  û  pe  hesî  ku  ne pekane  zarok  bikarin  di  ve  sermaye  de  bimeşin, em  birin  mala  xwe.  Em  şev  li  we  dere  man.  Di berbanga  sibe  de,  bere  ku  kes  şiyar  be,  dîsan  em ji  xanî  derxistin  û  birin  ciheke  din.  Piştî  yek  du rojan  dîsan  em  ketin  re.  Ve  çare  be  navber  heya 12'e  şeve  em  meşîn.  Di  saet  yeke  şeve  de  em gihan  cem  asayeşa  Sînone,  şev  em  li  wir  man  û roja  din  em  birin  Dihok  e." 

Bi  çaven  tejî  rondik  û  bi  nerandineke  xemgîn  li  me mezand.  Weke  ku  dixwest  dawî  li  gotinen  xwe  bîne û  dema  ku  dît  em  bedeng  in,  we  carekedin  dest pekir  û  bi  avvayeke  kelegirî  destpekir  û  bi  van  gotinan dawî  li  axaftina  xwe  anî:  "Em  rizgar  bûn,  le  hîn  gelek kesen  me  di  dest  çeteyan  dene  û  em  hîna  jî  di  derheqe  aqobeta  gelek  kesan  de  tişteke  nizanin.  Tu  ferman  ne  wek  ve  fermane  bû.  Tu  eş  jî  ne  wek  ve  eşe giran  bû.  Bi  hezaran  jin  û  zilamen  Ezîdî  hatin  qetil kirin,  revvandin.  Hîna  jî  gelek  jin  û  zarok  di  dest  wan de  ne.  A  ji  vir  û  şûnde  dikeve  ser  mile  Ezîdiyan  ev  e ku  xwe  birexistin  bikin  û  parastina  xwe  peşbixin." 
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•  Gulan  Avrel 


Rojeke  ji  wan  rojen  xweş  ye  havine  bû, gava  em  berbi  baye  havine  û  li  hember  behna  xwezaye  li  ser  şiveriye  dimeşiyan  ji  nişka  ve  qîje  wîja  zarokan  hate  guhe me.  Bi  denge  zarokan  re  hema  be  hemde  min, çaven  min  berbi  wan  qîje  wîjan  ve  çû.  Min  ji  xwe re  got;  "serî  van  çiyan  de,  nava  şer  de  ev  çi denge  zarokane?  Keliya  ku  ez  di  hundire  xwe  de, bi  xwe  re  diketim  axaftine,  cardin  denge  wan hat!  Lebele  denge  wan  di  wan  newalan  de  ewqasî  xweş  deng  vedida  ku  dile  mirovan  dilerizand.  Reheval  Sara  gava  dit  ku  ez  berbi  denge zarokan  ve  çûme,  li  min  meyzand  û  got;  "raste raste,  deng  jî  zarok  ji  rastin."  We  deme  min  ji xwe  re  got;  ev  deng  gazî  me  dike,  em  biçin  yekser  xwediye  van  dengan  ji  nezde  bibinin.  Ere,  ew dengen  zîl  û  zelal  me  berbi  xwe  ve  biribû.  Beriya ku  ez  ji  were  qala  wan  zarokan  bikim  ez  dixwazim  vegotina  peyva  zarok  bikim. 

Zayîna  rojâ 


Peyva  zarok  ji  zayîna  roje  te.  Ango  Za-zayîn, rok-  roj,  ew  dem  zarok  te  wateya  zayîna  roje. 
Çiqasî  xweş  hatiye  bi  wate  kirin.  Gelo  ji  ve  vvatedayîne  xweştir  tiştek  dibe.  Ji  xwe  ev  peyv  jîji Hûrî  te.  Di  heman  deme  de  te  wateya  zelalbûyîn,  pak  bûyîne  jî.  Ya  rast  ma  ne  wisa  ye,  ka mirov  cîhanek  ji  çav,  dil,  ruh  û  dile  zarokan  bifikre.  Gelo  vve  ew  cîhan  çawa  be,  gava  mirov xeyal  dike  jî  di  hesten  mirovan  de  aheng  û coşek  cüda  derdikeve.  Çave  mirovan  de  cîhanek  kesk,  asîmanek  şîn,  deryayek  be  sînor  û xweşî  zindî  dibe. 

Bele  gava  me  bera  xwe  da  wan  zomen  ku  hatine  sere  wan  çiyayan,  heja  denge  wan  zarokan di  wan  newalan  de  deng  vedida.  Me  jî  linge  xwe sivik  dikir,  da  ku  zû  xwe  bigihînin  gel  wan.  Beguman  vvestandina  ser  me  hebû,  le  denge  wan  zarokan  ew  vvestandina  me  bi  xwe  re  di  nava  wan nevvalan  de  ber  bi  ew  ava  diherikî  ve  dibir.  Çiqasî em  nezî  zoman  di  bûn,  denge  zarokan  jî  zedetir nezî  me  dibû.  Dengek  gelek  cüda  bû  a  ku  xwe  li wan  çiyayan  dabû.  Gelo  nava  wan  reşmalan  de çi  hebû,  çi  rastî  xwe  nava  wan  reşmalan  de  veşartiye  û  ketiye  nava  wan  navberen  reşmale  de. 
Miroven  vir  cane  xwe  dixin  nava  kefa  deste  xwe û  tevahî  xeteriyan  datînin  ber  çave  xwe  û  ten 


sere  van  çiyayan.  Ma  ne  ji  xwe  ev  der  cih  û  vvare vvanin,  ne  çûne  ser  ciheke  din  ji  xwe  re  war  ava nekirine.  Bele  nava  wan  reşmalan  de  rastiyen gelek  bi  eş  xwe  nuximandine. 


Dilân  tije  binine  û  hâja 


Me  xwe  gihandibû  gel  wan  reşmalan.  Çawa me  ew  dîtin,  yekser  berbi  me  ve  hatin,  çawa  ku em  kefxweş  bibûn  bi  dîtina  wan,  ew  jî  bi  dîtina me  kefxweş  bibûn.  Çawa  ku  zarokan  em  dîtin yek  ser  be  deng  bûn  û  li  derdora  dayîka  xwe kombûn.  Bi  wan  çaven  tijî  meraq  li  me  dimeyzandin.  Çawa  ku  me  ew  meraq  dikirin,  wan  jî em  meraq  dikirin.  Çave  wan  de  pirs  û  meraq kon  vedabû.  Ya  rast  qandî  pirs  û  meraqa  ku  di çaven  wan  de  diha  xûya,  di  hundire  min  de  jî ewqasî  meraq  û  pirs  hebûn.  Bele,  ka  em  jî  derbase  ew  reşmalen  ku  nava  xwe  de  gelek rastî,  serpehatî,  xweşî,  eşan  dinixumîne bibin.  Her  çiqasî  zarok  şaşmayî  li  me dimeyzandin,  le  dayîk  û  babe  wan  bi dîtina  me  kefxweş  bibûn.  Beguman  di  Kurdan  de  mevan  perwertî,  rezdayîna  mevanen  xwe, çandek  gelek  qedîm  û  bi  nirxe.  Gava mevanen  wan  ten  hema  beje  ji  bo  dilxweşiya wan  mevanan  her  tişt  dikin,  hem  di  hela  manevvî de  hem  jî  di  hela  madî  de  a  ku  di  keve  ser  mile wan  dikin  û  di  ve  mijare  de  qisûr  nakin.  Bele  ev nezîkatiya  ku  wan  li  hember  me  raber  kir,  mevan pervvertiya  wan  em  matmayî  hiştin.  Ya  rast  miroven  gelek  dilşad,  xwîngerm  û  bi  coş  bûn.  Min vve  deme  fem  kir  ku  nava  wan  reşmalan  de  dilen gelek  devvlemend,  tijî  binirx  û  heja  hene.  Ango her  tişt  weke  te  dîtin  nîne. 


Jiyanân  bi  zehmet 


Beguman  tişten  ku  me  meraq  dikirin  yek  û  yek me  ji  wan  pirskir  û  wan  jî  pirsen  xwe  ji  me  kirin. 
Lebele  meraq  û  pirsen  me,  ji  pirsen  wan  zedetir bûn.  Bi  gotina  wan  her  sal  ew  ten  ser  axa  xwe  û  bi vî  avvayî  berdevvam  dikin;  "em  naxwazin  ji  axa  xwe qut  bibin,  zor  û  zehmetiyen  jiyana  me  gelek  in,  ji xwe  pergala  heyî  a  Başûre  Kurdistane  pirsgireken heyî  çareser  nake,  zedetir  kûr  dike.  Rexme  ku  we- 


bersivand  û  got;  "min  zaroken  xwe  di  nava  van eriş  û  zehmetiyan  de  mezin  kirin,  gelek  caran jî  gava  eriş  pekdihatin  hema  min  yekser  zaroka xwe  dixist  hemeza  xwe  û  em  berbi  cihen  ewle ve  direvîn.  Ango  zaroken  min  bi  vî  avvayî  mezin bûn.  Li  ser  van  axan  zarok  bi  eş  û  kederan mezin  dibin,  ji  bo  vve  jî  her  çend  temene  vvan biçûk  be  jî  jiyana  vvan  giran  û  bi  zehmet  e.  A rast  eşen  jiyane  bareke  girane  li  ser  cendeke vvan  ye  biçûk.  Bi  gotina  vve  ya  evvle  re  min  xwe ne  girt  û  je  pirs  kir;  'ma  li  van  deran  cihe  evvle hene?7  Sore  nava  çaven  min  meyzand  û  got; "tu  rast  dibejî  tu  dereke  ku  mirov  bi  evvle  jiyan bike  nîne,  ev  vvelate  me  jî  be?"  Ere!  Di  nava vvan  reşmalan  de  serpehatiya  Sore  û  zaroken vve  hebû. 

Gava  evv  zarok  di  derdore  me  de  kom  dibûn çaven  vvan  dibiriqîn,  mirov  digot  qey  roj  di  çave vvan  de  hilte.  Nave  yek  ji  vvan  zarokan  Medya  û nave  zaroke  din  jî  Rebaz  bû,  her  du  jî  xwîşk  û  birayen  hev  bûn,  di  navbera  vvan  de  temenek  evvqasî  mezin  nîn  bû,  hema  beje  salek  hebû  an  na. 
Evv  zarok  li  ser  xaka  xwe  û  di  vvelate  xwe  de  be evvle  jiyan  dikirin.  Le,  Medya  û  Rebaz  di  cîhana dile  xwe  de  gelek  şad  jiyan  dikirin.  Evv  şad  bûna vvan  jî  ji  heviyen  ku  li  ser  van  xakan  roj  bi  roj  û ji  nû  de  şînber  dibû,  dihat.  Bi  ve  yeke  ji  bo  vvan heviya  peşeroj  û  jiyane  te  çandin... 


gelek  feqîre.  Ango  her  kes li  ser  vvelate  me  û  gele  Kurd devvlemend  dibe,  le  gele  Kurd  bi  xwe  jî  di  nav  xezaniye  de  jiyana  xwe  dibohirîne." 

Zaroka  bi  nave  Medya  çavva  ku  bi  hatina  me dihese  hema  yekser  direve  çile  xwe  ye  nû  dixe deste  xwe  û  ji  dayîka  xwe  re  dibeje  daye  çile  min ye  nû  li  ser  min  ke.  Evv  nezîkatiya  vve  zaroke gelek  bala  min  keşandibû.  Dayîka  vvan  ya  bi nave  Sore  ji  xwe  jinek  gelek  civvan  û  bedevv  bû. 
Jinek  gelek  bedevv  û  rûbiken,  di  temenek  biçûk de  zevvicandibûn.  Gava  me  xwest  em  bikevin nava  dile  Sore  vveke  ku  ji  me  re  bibeje  ne  hûn pirs  bikin,  ne  jî  ez  neçar  bimînim  ku  pirsen  vve bibersivînim,  li  me  dinera.  Ji  ber  ku  vve  dizanî her  pirsek  vve  bersiven  din,  pirsen  din  bi  xwe  re bîne.  Min  ji  Sore  pirs  kir  ka  ev  zarok  çavva  dikarin li  van  deran  bin,  di  nav  vvan  erişan  de  bijîn. 


Reşmal  û  serpâhatiya  Sorâ 


Bi  gotina  min  re  keneke  hevreşimî  li  ser rûye  Sore  xwe  dide  der  û  bi  vî  avvayî  jî  pirsa  min 


Zeynep  ERDEM 


İstismara  zarokan  xwe  dispere  devvlet 


Li  vvelaten  ku  bi  desthilatdariya  dare  zore  ten  birevebi-  I 
rin,  zexta  li  ser  civake  û  gelan  1 
gihiştiye  asteke  bilind.  Yek  ji  vvelaten ku  ji  zilim  û  zordariye  re  peşengiye  ' dike  jîTirkiye  ye.  Di  van  çend  mehen dawî  de  bi  taybet  destdirejî  û  îstismara  li  ser  zarokan  zede  bûye.  Jixwe jinan  ji  despeke  ve  nesîbe  xwe  ji  ve zilme  girtiye.  Gelo  çima  li  Tirkiye  zilm û  zora  li  ser  jin  û  zarokan  her  roj  zedetir  dibe?  Desthilatdarî,  faşîzm  çiqas xurt  dibe  zext  jî  pere  li  ser  civake  zede dibe.  Di  nava  pergala  demokratîk  de kes  nikare  zilma  li  kesan  hatiye  kirin  bibîne.  Kengî  zortestî  peş  dikeve?  Dema ku  desthilatdarî  demokrasiye  hildivveşîne  û  faşîzm  dikeve  devvre.  Ji  ber  ku  karektere  reveberiya  vvelatekî  di  nava civake  de  şaneyen  dûmahiya  xwe  dixe nava  liv  û  tevgere.  Niha  yen  zarokan  direvî- nin,  destdirejiye  li  ser  vvan  dikin  û  dikujin kîne?  Evv  kesen  ku  bi  nave  desthilatdariye diaxivin  û  dibejin;  zorok  dikarin  bizevvicin  evv bi  xwe  ne.  Zarok  dibin  hedefa  şaneyen densthilatdariye  yen  di  nava  gel  de. 


Li  Tirkiye  piştîîlana  revvşa  avvarte  û  xwe sazkirina  pergala  faşîst,  zext  tene  li  ser  kes û  derdoren  li  dijî  faşîzma  AKP/Erdogan nehat  kirin,  di  heman  deme  de  îstismara zarokan,  destirejî  û  kuştina  jinan  çend  qat zedetir  bûye.  Karektere  desthilatdariye  bi 


vî  avvayî  xwe  gihand  her  aliye  civake  û yen  ku  vve  di  nava  civake  de  bidomînin bi  avvayekî  şenber  xwe  dan  diyarkirin.  Ji ber  vve  jî  evvlekariya  zarokan,  jinan  û  civake  nemaye.  Yen  ku  dixwazin  di  mala xwe  de,  li  günden  xwe,  kolanen  xwe, bajaren  xwe  jiyaneke  bi  evvle  bidomînin,  gerek  despeke  li  dijî  faşîzme  derkevin,  tebikoşin.  Dive  bizanibin  ku zîhniyeta  zaroken  vvan  direvîne  dikuje, evv  zîhniyeta  ku  dibeje  yek  devvlet,  yek millet,  yek  al  û  yek  ziman  e.  Jixwe  piştî hilbijartinen  24'e  Hezîrane,  bi  serokkomariya  Erdoğan  re  edî  her  tişt  kete deste  ve  ferasete  û  yek  zilame  faşîst Tirkiye  bi  reve  dibe. 

Civak  gerek  di  we  zanebûne  de  be ku  ev  bûyeren  bi  sere  vvan  de  ten  ne ferdî  ne.  Bi  avvayekî  xwe  bi  rexistinkirina desthilatdariye  bixwe  ye.  Li  gor  we  jî  zagon û  huquqa  heye  peşî  li  ve  beedaletiye  nagre, nexasim  bi  kirinen  xwe  ve  yeke  teşwîq  dike. 
We  deme  em  nikarin  li  benda  mekanizmayen  devvlete  bin  ku  me  bipareze.  Gerek  civak bikeve  nava  legerîna  ku  we  çavva  di  serî  de desthilatdariya  devvlete,  xwe  ji  ve  talukeye 


bipareze.  Ev  xaleke  gelekî  jiyanî  ye  ku  were zanîn.  Ji  ber  ku  rojane  li  dadgehan  dozen  bi van  mijaran  hene.  Li  vvir  dozger  dikare  beje ku  sucdar  çilen  paqij  li  xwe  kirine  û  bi  rezdarî bi  min  re  axivîye,  ji  ber  vve  jî,  li  gor  revvşa  baş, cezaye  wî  kese  kujer  sivik  bike.  Ti  kes  nikare çarenûsa  xwe  bide  deste  ve  ferasete.  Bi  ve zanebûne  civak  gerek  xwe  bipareze.  Dive civak  bizanibe,  erîşen  li  ser  jin  û  zarokan, destvverdana  civake  û  peşeroja  we  ye.  Pergal nikare  xwe  bi  civaka  azad  bidomîne.  Dikare xwe  bi  civakeke  ji  cevvhere  xwe  dûr  ketiye, beîrade  maye,  nizane  çi  dixwaze  hebûna xwe  ava  bike  û  bidomîne.  Ji  ber  we  jî  hemû cureyen  erîşan,  ne  ferdî  ne,  îdeolojîk  in.  Civake  dixîne,  beîrade  dike,  ji  bo  ku  bikaribe bireve  bibe. 

Birexistinekirin  û  zanebûna  civake  di  vir de  jiyanî  ye.  Dema  derbare  jiyaneke  çavva di  sere  mirovan  de  pirs  çebûn  û  her  ferdek ji  civake  bi  dû  van  pirsan  ket,  vve  deme  zahmete  ku  pergal  xwe  li  ser  lingan  bigre  û  bidomîne.  We  deme  kujeren  ku  heya  hingî pala  xwe  dispartin  mekanîzmayen  devvlete yen  vvan  diparastin,  vve  li  hole  bimînin.  Ti kes  vve  li  vvan  û  kirinen  vvan  xwedî  dernekeve.  We  deme  ev  kujer  dikarin  li  dadgeha civake,  li  gor  pîvanen  exlaqî  û  polîtîk  en  civake  vverin  darizandin. 
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deme  de  ji  dijmin  re  jî  peşengtiye  dike.  Li  hemberî ve  nizikatiya  wî,  Evdirehmane  Mala  Eliye  Ûnis  dibeje;  "ger  em  taşte  bin,  ji  bîr  neke  ku  tüye  jî  firavîna wan  bî."  Bi  ve  gotina  xwe  ew  dixwaze  bale  bikşîne ser  nezikatiya  dewleta  Tirk,  lebele  rexme  van  gotin û  nesîhetan  jî  Cemîle  Çeto  li  cem  dijmin  disekine û  di  tek  birina  raperîne  de  cih  digire. 

Piştî  ku  berxwedan  te  tekbirin  şûnde,  Cemîle Çeto  jî  te  dardekirin.  Lebele  li  vir  a  girîng  ew  e  ku dema  Cemîle  Çeto  dibin  darde  bikin  dibeje;  "min di  orta  hef  gundan  de  veşerin  û  li  ser  kela  min  jî  binivîsin  ku  Cemîle  Çeto  ji  kere  de  keto"  da  ku  ev  yek ji  her  keseke  re  bibe  ders.  Dibe  ku  hûn  niha  bejin ka  çima  me  qala  Cemîle  Çeto  kir,  ji  ber  ku  bersiva here  mezin  a  li  hemberîîxaneta  Çeto,  berxwedana 


Rindexana  keça  Mihemede  Eliye  Ûnis  jî wek  bave  xwe  cengavverek  vverek  bû. 
Piştî  serhildana  Şex  Seîd  şûnde  di  bin nave  Plana  Şarkîslahate  de  ku  li  ser  Kurdan  pek tînin;  ev  yek  jî  re  li  serhildan  û  berxwedana  gelek eşîren  Kurd  vedike.  Be  guman  ji  ber  perçe  perçe bûn  û  belavbûna  her  yek  ji  serî  rakirina  eşîren Kurd,  gelek  caran  ev  serhildanen  wan  jî  wek  serî rakirinen  biçûkten  dîtin  û  pesandin. 

Yek  ji  wan  eşîran  ku  bi  berxwedaniya  xwe  deng veda  jî  eşîra  mala  Eliye  Ûnis  e  ku  li  hemberî  neyaren  axa  xwe  tu  caran  serî  tevvandine  napejirînin  û heya  davviye  şer  kirine.  Helbet  di  van  serhildanen Kurdan  de  jî  a  ku  here  derdikeve  peş  cih  girtin  û berxwedana  jina  Kurd  e.  Ji  xwe  berxwedana  mala Eliye  Ûnis  jî  here  zede  bi  berxwedana  keça  Eliye Ûnis  Rindexane  deng  vedide,  di  her  dem  û  dîrokeke  de  îşare  pe  te  kirin. 

Werek  bû 

Rindexan  ne  tene  bi  bedevvî  û  xweşikiya  xwe deng  dide,  ew  bi  lehengî  û  cengavveriya  xwe  jî  li hereme  deng  dide  û  dibe  efsane.  Rindexan  ji  destpek  heya  tekçûna  şer,  weke  egîd  û  şervaneke  peşengtiye  ji  şer  re  dike.  Di  encama  şere  bi  rojan  de serhildan  ji  aliye  neyaren  axa  Kurdistane  we  te  tekbirin  û  keça  Kurd  Rindexan  jî  bi  birîndarî  dîl  dikeve deste  dijmin.  Ji  xwe  li  herem  û  heya  di  nav  dijmin de  jî  bedevvî  û  cengavveriya  Rindexane  deng  vedaye;  ji  ber  ve  jî  dema  ku  serfermandare  ku  serhildan  tek  biriye  çav  li  Rindexane  dikeve,  şaş  dibe  û  li hemberî  vverekiya  we  matmayî  dimîne. 

Fermandare  dijmin  çav  ber  dide  Rindexane  û 


dixwaze  dest  baveje.  Li  hemberî  ve  nezikatî  û  beçaretiya  dijmin,  Rindexan  dizivire  fermandar  û  je re  dibeje:  "Teqez  ev  yaka  han  nabe!  Eze  re  nedim tişteke  wiha.  Hûn  nikarin  li  ser  axa  bav  û  kalen min  dest  direjiye  li  min  bikin.  Ez  girtî  me,  hûn  jî neyarin  û  wer  dizanin  ku  xwedî  her  cûre  tasarûfa li  ser  İaşe  min  in,  encax  ez  nikarim  li  ser  axa  ku  di bin  serdestiya  mala  bave  min  de  ye,  bi  we  re  bim. 
Ger  hûn  di  nava  van  sînoran  de  dest  bavejin  min, eze  xwe  bikujim." 

Qerînekji  asoyan  bilind  dibe 

Rindexan  dîsan  dizivire  fermandar  û  je  re  dibeje;  "Sînore  bav  û  kalen  min  ji  vir  heya  digihe çeme  Batmane  ye.  Piştî  pira  Malabade  şûnde  ne yameye."  Li  ser  ve  axaftina  we  carekedin  dikevin ser  re.  Dema  ku  digihin  pira  Malabade  Rindexan daxwaz  dike  ku  ji  bo  cara  dawî  biçe  ser  pire  û  li  axa bav  û  kalen  xwe  binere,  ev  daxwaza  we  jî  ji  aliye fermandar  we  te  pejirandin  û  Rindexan  diçe  ser pire  disekine. 

Rindexan  li  ser  pire  bi  hemû  bedevvî  û  vverekiya xwe  disekine,  ji  bo  cara  dawî  wiha  li  axa  bav  û kalen  xwe  dinere,  li  ser  linge  pire  bi  dengeke  bilind ku  tevahiya  deşta  Sîlvane  bibihîse  qîr  dike  û  xwe  di pire  de  ber  bi  çeme  Batmane  ve  berdide. 

Derseke  dîrokî 

Herçend  di  dîroka  Kurd  an  de  nav  ben  guhertin jî  le,  ve  çare  nave  îxanete  we  Cemîle  Çeto  be.  Cemîle  Çeto  aliye  xwe  diyar  dike  û  diçe  gel  devvleta Tirk  cih  digire  û  li  hemberî  berxwedana  Mûtkî  ku wek  çiyayeke  ye,  disekine  û  heta  ev  xwefiroş  ne tene  li  hember  serhildane  derdikeve,  di  heman 


Ez  im  rinda  Rindexan 
Keça  mir  û  axa  û  çiyan 
Ey  Tirke  Tacik 
Kare  ive  çi  ye  li  van  çiyan 
Rinde  bûye  namdar 
Ez  dimirim 
Birîndar  û  be  zar 
Teslim  nabim  deste  ney  ar 
Û  naçim  be  ar 


Rindexane  ye.  Her  çend  îxanet  li  deşta  Mûtkî  de  fir dizivire,  le  li  asoyan  denge  ji  berxwedana  Rindeyan jî  niha  deng  vedide. 

Berxwedana  Rinde 

Ji  aliyeke  ku  îxanet  dihat  jîn,  ji  aliye  din  jî  kevneşopiya  berxwedaniya  Kurd  bi  hemû  bedavviya xwe  wiha  dihat  jiyan  kirin.  Berxwedaniya  ku  di  nav mala  Evdirehmane  Mala  Eliye  Ûsiv  de,  di  peşengtiya  jine  de  dihat  jîn. 

Piştî  şer  û  pevçûnek  direj,  bira  û  biraziye  we jiyana  xwe  ji  dest  didin.  Le,  ew  nasekine  û  dest ji  berxwedaniya  xwe  bernade.  Devvleta  Tirk,  di peşengiya  Cemîle  Çeto  de,  piştî  şereke  dijvvar  li çiyaye  Mereto  erîşeke  berfireh  didin  destpe  kirin û  di  encama  ve  erîşe  de  Rindexan  bi  birîndarî  dîl dikeve  dest. 

Ligorte  gotin,  gelek  kesen  ku  şahidîji  berxwedaniya  Rindexane  re  kirine,  li  hemberî  vverekiya  we matmayî  dimînin.  Ew  keç  derveye  keça  Mihemede Eliye  Ûnis  Rindexane  keseke  din  nîne.  Xweşik,  le  bi qasî  xweşikiya  xwe  jî  qehreman  û  serhilder. 

Rindexan  tevî  bave  xwe  ji  tevgera  Sasone  re  peşengtiye  dike  û  bi  peşengtiye  re  jî  bi  sînor  namîne û  yek  ser  di  şer  de  cih  digire. 

'Eze  teslîm  nebim' 

Rindexan  piştî  ku  bi  dengeke  bilind  dibeje,  "eze teslîme  deste  neyaran  nebim  û  neçim  be  ar"  xwe di  çeme  ku  bi  hatina  barane  re  dîn  û  har  bibû,  berdide.  Vaye  ew  li  hemberî îxaneta  Cemîle  Çetoyan berxwedaneke  wiha  bi  gor,  tüye  bejî  petek  ji  agire hildide  û  diyare  dîroke  dike.  Ev  berxwedaneke  bi coş  a  Kurd  e,  berxwedana  jina  Kurd  e... 


Meveyeke  ku  havînan  ne  pekane mirov  dest  je  berde.  Hema beje  ji  bo  gelek  tiştan  baş  e. 
Gelaz  ji  hela  vîtamîna  C,  A  û  fosfor,  hesin,  kalsiyum  devvlemend  e.  Bi  taybetî  pispor  ji  bo kesen  ku  pirsgireken  dahelandine  dijîn,  gelaz e  pişniyar  dikin;  hin  feydeyen  we  ye  din  jî wiha  rez  dike: 

-Ji  ber  Antîoksîdane  li  hemberî  pençeşere rola  arastine  dilîze. 

-  Dil  û  rehikan  dipareze. 

-Ji  bo  pirsgireken  bîr  kirine  baş  e. 

-Re  li  tehlûkeya  pirsgireken  Norolojîk  digire. 

-Xeteriya  nexweşiya  şekir  kem  dike. 
-Çerm  dipareze. 

-Pergala  jebexşiye  bi  hez  dike  û  mirov  ji nexweşiyan  dipareze. 

Hin  tiştân  ku  em  P£  nizanin 

Ne  tene  gelaz  bi  xwe,  di  heman  deme  de bistika  we  jî  gelek  bi  feyde  ye.  Hûn  dikarin  bistiken  gelaze  bikelînin,  çaya  we  çebikin  û  vexûn. 


-Ji  bo  kolesterole  baş  e. 

-Re  nade  pirsgireken  îltihaba  mîzdanke.  Ji bo  peşî  girtina  enfeksiyona  mîzdanke gelek  bi  feyde  ye. 

-Ji  bo  vverma  laş  gelek  baş  e. 

Feydeya  dindiken  gelaz  e 

Ger  a  xwezayî  be,  dindiken  gelaze  ji  bo  çerm  gelek bi  feyde  ye.  Bi  reya  masaje hûn  dikarin  rûye  xwe  bidin, hem  re  li  pîrbûne  hem  jî  dihele  ku  çerm  zînde  bimîne. 

Her  wiha  ji  bo  eşa  movikan  jî  gelek  baş  e, dihele  ku  hûn  ji  eşa  heyî  xilas  bibin.  Di heman  deme  de  ji  bo  îltihaba  di  laş  de  jî  baş e  û  ji  bo  we  jî  hûn  dikarin  ji  rûne  we  feyde bibînin. 


Gelo  li  gel  feydeyen  w@ zirarân  we  jî  hene? 

Gelaz  bi  xwe  tu  ziraren  we  tüne  ne  le, dema  ku  mirov  ji  qasî  ku  te  xwestin  zedetir 


bixwe  we  deme  dibe  ku  re  li  hin  pirsgirekan vebike.  VVekîshal  û  tirş  bûna  made.  Her  wiha hin  caran  jî  dema  kes  zede  gelaz  bixwe  dibe ku  laş  reaksiyon  nîşan  bide  û  di  İaşe  wan  de alerjî  çebibe. 


13 


Nevvaya  Jin 


gündem 


Ağustos  201  8 


Bir  'Vatana  ihanet”  suçu  olarak 


Kürtaj  "Meselesi” 


Kürtaj  hakkı; 

19.  yüzyılın  başlarında yasaklanmaya  başlanmış,  20.  yüzyılın  başında  ise  tüm  Avrupa ülkeleri  ve  ABD'de  gebeliğin  tüm  aşamalarında  yasaklanmıştır. 
Kürtajın  yasaklandığı toplumlarda,  kürtaj  işlemi  "kutsal  ilahiyatla bir  başkaldırı  olarak  değerlendirilmiş,  kürtaj yaptıran  kadınlar  şeytanlaştırılarak  en  ağır şekilde  cezalandırılmışlardır.  Örneğin  kürtajı 
1920'de  yasaklayan 
Fransa'da  yasadışı  kürtaj  yaptıran  kadınlar  tutuklanmış  veya  idam edilmiş,  1942'de  kürtaj 
"devlete  karşı  işlenen suç"  kapsamına  alınarak  vatana  ihanete dönüştürülmüştür. 


Bugünün  dünyasında, özellikle  neoliberal  politikalar  ve  muhafazakâr  milliyetçiliğin  yükselişe  geçmesiyle beraber,  patriyarkal  kapitalist  sistem,  kadınların bedenlerinin,  cinselliklerinin  ve  doğurganlıklarının denetlenmesini  nüfus  planlaması  politikaları  çerçevesinde  kürtajı  yeniden yasaklamayı  ya  da  sınırlandırmayı  çeşitli  şekillerde gündeme  getirmektedir. 
Böylece  eril  tahakküm  kürtajı  bütün  toplumu  ilgilendiren  ahlaki  bir  "mesele" 
olarak  sunup  kadınların kendi  bedenleri  üzerinde karar  verme  hakkını  elinden  alarak,  gözetleme,  disiplin  ve  terbiye  etme mekanizmalarıyla  kendi  iktidar  alanı  kapsamına  dahil etmeyi  arzulamakta. 


•  NeşeKAYACAN 


ürtaj,  insanlık  tarihi  boyunca  her  toplumda, yasadığı  ne  olursa  olsun  üremenin  veya  doğurmganlığın  kontrolü  ve  istenmeyen  gebeliklerin sonlandırılması  amacıyla  başvurulan  bir  doğum  kontrol yöntemi  olarak  kullanıla  gelmiştir.  Kürtaj,  sadece  tıbbi bir  işlem  ve  tıbbın  konusu  değil;  içinde  etik,  din,  hukuk, psikoloji,  iktidar  gibi  alanlarl  da  kapsayan,  dolayısıyla felsefe,  hukuk  ve  tıbbın  kesiştiği  canlı  bir  tartışma  alanı yaratmıştır.  Kürtaj,  tarihin  çeşitli  dönemlerinde  alevlenen  tartışmalara  konu  olmaktan  kurtulamamış  adeta evrensel  bir  "mesele"  halini  almıştır.  Yani  dünyaya  bir çocuk  getirmeyi  isteyip  istememek  kadının  tek  başına, birey  olarak  karar  vereceği  bir  mesele  olarak  görülmez. 

Kadının  cinsel  yaşamı,  cinsel  tercihleri,  kaç  çocuk  doğurması  gerektiği  gibi  kadın  bedeninin  ve  iradesinin, egemen  iktidar  yapıları  tarafından  şekillendirilmek  istenmesinin  belli  sebepleri  vardır.  Bu  sebepler  arasında erkeğin  özne,  kadının  ise  nesne  olduğu  toplumsal  hi¬ 


yerarşinin  kurulmasının  yanında,  nüfus  ve  toplum  mühendisliğinin  konusu  olarak  kadınlık  doğurganlık  ve annelik  ile  özdeşleştirilerek  nesil  üretme  potansiyeli olarak  görür.  Devletlerin  genç  nüfusa  ihtiyaç  duyduğu dönemlerde  kürtajın  yasaklanması,  ayrımcılık  ve  soykırıma  tabi  tutulan  kesimlere  de  zorunlu  kürtaj  yasası ile  aile  planlaması  yöntemi  adı  altında  kısırlaştırılması egemen  iktidar  mantığının  tezahürleridir. 

Kürtajın  tarihçesi 

1800'lü  yılların  ortalarında,  devletler  kürtajı  yasadışı hale  getiren  yasaları  çıkarmaya  başladılar.  Kürtaj  karşıtı yasalar  için  motivasyonlar  devletten  devlete  değişse de  bu  dönemde  nüfus,  siyasetin  nesnesi  haline  gelmeye  başlar.  Kürtaj  hakkı,  19.  yüzyılın  başlarında  başta İngiltere'de  olmak  üzere  tüm  Avrupa  ülkelerinde  yasaklanmaya  başlanmış,  20.  yüzyılın  başında  ise  tüm  Avrupa  ülkeleri  ve  ABD'de  gebeliğin  tüm  aşamalarında yasaklanmıştır.  Kürtajın  yasaklandığı  toplumlarda,  kürtaj  işlemi  "kutsal  ilahiyat"a  bir  başkaldırı  olarak  değerlendirilmiş,  kürtaj  yaptıran  kadınlar  şeyta  n  I  a  şt  ı  r  1 1  a  ra  k en  ağır  şekilde  cezalandırılmışlardır.  Örneğin  kürtajı 1920'de  yasaklayan  Fransa'da  yasadışı  kürtaj  yaptıran kadınlar  tutuklanmış  veya  idam  edilmiş,  1942'de  kürtaj "devlete  karşı  işlenen  suç"  kapsamına  alınarak  vatana ihanete  dönüştürülmüştür.  Meselenin  bir  başka  boyutu  ise  kürtaj  yasakları  sonucu  doğacak  bebek  için  de trajik  olabilmektedir.  Örneğin  kürtajın  yasak  olduğu Nepal'de  doğum  yapmak  zorunda  kalan  birçok  kadın çocuklarını  terk  etmekte  ya  da  öldürmektedir. 

Kürtaj  hakkı  mücadelesi 

Kadınlar  kürtaj  yasaklarına  karşı  yıllardır  dünyanın 


her  yerinde  mücadelesini  yükseltiyor.  Dünyada  Kürtaj  hakkı  ilk  olarak,  Ekim  1920'de  Sovyetler  Birliğinde,  feminist  Alexandra  Kollontai  tarafından hazırlanan  kadınların  sağlık  bakımı  kararnamesi  olarak  yasallaştı.  Amerika'da  kürtaj  yasaklarına  karşı  feminist  hareketlerin  mücadelesi  sadece  Amerika kıtasında  değil  Avrupa'daki  feminist  hareketlere  de ilham  kaynağı  oluşturmuştur. 

1969  yılında,  Amerika'nın  Boston  bölgesinde  bir 
araya  gelen  12  feminist  kadın  doktor  tarafından  "Our Bodies  Our  selves"  başlığıyla  kadın  cinselliğine,  sağlığına,  bedenine  ve  kürtaj  konularında  dönemin  koşulları  göz  önüne  alındığında  devrimci  bir  kitap  yayınlanır. 
Bu  kitap  yayınlandıktan  kısa  bir  süre  sonra  yasaklansa da  Kadın  Sağlığı  Hareketine  ilham  verir  ve  feminist  sağlık  merkezleri  oluşturulur.  Bu  merkezlerde  kadınlara, gönüllü  doktor  ve  ebeler  tarafından  kürtaj  dahil  birçok üreme  sağlığı  hizmetleri  sağlanır.  1973'de  kürtaj ABD'de  yasal  hale  gelir.  Kadın  sağlığı  hareketinin  üyeleri,  sağlık  hizmetlerini  son  derece  politik  bir  konu  olarak  gördüler  ve  profesyonel  tıpta  gördükleri  ırkçılık, sınıfçılık  ve  cinsiyetçiliğe  meydan  okumak  istediler.  Feminist  Kadın  Sağlığı  Merkezi,  kadınların  özgürlüğü  ve kendi  kaderini  tayin  hakkının  yaşayan  bir  simgesidir. 

Kürtajın  suç  kapsamından  çıkışı 

Kürtajın  Avrupa'da  yasallaşması  özellikle  '60'li  yılların  özgürlükçü  havasının  etkisiyle  de  feminist  hareketlerin  ana  gündemlerinden  birisi  haline  gelir. 
Bedensel  ve  cinsel  özgürlük  perspektifine  sahip  olan ve  toplumsal  bir  dönüşümü  hedefleyen  feministlerin yürüttüğü  ortak  mücadele  sayesinde  İngiltere  kürtajı Batı  Avrupa'da  suç  olmaktan  çıkaran  ilk  ülkelerden birisi  oldu.  Ancak  kürtajın  yasallaşması,  kürtaj  olmak isteyen  kadınlar  için  mali  kolaylık  ve  uygun  sağlık  koşullarında  kürtaj  yaptırma  olanağının  sağlanması  anlamına  gelmiyor.  Dolayısıyla  ikinci  bir  mücadele  hattı, kazanılmış  sınırlı  hakların  korunması  ve  kısıtlamaların kaldırılması  mücadelesi  oldu.  Bu  dönemde  kürtaj hakkı  bazı  feministler  tarafından  bir  insan  hakkı  olarak  ele  alınarak  mücadele  edilmiş,  bu  da  kürtaj  karşıtları  tarafından  kolaylıkla  istismar  edilerek,  pratikte kadınların  aleyhine  sonuçlar  doğurmuştur. 

Kürtaj  karşıtı  hareketler  temel  olarak  "yaşamın  kutsallığı"  argümanını  kullanarak  kendilerini  "yaşam  yanlısı"  olarak  tanımlamışlardır.  Konu  kadınların  devlete karşı  hak  mücadelesi  yerine  kadınların  ceninlere  karşı hak  mücadelesi  şeklinde  gösterilmiştir.  Daha  sonraki dönemde  feministler  kürtajı  bir  insan  hakkı  olarak  savunmaktan  ziyade  kadının  kendi  bedeni  üzerinde  tasarruf  hakkına  sahip  olduğunu  vurgulayarak,  "ücretsiz ve  güvenli  kürtaja  erişim"  hakkını  savunmuşlardır.  Laurie  Shrage  gibi  feminist  filozoflar  kürtajı  dört  hak  altında  savunmuştur.  Bunlar; 

1-  Üreme  gibi  kişisel  konularda  sosyal  baskıdan bağımsız  olma  hakkı. 

2-  Ahlaki  açıdan  tartışmalı  konularda  kişinin  kendi 


vicdanını  dinleme  özgürlüğü. 

3-  Kritik  durumlarda  bile  başkasına  yardım  etmeyi reddetme  hakkını  kapsayan,  gönüllü  olmadığı  bir hizmete  zorlanmama  özgürlüğü. 

4-  Bedensel  müdahale  ve  zarara  maruz  kalmama özgürlüğü. 

Kürtaj  yasağı  ve  sonuçları 

İstatistiksel  olarak  bakıldığında  dünyadaki  kadınlar, kürtajın  yasal  olup  olmadığına  bakılmaksızın,  istenmeyen  gebeliklerini  sona  erdirmeye  çalışmışlardır; bu  da,  genellikle  kendi  güvenliklerini  ve  sağlıklarını tehlikeye  sokarak  yasadışı  yollarla  kürtaj  yaptırmak. 
Burdan  anlaşılacağı  üzere  kadınlar  gebeliklerini,  sağlıklı  olmayan  kendi  imkanlarıyla  ya  da  "merdiven  altı" olarak  da  tanımlanan  yasal  olmayan,  tıbbi  açıdan  ehil olmayan  kişiler  tarafından  sonlandırmaya  çalışmaktadır.  Gebeliklerini  kendi  imkanlarıyla  sonlandırmaya çalışan  kadınlar,  ağır  eşya  taşımaktan  tutalım,  rahim içine  şiş  ya  da  kimyasal  maddeler  sokmaya  kadar  hayatını  riske  eden  yöntemlere  başvurmakta.  Bunun sonucu  olarak  yoğun  kanama  ve  enfeksiyon  nedeniyle  her  yıl  dünyada  %4.7  ile  %13,2'si  yani  yaklaşık olarak  100.000  civarında  kadın  ölümleri  güvenli  olmayan  kürtajdan  kaynaklanmaktadır.  Güvenli  olmayan  ortamlarda  kürtaj  olanların  büyük  oranda  alt gelir  grubu  ve  beyaz  olmayan  kadınlardan  oluşması da  meselenin  bir  başka  yönüdür  ki  bu  da  sağlık  hizmetlerine  erişimdeki  ayrımcılığı  gösterir. 

Halen  68  ülkede  yasak 

Dünya  Sağlık  Örgütünün  Şubat  2018'de  yayınladığı 
rapora  göre;  her  yıl  dünyada  gerçekleşen  yaklaşık  56 
milyon  kürtajın  üçte  birinin  yasal  olmayan,  güvencesiz  ve  sağlıksız  koşullarda  gerçekleştiği  tahmin  edilmekte.  Afrika  ve  Latin  Amerika'da  meydana  gelen  4 
kürtajdan  3'ü  güvencesiz/sağlıksız  koşullarda  gerçekleşmektedir.  Gelişmiş  ülkelerde,  güvencesiz/sağlıksız kürtajdan  dolayı  her  yüz  bin  kadından  30'unun  öldüğü  tahmin  edilmektedir.  Bu  sayı,  gelişmekte  olan ülkelerde  220'ye,  Sahra  altı  Afrika'da  ise  kürtaj  başına  520  ölüme  tekabül  ediyor.  Buna  neden  olarak; en  başta  kürtajın  yasak  olması  gösterilirken,  sağlık hizmetlerine  erişimin  kısıtlı  olması,  kürtaj  işleminin yüksek  ücretli  olması  ve  kültürel  faktörler  sıralana bilir.  Dünyada  73  ülkede  serbest  olan  kürtaj,  68  ülkede  ise  yasak.  Bugünün  dünyasında,  özellikle  neoliberal  politikalar  ve  muhafazakâr  milliyetçiliğin yükselişe  geçmesiyle  beraber,  patriyarkal  kapitalist sistem,  kadınların  bedenlerinin,  cinselliklerinin  ve doğurganlıklarının  denetlenmesini  nüfus  planlaması politikaları  çerçevesinde  kürtajı  yeniden  yasaklamayı ya  da  sınırlandırmayı  çeşitli  şekillerde  gündeme  getirmektedir.  Böylece  eril  tahakküm  kürtajı  bütün  toplumu  ilgilendiren  ahlaki  bir  "mesele"  olarak  sunup kadınların  kendi  bedenleri  üzerinde  karar  verme  hak- 


14 


Nevvaya  Jin 


günce 


Ağustos  201_8 


Yeni  savaş  politikalarına  karşı 


YENİ  DİRENİŞ  POLİTİKALARI 


Kadınlar  ve  bir  bütün  insanlık  açısından  21. 
yy'a  girişle  birlikte  karşı  karşıya  kalınan  şiddet kültürü  kendini  yeni  teori  ve  pratiklerle  sürdürür  kılmaya  çalışıyor.  Kapitalist  modernitenin  iktidar  güçleri  tarafından  üretilen  yeni  sömürü  politikaları farklı  isimlerle  adlandırılsa  da,  kadın-insan-toplum ve  doğa  düşmanı  karakterinde  ortaklıklarını  yansıtıyorlar.  Peki  bu  yüzyılın  savaş  politikaları,  dayandıkları zeminler  ve  yöntemleri  nedir? 
Fransız  düşünür-sosyolog, antropolog  ve  tarihçi  Michel 
Foucault  iktidar  ilişkileri  tarihini  inceleyerek  bunun  sosyolojik  tahlillerini yapmış.  Foucault'nun  düşünceleri  birçok  kitapla  topluma ulaşmıştır.  Bilginin  arkeolojisi,  Hapishanemin  Doğuşu,  Cinselliğin  Tarihi  önemli  eserleri arasındadır.  Konumuzla  ilgili  önemli  eserinin  adı  da Biyoiktidarın  Doğuşu'dur.  Foucault  bu  kitabında  yeni iktidar  aygıtlarını  ele  almakta.  Bu  kitapta,  'nüfus,  göç, bilgi  ve  liberalizm  üzerinden  şekillenen  küresel  iktidar ilişkileri',  özelde  de  20.  yy'da  bu  güçlerin  toplumu nasıl  'denetim  toplumu'  haline  getirdikleri,  bunun için  hangi  yönetim,  teknik  ve  politikalarını  geliştirdiklerini  irdelemekte.  Bunları  ifade  eden  'Biyoiktidar' siyasal  kavramını  kullanmaktadır. 

‘İçselleştirilmiş  denetim  ilişkileri’ 

Küresel  iktidar  güçleri,  Sovyetler  Birliği'nin  dağılması  ardından  dönemi  sona  eren  soğuk  savaş  sonrasında  neoliberal  politikalar  üzerinden  dünyayı  yeniden  ele  geçirmeye  giriştiler.  Bunun  için  kadınlara, toplumlara,  etnik  kültürlere  ve  doğaya  karşı  yumuşak  ya  da  sert  politikalar  üzerinden  sürekli  bir  savaşı devreye  koymuşlardır.  Özellikle  birey  ve  özne  üzerinden  'içselleştirilmiş  denetim  ilişkileri'  geliştirilmiştir.  İktidar  ilişkileri  bireyde  içselleştirilmekte,  birey  bu  şekilde  toplumsallıktan  çıkarılarak parçalanmakta.  Böyle  bir  bireyin  yaşamına,  bedensel-manevi-düşünsel  ihtiyaçlarına  (beslenme,  barınma,  güvenlik,  nüfus,  sağlık  vb)  dönük  politikalar bu  iktidar  güçlerince  belirlenmeye  başlar.  Bu  şekilde kadının  ve  erkeğin  bedeni,  duyguları,  düşünceleri, hazları,  tabiatı  kontrol  altına  alınır.  Bireyi  günlük  hayatına  kadar  (Recep  Tayyip  Erdoğan'ın  4  çocuk  doğurun  sözü  örnektir)  belirleme,  iktidarın  yaşatma ve  öldürme  üzerine  yönetimini  kurmasını  ifade  eden biyoiktidar  kavramı,  iktidarın  kadına-insana-topluma ve  doğaya  karşı  açtığı  yeni  savaş  politikası  olan  biyopolitik  durumu  da  ifade  etmektedir.  Burada  ikti- 


Soykırım  kıskacında  tutulan tüm  kadınlar,  tüm  inançlar, tüm  kültürler,  tüm  ezilenler  öz savunma  sistemlerini  inşa etmek  zorundadırlar.  Bu  yüzyılın  temel  karakteri  sürekli savaş  çemberi’nin  kadınların, toplum  ve  doğanın  etrafını hep  diri  tutulmasıdır.  Ki ölme  ve  öldürme  değil,  yaşama  ve  yaşatma  felsefesine dayanarak  örgütlülüklerini güçlendiriyorlar.  Bizlere  dayatılan  savaş;  vahşi  ve  acımasız. 
Ancak  buna  karşı  inşa  edilen yeni  yaşamı  savunma  düşünce ve  ruhu  ise  bundan  binlerce  kat büyüktür,  onurludur  ve  gerçek çözümü  ifade  etmektedir. 


dara  itaat  eden  toplumdan  çok,  bu  otoriteyi  bizzat savunan,  ona  inanan,  onu  içselleştiren,  varolmasının güvencesi  sayan  ve  buna  bu  temelde  'bilinçli  boyun eğen'  bireyin  toplumsallaştırılmasıdır. 

‘Sürekli  yeni  savaş  politikası’ 

Bu  yüzyılın  'sürekli  yeni  savaş  politikasının  diğer bir  ismi  Nekropolitiktir.  Son  20  yıl  içinde  mevcut  ulus devlet  yapılarının  sürdürülemezlik  durumunda  devreye  konulan  bu  savaş  politikasında  'sürekli,  dağınık ve  giderek  genişleyen,  çok-taraflı,  sürekli  savaş  biçimleri'  söz  konusudur.  Bu  politikaları  devletler  (ABD ve  Rusya'nın  Afganistan,  Irak  ve  Suriye'deki  savaş politikaları  örnektir)  tarafından  'teröre  karşı  mücadele1  adına  sürdürülürken,  yine  bu  sistemin  ürünü olan  paramiliter  güçlerce  (DAİŞ,  El-Kaide,  Boko  Haram vb)  de  sürdürülmektedir.  Ortadoğu  ve  Afrika'da  yaşanan  savaşlar  bunlara  örnektir.  Her  ikisinde  de  savaş süreklidir,  kalıcıdır,  toplum  bu  savaşı  bitirme  açısından karar  iradesinden  yoksundur,  belli  bir  coğrafyası  yoktur.  Savaşın  tarafları  arasında  görüşmeler  veya  anlaşmalar  olsa  da  savaş  bir  biçimiyle  hep  devam  eder. 
Her  ikisinde  de  kentler  yerle  bir  edilir,  kültürler-tarihi eserler  talan  edilir,  doğal  kaynaklar  pazarlanır,  yani herkes  ve  herşey  hedeftir.  Ölme  ve  öldürme  sıradanlaştırılır.  Askerlik  öne  çıkar  ve  teknolojik  üstünlük  üzerinden  hakim  olma  savaşları  yoğunlaşır.  Kimyasal  silah saldırıları  sıradanlaşmaya  başlar.  Göç-mültecileştirme, yoksullaşma,  salgın  hastalıklar,  açlık,  doğa  yıkımı,  boşalan  yerleşim  alanları,  karada-denizde  hayatlarını kaybeden  insanlar  temel  sonuçlardan  olur. 

Faşizmin  sıradanlaştırılması 

Savaş  ordular  arasında  değildir,  iktidarın  tüm  güçlerinin  hedefleri  kadınlar,  çocuklar,  kısaca  tüm  toplumsallıktır.  Güvenlik  adı  altında  toplumsal  haklar,  bireysel  haklar  askıdadır.  Cezalandırılan  her  zaman halklar  olur.  Bu  'sürekli  savaş  hali'  ile  birey  ve  toplum iktidar  disiplini  ve  kontrolü  altında  tutulur,  bu  şekilde sisteme  hizmet  eden  kitleler  oluşturulmak  istenir. 
Küreselleşen  savaş,  en  başta  erkek  egemen  sistemin şahlandırılmasıdır,  faşizmin  sıradanlaştırılmasıdır. 

Kürdistan  ve  Ortadoğu'da  (Filistin,  Irak,  Suriye,  Şengal,  Kobane,  Efrîn  vd.)  bu  iki  savaş  türünün  en  vahşi boyutları  yaşanmaktadır.  Hem  küresel  iktidar  güçlerinin  biyopolitik  savaş  türü,  hem  de  nekropolitik  savaş türü  işletilmektedir.  Birey,  kadın,  toplum  kendini  savunma,  varlığını  koruma  gücünden  yoksunlaştırılmıştır. 
Toplumun  bilgi-düşünme  gücüne  saldırı  en  üst  boyuttadır.  Türkiye'de  Erdoğan  diktatörlüğünün  bilimaydınlanma-eğitim  alanlarına,  yine  akademisyenlere yönelik  saldırıları  bir  plan  ve  bilinç  dahilinde  yürütül mektedir.  İktidar,  neoliberal  politikalar  üzerinden toplumun  yaşam  alanlarını  ve  değerlerini  kapitalist 


pazara  meta  olarak  sunmaktadır.  Karadeniz'deki,  Kuzey  Kürdistan'daki  (Hevsel  bahçeleri,  Batman'daki  llısu barajı  projesi  vb)  HES'lervb.  ile  yapılan  doğa  katliamı, bu  alanların  kapitalizme  peşkeş  çekilmesidir.  Türkiye toplumunun  Erdoğan  seviciliği-hayranlığı-gönüllü itaati,  biyopolitik  savaş  yönetmelerinin  nasıl  sonuçlar yarattığını  bizlere  göstermektedir. 

Yaşam  nasıl  savunulmalı? 

Yeni  savaş  yöntemlerinin  ortak  noktalarından  biri soykırımcı  olmalarıdır.  Türkiye'de  AKP  iktidarının  Nisebîn,  Sûr,  Şirnex'te,  DAİŞ'in  ise  Rojava  ve  Şengal'de gerçekleştirdiği  katliamlar  bu  soykırım  savaşının  parçalarıdır.  Kadın  ve  çocukları,  farklı  kültür  ve  inanç 


linde  yaşamı  estetik  kılmak.  'Özgür  yaşam  özgür  topraklar,  özgür  mekanlar  ister'  perspektifinden  yola  çıkarak  özgür  yaşam  alanlarını  yaratmak.  Ve  tabi  tüm bunlar  için  kendini  savunmak,  yaşamı  korumak,  sürekli  mücadeleciliği  esas  almak. 

‘Varlığını  koruma  ye  özgürlüğünü  sağlama’ 

Öz  savunma,  kapitalizmin  ve  erkek  egemenlikli  sistemin  vahşi  saldırıları  karşısında  vazgeçilmez  yaşam hakkı  olarak  kabul  edilmektedir.  Küresel  iktidar  güçlerinin  her  boyutta  ve  sürekli  saldırı  halinde  olduğu bu  süreçte  öz  savunması  olmayanlar  köleleşmeye mahkumdur.  Bu  nedenle  Reber  Öcalan  'Bir  çocuğun bile  öz  savunma  örgütlenmesi  olmalı'  der.  Herkes 


Kürt  halkı  ve  özelde  de  Kürt  kadınlarının  40  yıla  varan  direniş mücadelesi  neoliberalizmin  vahşi  saldırılarına  ve  onun  biyopolitik-nekropolitik  savaş  yöntemlerine  karşı  verilen  bir  mücadeledir.  Kadını,  toplumu  ve  doğayı  meta  olmaktan  çıkarma mücadelesidir.  Eril  sistemin  kadın  bedeni,  düşüncesi,  duyguları üzerindeki  tüm  iktidar  oyunlarını  boşa  çıkarma  mücadelesidir. 


kimliği  sahibi  halkları  öldürme,  tecavüz  etme,  kaçırma,  köle  olarak  satma  bu  savaşın  sert  yöntemleri olmaktadır.  Ancak  Ortadoğu'daki  'savaşı  bitirme,  güvenliği  sağlama'  adı  altında  ABD-Rusya-Türkiye  ve çete  yapıların  sonuçsuz  bıraktıkları  ve  gösteri  olmaktan  öteye  geçmeyen  ortak  toplantıları  da  aslında  savaşı  bitirmeyi  amaçlamamaktadır.  Toplumlar,  kadınlar bu  toplantılarda  özne,  irade  olarak  değil,  nesne-meta olarak  görülmektedir.  Bu  da  savaşın  yumuşak  yöntemlerle  sürdürülmesi  olmaktadır. 

O  zaman  ne  yapmalı,  nasıl  direnmeli,  yaşam  nasıl savunulmalı? 

Kürt  halkı  ve  özelde  de  Kürt  kadınlarının  40  yıla varan  direniş  mücadelesi  neoliberalizmin  vahşi  saldırılarına  ve  onun  biyopolitik-nekropolitik  savaş yöntemlerine  karşı  verilen  bir  mücadeledir.  Kadını, toplumu  ve  doğayı  meta  olmaktan  çıkarma  mücadelesidir.  Eril  sistemin  kadın  bedeni,  düşüncesi, duyguları  üzerindeki  tüm  iktidar  oyunlarını  boşa çıkarma  mücadelesidir. 

Bunun  için  esas  alınan  mücadele  yöntemleri  ne  olmuştur?  Bu  sistemi  düşünceden  başlayarak,  yaşamın her  alanında  aşmak,  özgür  irade  sahibi  olmak,  ondan  sonsuz  boşanmak.  Bunun  için  hakikate  ulaşmak,  bilinçlenmek...  Burdan yola  çıkarak  örgütlenmek, bunu  toplumsallaştırmak. 
Özgürlük  ahlakı  teme¬ 


kendini,  toplumunu,  yaşam  alanlarını  korumakla  görevlidir.  Kürt  gerçekliğinde  buna  'varlığını  koruma  ve özgürlüğünü  sağlama'  denilmektedir. 

Bu  ilkeden  yola  çıkılarak  Kürt  kadınları  genel  mücadele  içinde  özgün  ve  özerk  öz 

savunma  sistemlerini  her  zaman  güçlü  tuttular.  Bireyin-toplumun  ve  doğanın  korunması  için  kadının, başkasından  beklemeden  kendi  öz  savunmasını  örgütlemesi  temel  bir  hareket  noktası  olmuştur.  Bu  öz savunmanın  mekanları  Ortadoğu  tanrıçalarının  özgürlük  mekanları  olan  dağlarda  yeniden  canlandırılmıştır.  Burada  kökleriyle  buluşmuş  ve  ovalara,  kentlere,  çöllere  ulaşmıştır. 

Yaşama  ve  yaşatma  bilinci 

Soykırım  kıskacında  tutulan  tüm  kadınlar,  tüm inançlar,  tüm  kültürler,  tüm  ezilenler  öz  savunma  sistemlerini  inşa  etmek  zorundadırlar.  Bu  yüzyılın  temel karakteri  'sürekli  savaş  çemberi'nin  kadınların,  toplum ve  doğanın  etrafında  hep  diri  tutulmasıdır.  Kürt  halkı ve  kadınları  Kuzey  Kürdistan'da,  Rojava'da,  Başûr'da, Rojhilat'ta  siyasal  alandan  sosyal  alana,  diplomasiden dil  ve  kültürel  alana,  ekonomiden  sağlığa,  eğitimden inanç  alanına  kadar  öz  savunma  temelinde  kendi  yaşam  sistemini  inşa  ediyor.  Kendini  eğitiyor,  örgütleniyor,  mücadeleye  hazırlanıyor.  Rojava'da  köylerden mahallelere  kadar  7  yaşından  70  yaşına  kadar  kadın ve  erkek  kendi  güvenliğini  kendisi  koruyor. 
Ölme  ve  öldürme  değil,  yaşama  ve  yaşatma  felsefesine  dayanarak  bu  örgütlülüğünü  güçlendiriyor. 

En  önemli  ve  esas  öz  savunma  ise  erkek egemenlikli  ve  kapitalist  modernitenin ideolojik-politik  her  türlü  düşünce  ve  yaşam  alışkanlıklarına  karşı  verdikleri  mücadele  olmaktadır.  Kadının  eşitliği  ve  özgürlüğüne  dayalı  toplumsal  sistemin inşası,  bu  temelde  tüm  farklılıkların  eşit,  özgür  ve  gönüllü 
!  birliğini  inşa  etmek  öz  savunmanın  özü,  cevheri  olmaktadır. 
Kapitalist  modernite  içinde mücadelesini  yürüten  Kürt  halkı ve  kadını  da  bu  sistemin  etkilerine karşı  nefslerini,  iradelerini,  ruhlarını, düşüncelerini  ve  yaşamlarını  günlük  olarak  temiz  tutma  mücadelesini  yürütüyorlar.  Bu  'suçlu  ve  kirli  sisteme  ruhunu satmamak'  temel  yaşam  şiarları  oluyor. 

Evet,  bizlere  dayatılan  savaş;  vahşi  ve acımasız.  Ancak  buna  karşı  inşa  edilen yeni  yaşamı  savunma  düşünce  ve  ruhu ise  bundan  binlerce  kat  büyüktür,  onurludur  ve gerçek  çözümü  ifade  etmektedir. 
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Bir  annenin  4  yıl boyunca  çocuklarını  görmemesi, onlara  ne  olduğunu  bilmemesi kolay  değil.  Benim  gibi  çok  sayıda  Ezîdî  aile  var biliyorum.  Belki bu  acıyı  yaşayanlara  göre  durumu iyi  olanlardan biriyim. 


T  ek  umudum 


•  DilarROJEM 


çocuklarımı 

görmek 


înûne  nahiyesine  bağlı  Gulbele  köyünden  olan  Ezîdî  Kürt kadın  Nota  Selim  İsmail,  Şengal  katliamı  gerçekleştiği  esnada  DAİŞ  tarafından  kaçırılarak,  9  ay boyunca  tutsak  kaldı.  Katliamdan  sonra  bir  daha göremediği  iki  oğlu,  ailesi,  kardeşleri  ve  akrabaları olan  8  erkeğin  akibetini  ise  halen  bilmiyor.  Uzun ve  yorucu  bir  yolculuğun  ardından  Almanya'ya  gelen  Nofa  Selim  İsmail'in  tek  isteği  ölmeden  önce çocuklarını  görebilmek. 

Nofa  Selim  İsmail  esaret  süreci  ve  sonrasında  yaşadıklarını  Nevvaya  Jin'a  anlattı. 

DAİŞ'in  esareti  gibi  ölümle  her  gün  ölümle  burun buruna  olduğunuz  zor  bir  dönemi  yaşadınız.  İlk  güne dönersek,  nasıl  eşir  düştünüz? 

DAİŞ,  üç  ayda  8  kez  saldırı  yaptı.  Böyle  bir  katliamı tahmin  etmediğimiz  için  ilk  başta  kaçmadık.  Kendi köyümüzde,  meramızdaydık.  3  Ağustos'ta  Şengal  tarafına  saldırdılar.  Biz  o  zaman  Şemal  tarafındaydık. 
En  fazla  saldırı  ve  zulüm  olduğu  yer  Hardan  ve  Xane Sor  tarafıydı.  Çünkü  her  ikisi  de  DAİŞ'a  yakın  olan  kesimlerin  köylerine  yakındı. 

Saldırılar  yoğunlaşınca  köyün  içine  gittik.  Halkın hepsi  köye  kaçtı.  Bir  gece  köyde  kaldık.  Şengal  katliamı başladıktan  sonra  ertesi  gün,  yani  Ağustos  ayının  dördünde  dağa  kaçtık.  Fakat  bir  gece  sonra  geri  döndük. 
Geride  bir  yaşlı  anamızı  bırakmıştık.  O  yaşlı  anamız için  geri  döndük.  Onu  da  alıp  tekrar  dağa  döndük. 
Dağda  saklandık. 

Arap  bir  kirvemiz  vardı.  Bir  gece  dağda  saklandıktan sonra  kirvemiz,  eşimi  aradı.  Telefonda  konuştular. 
Kirvemiz,  "Ben  gelip,  sizi  kurtaracağım"  dedi.  Arabasıyla  Şerefdin'nin  yakınlarına  kadar  geldi.  Kirvemiz, Rabia  Araplarındandı.  Zobayanlardan.  Hepimiz  yola indik.  Biz  kadınlar  kirvemizin  arabasına  bindik.  Erkeklerde  bizimkilerin  arabasına  bindi.  Rabia'ya  doğru yola  çıktı.  Kirvemiz  bizi,  DAİŞ'in  eline  verdi.  DAİŞ,  bizi önce  Rabia'da  tuttu,  Sonra  da  Telafer'e  götürdü.  Telafer'de  bizi  önce  Ezidî  kadın  ve  çocukların  yanında bırakmadılar.  Kendi  noktalarında  gözaltında  tuttular. 
Gözaltı  süremiz  dolunca  onların  yanına  verdiler.  Orası bir  okuldu.  O  okulda  kadın  ve  çocuklar  o  kadar  fazlaydı ki,  ne  gece  ne  gündüz  oturmaya  yer  yoktu. 

Orada  yaklaşık  olarak  ne  kadar  insan  vardı?  Bir sayı  verebilir  misiniz? 

Sanırım  5  binin  üzerinde  insan  vardı. 

Hepsi  Şengal  halkından  mıydı? 

Evet,  hepsi  Şengal  halkındandı.  Kulbetul  Şemal'den...  27  ya  da  28  gün  o  okulda  kaldık.  Daha 


sonra  bizi  Telafer'e  bağlı  Kesra  Mihra  köyüne  götürdüler.  Orada  çok  zorluk  yaşadık,  rezil  olduk.  Hem  de çok...  Ne  yemek  vardı,  ne  yıkanmak.  Bitlendik.  Benim ve  kızımın  başına  bit  düştü.  Üç  ay  banyo  yapmadık. 
Elbiselerimiz  bedenimize  yapıştı.  Giysilerimiz  de  kirden  yırtıldı.  Kesra  Mihra'da  tam  5  ay  kaldık.  Orası  bir Şia  köyüydü.  Şialar  köyden  kaçmıştı.  DAİŞ  her  şeye  el koymuştu.  Buradan  da  bizi  Musul'a  Hayrıl  Erebi'ye götürdüler.  Oradayken  bir  gün  geldiler  ve  hangi  kadının  altın  ya  da  değerli  bir  şeyi  varsa,  çocukların  neyi varsa  el  koydular.  Çocukların  kulağındaki  küpeden, insanların  altın  dişine  kadar  ne  varsa  aldılar.  Yüzüklerini,  alyanslarını  zorla  alıp  götürdüler.  Sonraki  gün  de gelip  içimizden  bazı  kadınları  seçtiler.  Yaklaşık  400- 
500  kadını  Suriye'ye  götürdüler.  Kalanları  tekrardan 
Telafer'e,  Ayn  Xedra'ya  getirdiler.  Üç  ay  Ayn  Xedra'da kaldık.  Daha  sonra  oradan  kaçmayı  başardık.  Kaçtığımız  gün  tam  olarak  dördüncü  ayın  30'ydu. 

Nasıl  kaçtınız? 

Bir  gün  DAİŞ'liler  gelip  içimizden  bazılarını  seçeceklerini  söyledi.  Hepimiz  kolumuza  eşyalarımızı  alıp dışarı  çıktık  ve  caddede  beklemeye  başladık.  Ortam çok  karışıktı.  Kadınları,  genç  kızları  ve  çocukları  ayrı ayrı  seçtiler.  O  esnada  ben  de  görümceme  dönüp, "Kaçalım"  dedim.  "Eğer  şimdi  kaçmazsak  gittik  artık, kurtuluşumuz  yok"  dedim.  Ayıklama  bitince  DAİŞ'liler arabalarına  bindi.  Geriye  kalan  herkese  de  yerlerine dönmelerini  istendi.  DAİŞ'lilerin  dikkati  dağılmıştı.  Biz de  o  karışıklıktan  yaralandık.  O  anda  ben,  kızım,  görümcem  toplam  12  kadın  ve  çocuk  eğilerek  çıkıp  yandaki  eve  girip  saklandık.  Gece  yarısına  kadar  orada kaldık.  Dışarıdan  sesler  geliyordu.  Gürültü  vardı,  çok kalabalıktı.  Çocukların  çığlıkları  vardı.  Silahların  sesi her  yerde  yankılanıyordu. 

Bende  telefon  vardı  ama  çekmiyordu.  Konuşmak için  yüksek  bir  yere  ihtiyaç  vardı.  Bir  sandalye  vardı, bize  uzaktı.  Ben  görümceme  "Git  bir  bak,  kimse var  mı"  dedim.  Görümcem  gitti  ve  döndü.  Korkudan titriyordu,  "Ben  bakamadım,  korktum"  dedi.  Bu  kez ben  yanımdaki  arkadaşımla  gittim.  Sandalyeye  çıktım.  O  sandalyeye  çıktığımda  ben  de  korkudan  tir tir  titriyordum.  Telefonla  şu  an  burada  olan  görümcemle  konuştum.  Ona  dedim,  "Biz  kaçtık.  Onların elinden  kurtulduk.  Bize  bir  çare!.."  Ama  kendimizi 


o  köyden  kurtarmalıydık.  O  yüzden  gece  yarısı  gizlice  köyden  ayrıldık.  Üç  saat  boyunca  o  açık  arazide, çorak  toprakta  yürüdük.  Fakat  hiçbir  yeri  tanıyamadık,  çıkaramadık  nerede  olduğumuzu.  Mecburen tekrardan  o  gece  Telafer'e  döndük.  Vardığımızda dünya  aydınlanmıştı. 

Bu  kez  avlu  duvarları  yüksekçe  bir  yere  girdik.  İki gündür  açtık.  Kızımın  açlıktan  öleceğini  sandım.  Gözlerinin  altı  simsiyah  olmuştu.  Açlıktan  konuşamıyordu. 
Ne  su,  ne  yemek... 

Girdiğimiz  yerin  çatısına  çıktım  gizlice.  Oradan  dışarıyı  seyrettim.  İnsanların  hali  hal  değildi.  Akşama kadar  o  çocuklarla  aç,  susuz  bekledik.  Aynı  gün  görümcem  ardı.  Orada  olan  Arap  biriyle  iletişime  geçmişler.  Akşam  saat  8'de  arabayla  gelip  alacağını  söylemiş.  Bize  bir  yer  söyledi.  Oraya  gittik. 

Adam  arabasıyla  geldi.  Arabadan  inince  kapılarını açık  bırakıp  oradan  biraz  uzaklaştı.  Arabaya  bindik, fakat  esaret  sürecindeki  olayın  tekrarlanacağından korkuyorduk.  Kaygılıydık.  Adamın  boğazına  yapıştım  ve  bizi  teslim  etmemesini  söyledim.  "Beni  öldürseler,  sizi  bırakmayacağım"  dedi.  Bizi  evine  götürdü,  yemek  verdi.  Daha  sonra  bizi  bir  mağaraya götürdü.  Ertesi  gün  bize  kahvaltı  ve  öğlen  yemeği getirdi.  DAİŞ'in  çok  fazla  devriye  gezdiğini,  o  yüzden gün  ortası  evden  çıkmaya  korktuklarını  söyledi.  Gitti ve  üçüncü  günün  akşamı  geldi. 

Ben  çok  iyi  Arapça  biliyorum.  Bize,  "Siz  altı  saat yürüyebilir  misiniz"  diye  sordu.  "Yürüyebiliriz"  dedim.  O  gece  bizi  evine  götürdü.  Yemeğimizi  yedik. 
Sonra  arabayı  getirdi  ve  bizi  bindirdi.  Biz  yürüyerek gideceğimizi  sanıyorduk  ama  arabayla  gittik.  Çok iyi  oldu.  Yol  boyunca  sadece  bir  buçuk  saat  yol  yürüdük.  Harda  Köyü  yakınına  gelince  arabadan  indik. 
Bir  Arap,  peşmerge  noktasına  kadar  bize  eşlik  etti. 

Peşmerge  noktasına  ilerlerken  karşıda  hiçbir  hareketlilik  olmadı.  Peşmerge  bize  doğru  gelmedi. 

Bir  Ezidî  vardı  orada.  Ailemizi  aramak  için  ondan telefon  istedik.  O  da  akrabalarımızı  aradı.  Onlarla konuştuk.  Gelip  bizi  aldılar.  O  gece  akrabalarımızda kaldık.  Ertesi  sabah  Sînûne'ye  gittik.  Büyük  bir  otobüs  getirmişlerdi.  Bizim  dışımızda  da  DAİŞ'in  elinden  kurtulanlar  olmuştu.  Biz  12  kişi  kurtulmuştuk ve  DAİŞ'ten  kaçmayı  başaran  13  kişi  daha  vardı. 
Onlarla  birlikte  otobüse  bindik.  Hepimizi  Duhok'a getirdiler. 


Peşmergelerin  yaklaşımından  söz  ettiniz.  Şengal katliamı  sırasındaki  tutumları  nasıldı?  Bu  konuda neler  söyleyebilirsiniz? 

Gerçek  neyse  onu  konuşmak  lazım.  Peşmerge  bizim  için  hiçbir  şey  yapmadı.  Peşmergeler  kaçtı.  Bizi savunmuş  olsalardı  Ezidîlerin  başına  bu  felaket  gelmeyecekti.  Gerçek  budur.  PKK  olmasaydı  bu  kurtulan Ezidîler  de  kurtulamayacaktı. 

Katliamdan  sonra  Şengal  halkı  direnişe  geçerek, öz  savunma  güçlerini  ve  halk  meclislerini  oluşturdu. 
Fakat  halen  DAİŞ'in  elinde  olan  Ezidîler  var.  Ezidî toplumuna  çağrınız  nedir?  Ne  söylemek  istersiniz? 

Katliamdan  sonra  Ezidîler  direnişin  ve  birliğin  önemini  anladılar.  Şu  an  Ezidîlerin  hepsi  birlik  olmuş.  Ezidîlerden  tek  isteğim,  bu  esirleri,  DAİŞ  elindeki  kadınları  kurtarmaları.  Çocuklarım  ellerinde,  ailemin  tümü ellerinde.  Sadece  benim  ailemden  8  kişi  ellerinde. 
İki  oğlum,  eşim,  onun  üç  kardeşi,  yeğenim  ve  kuzenim,  hepimizi  birlikte  yakaladılar.  Gözümün  önünde çocuklarımı  kelepçelediler. 

Şimdi  nerede  olduklarını  biliyor  musunuz?  Hiç haber  aldınız  mı? 

Akibetleri  hakkında  hiçbir  şey  bilmiyorum.  Hiç  haberim  yok.  O  zaman  yanımda  kalan  oğlum  çok  küçüktü.  Onu  da  Arap  sandıkları  için  almadılar.  Bir  tek o  kurtuldu.  Yaşananları  hatırlıyor  ve  onun  etkisini  yaşıyor.  "Bütün  kardeşlerimi  götürdüler  onlar  olmadan yaşam  hiç  güzel  değil.  Tek  başıma  kaldım"  diyor.  Tek umudum  ölmeden  çocuklarımı  görmek.  Allah'tan başka  bir  şey  istemiyorum.  Sadece  bir  kez  görsem yeter.  Her  sabah  gözlerimi  açtığımda  çocuklarım  için ağlıyorum.  Ta  ki  gözlerimde  yaş  kalmayıncaya  kadar. 
Sonra  yataktan  kalkıyorum.  Bir  annenin  4  yıl  boyunca çocuklarını  görmemesi,  onlara  ne  olduğunu  bilmemesi  kolay  değil.  Benim  gibi  çok  sayıda  Ezîdî  aile  var biliyorum.  Belki  bu  acıyı  yaşayanlara  göre  durumu iyi  olanlardan  biriyim.  Bilemiyorum. 

Şu  an  Almanya'dasınız.  Burada  akrabalarınız  da var.  Ama  Alman  devleti  şu  an  ailenizden  herhangi bir  erkeğin  sizinle  kalmasına  izin  vermiyor.  Bunun nedeni  nedir? 

Misafir  olarak  bırakıyorlar.  Eşimin  kuzeni  ve  babamın  kuzeni  iki  kez  bizi  ziyaret  etti.  Erkek  kardeşim bizi  ziyaret  ediyor.  Kuzenim  geliyor.  Fakat  burada  kalmalarına  izin  vermiyorlar. 

Peki  eşiniz  gelecek  olursa,  onunla  birlikte  kalabilir misiniz? 

Hayır,  izin  vermiyorlar.  Eşim  benimle  kalamaz.  Sadece  ben  değil,  benim  gibi  gelenlerin  hepsinin  durumu  böyle.  Zaten  bir  çok  kadının  eşi  Irak'ta.  Kadınların  eşlerini  buraya  kabul  etmiyorlar.  Sebebini bilmiyorum.  Neden  böyle  yaptıkların  anlamıyorum. 
Ama  "Biz  sizi  buraya  getirdik.  Sizin  sağlığınız,  ruh  haliniz  iyi  değil"  diyorlar.  Doğru  hepimizin  ruh  sağlığı  iyi değil.  Ben  iki  buçuk  yıl  önce  geldim.  Bu  süre  boyunca sürekli  doktorların  gözetimindeyim. 

Son  olarak  ne  söylemek  istersiniz? 

Şu  an  tek  istediğim  şey  ölmeden  çocuklarımı görebilmek.  Tek  dileğim  bu.  DAİŞ'in  elindeki  esirlerin  kurtarılması  için  herkesin  sorumlu  yaklaşmasını  istiyorum. 
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Tecride  sess iz  kalanlar  da 


Avrupa'yı  da  şiddetle  kınıyoruz  Önderliğimizin üzerindeki  tecritti  protesto  etmek  için  yaptığımız eylem  ve  etkinliklere  bile  engel  oluyorlar.  Kürt halkına  çağrım,  ulusal  değerlerimize  sahip  çıkılması.  En  büyük  güvencemizin  birlik  olduğunu  bilerek  bunu  oluşturmalı,  ayağa  kalkmalı  ve  Önderliğimize  sahip  çıkmalıyız.  Hiçbir  lider  Başkan  Apo gibi  insanlığa  liderlik  yapmıyor.  Tüm  kadınlara  da çağrım  var;  sokaklara  çıkın  haklarınızı  arayın  ve Önderliğe  sahip  çıkın.  Çünkü  Önderlik  felsefesi kadın  haklarıyla  başladı. 


olarak  görmesi  de  bunun  bir  göstergesi.  Önderlik üzerindeki  tecritle  birlikte  Kürt  halkı  üzerindeki baskılar  da  gün  geçtikçe  şiddetleniyor.  Bunların tek  sebebi  de  Türkiye  devletine  verilen  destektir. 
Avrupa  giderek  Kürtler  üzerindeki  baskıları  daha da  derinleştiriyor.  Ama  genç  kadınlar  başta  olmak üzere  Kürt  halkı  olarak  bu  baskılara  boyun  eğmeyeceğiz. 

Haklar  ve  özgürlüklere  yönelik  tecrit 


Avrupa'daki  Kürdistanlılar, 
Kürt  Halk  Önderi  Abdullah 
Öcalan'ın  sağlık  ve  güvenliği  için  alanlarda.  Öcalan'ın  sağlığına  yönelik  basında  yer  alan  haberlerin, 
Kürdistanlılarda  kaygı  ve öfkeyi  arttırıyor. 

•  Rûken  AYDIN 


Başta  Kürdistan  olmak  üzere,  Avrupa  ve dünyanın  birçok  merkezinde  gerçekleştirdikleri  eylem  ve  etkinliklerle  Öcalan'a uygulanan  tecride  karşı  tepkilerini  ortaya  koyan Kürdistanlılar  "Öcalan'ın  özgürlüğü  bizim  özgürlüğümüzdür"  diyor.  Biz  de  Nevvayan  Jin  olarak,  23 
Haziran  2018'te  gerçekleştirilen  14.  Zilan  festivaline  katılan  Kürt  kadınlarından  Kürt  Halk  Önderi Abdullah  Öcalan'a  uygulanan  ağır  tecritte  karşı  görüşlerini  aldık. 

CPT  tecride  sessiz  kalıyor 


Hediye  Acar:  Başkan  Apo'nun  üzerindeki  tecridi kınıyorum.  Avrupa'nın  bu  tecritte  karşı  sessiz  kal¬ 


masının  tek  sebebi  Erdoğan'a  destek  vermeleridir. 
Öyle  olmasaydı  buna  sessiz  kalmazlardı.  CPT  de  bu konuda  görevini  yerine  getirmeli  ve  İmralı'daki  tecridi takip  etmeli,  incelemelerde  bulunmalı.  Tecridin  yıllardır  bu  ağır  koşullarda  sürdürülmesinin  bir  nedeni de  CPT'nin  sorumluluklarını  yerine  getirmemesidir. 
Kürt  halkının  tepkisi  ve  eylemlerine  rağmen  tek  adım atılmadı.  CPT  kendi  görevini  yapmıyor. 

Başkan  Apo  üzerindeki  tecrit  aynı  zamanda  Kürt halkına  karşı  uygulanan  bir  tecrittir.  Kürtler  üzerindeki  bu  zülüm  ve  katliam  nereye  kadar  sürecek? 
AİHM  ve  CPT  neden  bu  kadar  sessiz?  Demek  ki  Erdoğan  onları  da  ikna  etmiş.  Avrupa  ve  CPT  artık bu  zulüme  dur  demeli.  Başkanımız  üzerindeki  tecrit son  bulmalı. 

Sesimizi  duyurmalıyız 


Rojîn  Osman:  Yaklaşık  20  senedir  Başkanımız ağır  esaret  koşulllarında  bulunuyor.  Uygulanan  tecrit  ise  ağırlaşmış  bulunuyor.  Ne  avukatları  ne  de 


ailesine  görüş  için  izin  verilmiyor.  Avrupa  ise  sessizliğini  sürdürerek,  hiçbir  şey  yapmıyor.  Oysa  ki istenirse  24  saat  içerisinde  dahi  çok  şey  yapılabilir. 
Tek  isteğimiz  Önderliğimizin  özgürlüğü.  Sürekli  vurguladığımız  gibi  Kürt  halkının  özgürlüğü  Başkan Apo'nun  özgürlüğüne  bağlı. 

Avrupa  ne  zamana  kadar  Önderliğe  yönelik  tecride  ve  Kürtlere  uygulanan  soykırıma  sessiz  kalacak?  Başta  kadınlar  olmak  üzere  elimizden  geleni yaparak,  sesimizi  duyurmalıyız.  Çünkü  saldırı  ve zülümden  en  çok  kadınlar  zarar  görüyor.  Bu  bizim sorumluluğumuzu  arttırıyor.  Biz  kadınlar  artık  buna dur  demeliyiz.  Edî  bes  e! 


Birgün  aramızda  olacak 


Xane  Yasit:  Yaklaşık  14  senedir  Avrupa'dayım ve  yapılan  tüm  eylem  ve  etkinlilere  katılıyorum. 
Önderliğimize  uygulanan  tecridi  nefretle  kınıyo¬ 


rum.  Kürdistan'ın  dört  bir  parçasına  sesleniyorum; Önderliğimizin  üzerindeki  tecrit  aslında  tüm  Kürt halkına  karşı  uygulanan  bir  tecrittir.  Başkan  Apo özgür  değilse  biz  de  değiliz.  40  yıldır  bu  mücadele devam  ediyorsa  bu  da  Önderlik  sayesindedir.  İnanıyorum  ki  Önderliğimizin  felsefesi  yıllar  da  geçse etkisini  sürdürecek  ve  kabul  görecek.  Büyük  bir umutla  inanıyorum  ki  birgün  Başkanımız  aramızda olacak  ve  bizler  de  özgür  olacağız.  Yürütülen  faşizme  karşı  tüm  Kürtler  ve  dostları  birliğini  oluşturmalıdır.  İnanıyorum  ki  Kürt  halkının  verdiği mücadele  kazanacak  ve  tarihe  geçecek.  Zafer  bizim  olacak. 

Özgürlüğe  kadar  mücadele 

Harbiye  Saka:  Şimdiye  kadar  yapılan  tüm  kadın  festivallerine  katıldım.  Çünkü  kendimi  borçlu hissediyorum.  Önderliğimizin  bize  verdiği  mirastır. 

Önderliğimizin  üzerindeki  tecridi  nefretle  kınıyorum.  Tecrit  Önderlik  şahsında  tüm  demokrat halklara  karşı  uygulanıyor.  Biz  belki  Avrupa'da  yaşayan  Kürtler  olarak  da  eylemlerle  tecride  karşı 


tepkilerimizi  dile  getiriyoruz.  Tüm  dünya  bilmeli ki  40  yıl  değil,  100  yıl  da  geçse  mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.  Önderimiz  özgür  olana  kadar bu  mücadelemizi  sürdüreceğiz.  Bu  tecride  sessiz kalan  CPT'yi  de  kınıyorum.  Tecride  karşı  en  etkili olabilecek  bir  kurum  olduğu  halde  bu  sorumluluğunu  yerine  getirmeyip,  Önderlik  söz  konusu olunca  iki  yüzlü  davranıyor.  Türk  devleti  ve  CPT'nin amacı,  Kürt  halkının  Önderlikle  kurduğu  bağı  koparmaktır.  Yoksa  bu  kadar  sessiz  kalmazlardı.  Fakat  ne  yaparlarsa  yapsınlar  Kürt  halkı  Önderliğine bağlı  bir  halktır.  Ne  direnişten,  ne  de  Önderliğimizden  vazgeçeriz. 

Birlik  en  büyük  güvencemiz 

Nergiz:  19  senedir  Önderliğimiz  dört  duvar arasında  direniyor.  Ağır  tecrit  altında  olmasına rağmen  ideoloji  ve  düşünceyle  en  büyük  direnişi yürütüyor.  Başta  uluslararası  devletler  olmak 


üzere  komploda  payı  olan  ve  tecride  sessiz  kalan tüm  kesimleri  kınıyoruz.  Önderlik  sadece  Kürt halkının  lideri  değildir  tüm  insanlığın  lideridir. 
Çünkü  nerde  ezilen  bir  halk  varsa  Başkan  Apo onun  yanındadır.  Kürt  halkına  yönelik  düşmanlık sadece  Türk  devleti  eliyle  yürütülmüyor.  Türk  devletinin  katliamlarına  sessiz  kalan  ve  destekleyen birçok  devlet  bunun  bir  parçası  oluyor.  Bu  nedenle 


Önderliğimize  sahip  çıkacağız 

Mensure  Yılmaz:  Bir  genç  olarak  kadın  özgürlüğü  için  festivale  katıldım.  Kürt  halkı  Önderliğin ideolojisiyle  bulunduğu  her  yerde  mücadelesini sürdürüyor.  Saldırı  ve  baskılar  bizi  yıldıramaz.  Türk devleti  ve  uluslararası  güçler  birleşerek  Kürtler üzerinde  kirli  politikalar  yürütse  de  başta  kadınlar olmak  üzere  her  alanda  mücadele  veriyor  ve  buna 


isyan  ediyoruz.  Değerlerimize,  Önderliğimize  ve şehitlerimize  bağlı,  örgütlü  bir  halkız.  Kürtlerin direnişinden  onur  duyuyorum.  Tüm  insanlık  adına mücadele  ediyoruz.  Bir  kez  daha  dünyaya  gelme şansım  olsaydı  yine  bir  kadın  ve  Kürt  olarak  doğmak  isterdim. 

Önderliğimiz  İmralı'da  ağır  tecrit  koşulları  altında  tutulsa  da,  onun  felsefesi  ve  düşünceleriyle sokaklardayız.  Onun  felsefesiyle  büyüdüm  ve  başkanıza  çok  şey  borçluyuz.  Önderliğimizin  üzerindeki  tecritti  de  kınıyorum.  Türkiye  devleti  ve  ona destek  verenler  Önderliğimiz  üzerinde  çok  kirli bir  siyaset  yürütüyor.  Fakat  ne  olursa  olsun  her yerde  olacak  ve  mücadelemize,  Önderliğimize  sahip  çıkacağız. 

Taviz  vermiyoruz 

Rûken  Sûrî:  Başkanımız  19  yıldır  İmralı  da  tek hücrede,  ağır  tecrit  koşulları  altında  tutuluyor  ve hiç  kimseyle  görüşmesine  izin  verilmiyor.  Bu  insanlık  dışı  bir  uygulama.  Buna  sessiz  kalan  Avrupa devletleri,  CPT  ve  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi'ni  şiddetle  kınıyorum.  Türkiye  kadar  buna 


sessiz  kalanlar  da  bu  tecritten  sorumlu. 

Avrupa'daki  üniversiteli  gençler  olarak  elimizden  geldiğince  tecride  karşı  bir  şeyler  yapmak  istiyoruz.  Fakat  burada  da  engellerle  karşı  karşıya kalıyoruz.  Gençler  özgürce  hareket  edemiyor,  her zaman  mutlaka  bir  şekilde  önüne  engeller  konuluyor.  Tüm  engellemelere  rağmen  bizler  mücadelemizden  taviz  vermiyoruz.  Önderliğimiz  için de  ne  gerekiyorsa  yaparız.  Başkanımız  şu  anda tecrit  altında  olabilir  ama  biz  de  onunlayız  ve onun  ideolojisiyle  sokaklardayız. 

Kürtlere  karşıtlığında  birleşiyorlar 

Şemsa  Alpboğa:  Bir  genç  kadın  olarak  Önderliğimiz  üzerindeki  tecridi  nefretle  kınıyorum.  Önderliğimize  yönelik  fiziki  ve  psikolojik  tecrit  19  yıldır  daha  da  ağırlaştırılak  sürdürülüyor. 

Hiçbir  haber  alınamıyor  ve  hukuksal  anlamda bir  ihlal  söz  konusu.  Tecride  karşı  sessizlik,  Av¬ 


rupa'nın  Kürtlere  olan  yaklaşımının  yansıması. 
Kürt  karşıtlığına  yönelik  bir  işbirliği  var  ve  bu  konuda  birleşiyorlar.  Avrupa'nın  PKK  hareketini  terör 


Ayda  Ekmez  Kılıç:  21.  yüzyılda  yaşadığımız  süreç  kanlı  bir  döneme,  faşizme  evrilmiş  durumda. 
Bu  da  insanlığın  kaldıramayacağı  bir  durum.  Fakat tüm  bu  kaos  ve  çıkmazın  içinde  Önderlik  kendi düşünceleriyle,  çözümlemeleriyle  bir  kapı  açmaya çalıştı.  Ama  uluslararası  komplo  ve  sürdürülen tecritle  buna  engel  olmak  istiyorlar.  Bu  tecrittin kaldırılması  için  elbette  Kürt  halkıyla  birlikte  tüm devrimci  ve  demokratik  güçler  harekete  geçmeli. 
Tecrit  normalleştirilerek,  sanki  böyle  bir  şey  yokmuş  gibi  gösterilerek,  tepkilerimiz  bastırılmak  isteniyor. 

İyi  biliyoruz  ki  Önderliğimiz  üzerindeki  tecrit sadece  bir  kişinin  üzerindeki  tecrit  değildir.  Bu tecrit,  halklar,  özgürlükler  ve  ezilenlerin  üzerindeki 


bir  tecrit  olarak  görülmeli  ve  sürekli  tepkilerimizi ortaya  koymalıyız. 

Baskı  ve  zülüm  olsa  da  Önderliğin  ideolojisi ve  felsefesinin  kazandığını  görüyoruz.  Bu  da  yaşanılabilinir  bir  hayattın  kapı  aralığıdır.  21.  yüzyılda demokrasi  yani  Önderliğin  ideolojisinin  kazandığı yüzyıl  olacak.  "BijîSerok  Apo!" 

Endişe  duyuyoruz 

Çiğdem  Çiya:  Önderliğimize  yönelik  yaklaşık 
20  yıldır  uygulanan  tecrit  var  ve  artık  giderek  şiddetlenen  bu  tecrit  nedeniyle  korkuyor,  Önderliğin sağlığı  ve  hayatından  endişe  duyuyoruz.  Bu  konuda  en  etkili  kurum  olan  CPT  ise  çok  rahat  yaklaşıyor.  Kadınlar  olarak  her  yerde  tepkilerimizi  ortaya  koymalı  ve  artık  buna  dur  demeliyiz. 
Önderliğimizin  özgürlüğü  için  ellimizden  ne  geliyorsa  yapabilmeliyiz.  Önderliğin  özgürlüğü  kadınların  da  özgürlüğüdür.  Dünyada  hiçbir  savaş  edebiyette  kadar  sürmemiştir.  Bizler  de  artık  bu savaşın  son  bulmasını,  bir  çözüme  gidilmesini  istiyoruz.  Bu  çözümün  tek  muhatabı  elbette  Önderliktir.  Ondan  dolayı  Önderliğin  en  kısa  zamanda 


özgürlüğüne  kavuşması  gerekiyor.  CPT  ve  Avrupa devletleri  de  tecride  ve  çözüme  yönelik  sorumlu yaklaşmalı.  Önderliğimizin  de  bir  an  önce  özgürlüğe  kavuşmasını  diliyoruz. 

Her  yerde  direneceğiz 

Suphiye  Tatlı:  Önderliğimize  yönelik  ağırlaştırılmış  tecridi  şiddetle  kınıyorum.  Benim  için  inanılmaz  birdurum.  Birinsan  nasıl  20  sene  tek  hücrede  bir  başına  yaşayabilir?  Önderliğimizin  buna karşı  ortaya  koyduğu  büyük  bir  irade  ve  güç  var. 
Kürt  kadınları  ve  Kürt  halkı  olarak  dünyanın  neresinde  olursak  olalım  buna  sessiz  kalmayacak  ve her  yerde  direneceğiz.  Ellimizden  gelen  ne  varsa sonuna  kadar  sürdüreceğiz.  Bizler  Önderliğiyle var  olan  bir  halkız.  Önderlik  olmasaydı  bizler  de burada  olmazdık.  Bundan  dolayı  kadının  rolü  çok önemli.  Eminim  ki  benim  gibi  düşünen  binlerce kadın  var.  Sonuna  kadar  Önderimize  sahip  çıkacak, arkasında  olacağız. 


Nevvaya  Jin 


Jane  Goodall,  bilim çevrelerinde  gelenekselleşen  tutumun  aksine,  incelediği şempanzeleri  numaralamak  yerine  her birine  isim  verdi.  Onların  içlerine  girip  birlikte  yaşamaya  başladı. 
Bu  nedenle  Goodall, şempanze  topluluğunun  kendi  içine  kabul ettiği  ilk  ve  tek  kişidir. 


Vahşi  şempanzelerin  sosyal  ve  ailevi  etkileşimleri  üzerine  55  yıl  boyunca  yaptığı  dikkat  çekici  çalışmalarla  tanınan İngiliz  primatolog  (şempanze-goril-orangutan  ve insanı  davranışsal  ve  biyolojik  açıdan  inceleyen bilim  insanı)  ve  antropolog  (insan  bilimci)  Valerie Jane  Morris-Goodall  şempanzeler  konusunda  dünyanın  en  önde  gelen uzmanı  olarak  değerlendirilmektedir.  Kendisi  adına  bir  enstitü  ile  Roots &  Shoots  (Kökler  ve  Sürgünler)  adını verdiği  kar  gütmeyen  bir  kurumun da  kurucusu  olan  Goodall,  hayvanları korumaya  ve  durumlarını  iyileştirmeye  dönük  çalışmalar  yürütmektedir.  Nonhuman  Rights  Project  (İnsan Olmayanların  Hakları  Projesi)  bünyesindeki  çalışmalarının  yanısıra  Birleşmiş  Milletler  Barış  Elçisi  olarak  da  görev  yapmaktadır. 

Jane  Goodall  3  Nisan  1934  yılında  İngiltere'nin başkenti  Londra'da  orta  halli  bir  ailenin  ilk  çocuğu  olarak  dünyaya  geldi.  Ayrıca  bir  kızkardeşi bulunmaktadır.  Babası  bir  iş  adamı,  annesi  ise Vanne  Morris-Goodall  adıyla  yazan  bir  romancıydı.  Daha  küçük  yaşlardayken  babası  ona  bir oyuncak  şempanze  almış;  hayvanlara  sevgisini bu  oyuncak  ateşlemişti.  Çocukken  elinden  düşürmediği  ve  bugün  de  hala  koruduğu  bu  oyuncak  onun  geleceğinin  de  bir  nişanıydı  adeta. 
Goodall  daha  küçükken  hayvanlara  ve  doğa  olaylarına  ilgi  duyuyor;  hayvanları  incelemekten  hoşlanıyordu.  Afrika'nın  el  değmemiş  topraklarında hayvanlarla  birlikte  yaşama  hayali  kuruyordu. 
18  yaşında  liseyi  bitirdikten  sonra  Afrika'ya  gitme 


hayalini  gerçekleştirmek  üzere  garsonluk,  sekreterlik  gibi  işlerde  çalışmaya  başladı.  1957  yılında,  23  yaşındayken  Kenya'daki  bir  arkadaşının daveti  ile  Afrika'ya  adım  attı  ve  bu  ziyaret  hayatının  dönüm  noktası  oldu.  Arkadaşının  tavsiyesiyle  Kenyalı  tanınmış  arkeolog  (kazıbilimci)  ve paleontolog  (fosilbilimci)  Louis  Leakey'e  telefon eden  Goodall,  onunla  buluştu.  Bu  tanışma  ona ünlü  bilim  insanının  asistanı  olma,  onun  eğitimi ve  kılavuzluğundan  yararlanarak  düşlerini  gerçekleştirme  olanağı  tanıdı. 

Leakey,  insanların  atalarının  davranışlarını 


anlayabilmek  için  birçok  açıdan  insana  benzerlik  gösteren  şempanzeler,  goriller  ve  orangutanları  incelemek  gerektiğine  inanıyordu.  Başlangıçta  sekreteri  olarak  işe  aldığı  Jane'in  tabiat bilimleri  eğitimi  almamış  olması  nedeniyle  objektif  gözle  inceleme  yapabileceğine  inanarak bu  görevi  ona  verdi  ve  onu  Homo  habilis  (yetenekli  insan)  fosillerinin  bulunduğu  Tanzanya'daki  Olduvai  Gorge'a  (Olduvai  Boğazı)  gönderip planlarını  hayata  geçirmeye  başladı. 

Louis  Leakey  1958  yılında  GoodaN'ı  primatların davranışları  ve  anatomileri üzerine  öğrenim  görmesi için  Londra'ya  gönderdi. 
Daha  sonra  fon  toplayarak  14  Temmuz  1960'da onu  şempanzeleri  incelemek  üzere  Tanganyıka Gölü  civarındaki  bir  ulusal  park  olan  Gömbe Stream  National  Park'a  yolladı.  Bugünkü  Tanzanya  o  zamanlar  Tanganyıka  olarak  adlandırılıyordu  ve  İngilizlerin  denetimindeydi.  Goodall'a  annesi  ve  onların  güvenliğinden  sorumlu bir  bekçi  eşlik  etti. 

Goodall  burada  şempanzeleri  gözlemlemeye başladı.  Vahşi  hayvanların  doğal  yaşam  alanlarındaki  bu  en  uzun  soluklu  araştırmada  Jane  bilim  dünyasını  alt  üst  eden  bulgulara  ulaştı.  Sabırla  sürdürdüğü  çalışmalarında  zamanla şempanzelere  yaklaşarak  nihayet  onlarla  iç  içe yaşamaya  başladı  ve  gördü  ki,  yalnızca  insanlara has  sanılan  birçok  davranış  ve  olgu  şempanzelerde  de  kendisini  göstermektedir.  Bilinç,  duygusallık,  toplumsal  yaşamda  bireylerin  konumu, kendi  aralarındaki  sosyal  ilişkiler  gibi  unsurların  hayvanlarda  da  olduğunu,  insanlarla benzerlikleri  bulunduğunu  kanıtlayan  çalışmalar  yaptı.  Şempanzelerin  de  insanlar  gibi birbirlerini  kucakladıklarını,  öptüklerini,  ellerini  diğerinin  sırtına  dokundurduklarını, hatta  gıdıkladıklarını  gördü.  Yine,  onların  da insanlar  gibi  karanlık  bir  yanlarının  bulunduğunu,  egemen  olmak  için  diğerlerinin  canına  kast  edebildiklerini  açığa  çıkardı.  Bazı şeylerin  yanlış  bilindiğini  gösterdi.  Örneğin, bilinenin  aksine  şempanzeler  vejetaryen değillerdi  ve  avlanıyorlardı;  avlanmak  için ağaç  dalları  gibi  aletler  kullanıyorlardı  ve hatta  ağaç  dallarından  bazı  aletler  yapıyorlardı  ki,  alet  yapmak  yalnızca  insanlara  has bir  özellik  olarak  biliniyordu!  Jane'in  araştırmaları primatologlardan  da  önce  psikolog  ve  psikiyatrilerin  ilgisini  çekti. 

Jane  Goodall,  bilim  çevrelerinde  gelenekselleşen  bir  tutumun  aksine  incelediği  şempanzeleri  numaralamak  yerine  her  birine  bir  isim verdi.  Onları  dışardan  ve  uzaktan  gözlemlemekle  yetinmeyip  içlerine  girdi  ve  onlarla  birlikte  yaşamaya  başladı.  Goodall,  şempanze  topluluğunun  kendi  içine  kabul  ettiği  ilk  ve  tek kişidir.  Bu  da  onun  şempanzelerle  kurduğu  duygusal  bağın  bir  sonucu. 


Louis  Leakey  fonlar  ayarlayarak  1962  yılında GoodaN'ı  Cambridge  Üniversitesi'ne  gönderdi. 
Çünkü  doktora  yapmamıştı  ve  araştırmalarının bilimsel  zeminlerde  kabul  edilebilmesi  ve  yayınlanabilmesi  için  doktora  yapması  gerekiyordu.  Jane  Nevvnham  Kolleji'ne  gitti  ve  etoloji (hayvan  davranışlarını  inceleyen  zoolojinin  alt dalı)  üzerine  doktorasını  yaptı.  "Özgür  Yaşayan Şempanzelerin  Davranışı"  başlığıyla  hazırladığı doktorası  Gömbe  alanındaki  ilk  beş  yıllık  araştırmalarına  detaylandırıyordu  ve  1965  yılında tamamlandı.  Lisans  eğitimi  almadan  doktora yapmasına  izin  verilen  sekizinci  kişiydi.  Bugün ise,  dünyanın  çeşitli  üniversitelerince  verilmiş 20'ye  yakın  fahri  doktorası  bulunmaktadır. 

Jane  Goodall  etoloji  ve  primatoloji  (şempanzegoril-orangutan  ve  insanı  davranışsal  ve  biyolojik açıdan  inceleyen  bilim  dalı)  alanlarının  yanısıra insan  psikolojisi,  davranışlarımızı  etkileyen  çevresel  ve  genetik  faktörler  konusunda  yeni  yaklaşımların  geliştirilmesine  ve  farklı  soruların  sorulmasına  öncülük  etmiştir. 

İki  kez  evlenmiş  olan  Goodall'ın  ilk  eşi,  28  Mart 
1964  yılında  evlendiği  HollandalI  asilzade,  yaban 
hayatı  fotoğrafçısı  Baron  Hugo  van  Lavvick'di. 
Onunla  evlenince  Baroness  ünvanını  aldı.  Bir oğulları  oldu  ve  1974  yılında  boşandılar.  Ertesi yıl  Jane  Tanzanya  Parlamentosu  üyesi  ve  ülkenin ulusal  parklar  müdürü  Derek  Bryceson  ile  yaşamını  birleştirdi.  1980  yılında  ölen  Bryceson'un, ulusal  parklar  müdürü  olması  ve  Tanzanya'daki ilişkileri  sayesinde  Jane'in  araştırma  projelerinin korunması  ve  Gombe'nin  turizme  kapalı  alan haline  getirilmesine  ön  ayak  oldu. 

Jane  Goodall  1977  yılında  kendi  adını  taşıyan bir  enstitü  kurdu.  Jane  Goodall  Enstitüsü  Gömbe araştırmalarına  destek  oldu  ve  Goodall  şempanzeler  ile  onların  yaşam  alanlarını  koruma  çabalarında  dünya  çapında  öncü  bir  şahsiyet  haline geldi.  Dünyada  19  bürosu  olan  bu  enstitü  aynı zamanda  biyo  çeşitliliğin  korunması,  başta  Afrika ülkeleri  olmak  üzere  çeşitli  alanlardaki  sürdürülebilir  kalkınmayı  desteklemek,  gençlere  çevre eğitimi  vermek  gibi  faaliyetler  yürütmektedir. 
Enstitünün  dünya  çapındaki  gençlik  proğramı, Roots  &  Shoots  (Kökler  ve  Sürgünler)  1991  yılında  başladı  ve  bugün  100'ün  üzerinde  ülkede 
10  bin  gruba  sahip  bulunuyor.  Gençler  bu  program  çerçevesinde  çevre  bilinci  edinerek  doğayı koruma  çabalarında  aktifçe  rol  alıyorlar. 

Goodall  bugün  bir  doğal  hayat  gönüllüsü  olarak  çalışmalarını  sürdürüyor.  2002  yılından  bu yana  BM  Barış  Elçisi  sıfatını  taşıyor.  Dünyanın en  saygın  kişiliklerinden  biri  olarak  görülen  Goodall,  Japon  Kyoto  Bilim  Ödülü,  Benjamin  Franklin Bilim  Madalyası,  Birleşik  Krallık  Kraliçesi  ve  Fransız  hükümetinin  verdiği  'Şövalye'  ünvanları, Gandi-King  'Şiddetsizlik'  ödülü  de  dahil  olmak üzere  çok  sayıda  ödüle  layık  görülmüştür. 

Jane  Goodall  araştırma  ve  gözlemlerini  onlarca  kitapta  paylaşmış,  birçok  çocuk  kitabı  yazmış  ve  40'ı  aşkın  filme  konu  olmuştur. 
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Masumdu  aşk,  aşksız  insandan önce.  Günahsızdı  kadın,  erkeğin günahıyla  tanışmadan  önce.  Ve güzeldi  dünya,  paranın  çirkefliğine  dolanmadan  önce.  Umut  doluydu  hayat,  savaşın  hakikatiyle  kirlenmeden  önce.  Ve  mutluydu  çocuk,  büyüklerin  tükenmişliğiyle  karşılaşmadan önce.  Normaldi  insan,  stres  ve  depresyon kokteylini  içmeden  önce.  Ve  neşeliydi  doğa, insanın  çöpünün  altında  kalmadan  önce.  Ve coşkundu  nehir,  barajlara  yakalanmadan önce.  Önceydi  hepsi,  çok  öncedendi... 

Oysa  şimdi...  Şimdi  hep  suçludur  gül,  bülbülü  kendine  aşık  etmekten.  Ve  herkes  gamlıdır  bülbülün  güle  olan  umutsuz  aşkından. 

O  bülbül  ki,  aşktan  aklını  yitirmiş,  gülün  güzel  suretine  bakmaktan  kendinden  geçmiş  ve  bilinçsizce  vurmuş kendini  gülün  dikenine.  Aşktan sarhoş  olmuş,  günler  ve  geceler  boyu  ötmüş.  Bülbül  gülün dikeninden  mi,  yoksa  o  sonsuz ötüşünden  mi  bilinmez,  kan  revan  içinde  ölmüş. 

Şimdi  suç  kimde?  Günahkar  kim?  Ah  o  gül  yok  mu,  ah o  gül...  Hep  onun  yüzünden. 

Dikenleri  olmasaydı  bülbül ölür  müydü?  Ah  o  güzel ötüşlü  kuş,  ah  o  ne  bedbaht! 

Aşık  ola  ola  güle  oldu.  O  gül de  yüzüne  gülmedi.  Ne  diyordu  şarkıda,  "Bülbül  gül  elinden  ah  ile  zardır..." 

Oysa  hakikat  bu  mudur?  Günahkar  olan gül  müdür?  Bülbül  hakikaten  aşktan  mı  sarhoştur?  Hadi  diyelim  ki  öyledir.  Bülbül  aşktan sarhoştur.  (Ki,  büyük  ihtimalle  bülbülün  sarhoşluğu  aşktan  gelmemektedir  ama  biz  yine de  devam  edelim.)  Şimdi  bu  aşk  bülbülde yere-göğe  sığmaz  iken,  neden  gülde  ayak  dibinde?  Gül  kalpsiz  midir?  Gül  de  bu  aşkın  nüvesi  değil  midir?  Bülbülü  bülbül  yapan  gülün rengi  değil  midir?  Niyetiniz  ne  sizin?  Aynı  aşka başka  başka  ayna... 

Ne  sandınız,  "Vurun  kah..."  dercesine güle  hakaretinizi  sineye  mi  çekeceğiz?  Neden  bülbül  bu  aşkın  mağduru?  Gülün  dili yok  diye  mi?  Konuşamıyor  olması  onu  bu aşkta  neden  zalim  yapıyor?  Bu  işte  bir  duygu dolandırıcılığı  yok  mudur?  Peki,  gül  neden tıpkı  kadın  gibi  bu  aşkın  "günahkarıdır"  ve neden  bütün  kadınlar  güle  benzetilir?  Yoksa kadın  ve  güle  güzelliğin  bedeli  böyle  mi 


ödettirilir?  "Yok,  tüm  bunlar  aşktan"  diyeceksiniz.  He  canım  he,  aşktan!  Zaten  ne  başımıza  geldiyse  hep  bu  aşk  belasından.  Öldük,  öldük  yerin  yedi  kat  dibine  girdik.  Bir 
40  su  ile  kirimizi  gideremediniz  bir  de  7  kat 
çarşaf  ile  bedenimizi  bir  türlü  saklayamadınız.  Döverek  aşkınızı,  söverek  sülalemize olan  "saygınızı"  bildirdiniz.  "Tüm  bunlar  hep aşktan!"  Biliyorum  ben  zaten!? 

"Bir  erkek  karısını  dövmüyorsa  onu  sevmiyor  demektir."  Yapma  ya!  O  nasıl  sevmektir öyle?  Zaten  ben  de  diyordum  bu  sadizm  ile sevginin  birbiriyle  alakası  ne?  Her  iki  kelime¬ nin  kökeni  aynı  mı?  Hani  yani  değilse  bu  erkek egemen  zihniyet  neden  ikisini  aynı cümlede  kullanıyor?  Bilmediğimiz  bir şey  mi  var?  Yok  canım,  ma  ne  olacak; erkek  sadizmi,  kadın  mazoşizmi 
"aşkın  ilmi"  sandığı  sürece  herkes  bülbüle  ağlayacak  ve  bir ağız  dolusu  küfür  savuracak güle.  Hay  ben  böyle  aşka  ne  desem,  nafile!  Yani  demem  o  ki canlar;  her  şey  bildiğiniz  gibi  değil.  Öyle  aşktan  falan  olan  bir  durum  yok.  Bülbül  denilen  ayyaşın  tekiydi.  Hep  bir yerlerde  zulaladığı  ve  içki yapmak  için  hazır  tuttuğu bir  olgun  meyvesi  vardı.  Ve  bir gün  bülbül  olgun  vişnelerden yaptığı  içkisini  çok  fazla  kaçırdı ve  gidip  belasını  güle  vurdu.  Bülbülün  zulmü  yüzünden  gül  kırmızı  goncalarını  döktü.  Çünkü  artık  bülbülün  ayyaşlığına  dayanmıyordu.  Ve  gül,  aşkın  mazoşist olamayacağını  bilecek  kadar  bilgiliydi.  Çünkü ne  toprak,  ne  yağmur  ve  ne  de  güneş  ona sadistçe  davranmıyordu.  Ve  onların  sevgisi karşılıksızdı.  Onlar,  hiçbir  gülün  dikenini  sökmeye  ve  onu  savunmasız  bırakmaya  çalışmıyordu.  Oysa  bülbül  onu  dikensiz  bırakmaya, savunmasız  kılmaya  ve  esir  almaya  çalışıyordu.  Peki,  şimdi  gül  neden  "günahkar"  oluyordu? 

Öyle  söylendiği  gibi  "her  şey  aşktan"  mıydı? 
Vay  başımıza  gelenler!  Vay  bu  ne  karın  ağrısıdır  böyle.  Hiç  fark  etmediniz  mi?  Fark  etmişsinizdir  canım,  sadece  günlük  yaşamın  akışına  kurban  vermişsinizdir.  Çünkü  bazı  şeyler o  kadar  hızlı  akıp  gider  ki,  sanırsınız  hayatınızın bir  parçası...  Oysa  günlük  yaşamdaki  sözcüklerimiz,  kelimelerimiz  o  kadar  da  saf  değildir. 
Günahkardır,  suçludur,  zalimdir,  zulüm  yapar. 


Ezip  geçer  ruhumuzun  gül  bahçesini  ve  bülbül,  gülü  savunmasız  bırakmak  için  gülün  dikeninde  kanar.  Oysa  bülbül,  gülün  dikeninde kanamadan  önce  masumdu  gül.  Ve  aşk,  masumiyetini  zalimin  ettiğinde  yitirdi.  Yani  demem  o  ki,  gülün  masumiyetini  bülbül  aldı. 
Zalim  masum  rolünü  oynarken,  masumun adı  dünyada  zalime  çıktı.  Oysa  tüm  bunlar "aşktandı"  değil  mi?  Baksanıza  adam  sarayda bile  nasıl  da  zalimce  masumun  rolünü  oynuyor.  Peki,  siz  hiç  bir  masumu  hem  katil  hem de  katledilen,  mağdur  rolünde  gördünüz  mü? 
(Güle  bakıp  da  cevap  verin!  Hakikatin  peşinden  gidin...)  Böyle  çift  karakterli,  şizofren, kendine  jilet  atıp,  "beni  doğradılar  baba"  deyip,  olmayan  aşkın  acısını  yaşıyormuşçasına acı  çekmenin  rolünü  yapabilir  misiniz?  Bu hastalığın  bir  adı  var  mı?  "Ruh  hastası"  diyeceğim  ama  önce  insanın  ruhu  olmalı  ki  hastalık  sıfatını  da  yapıştırabilesin.  Lafa  gelince de  "kalpsizsin  yar",  "merhamet  dileme  benden,  buz  gibi  soğudum  senden"  demeyi  biliyor.  Çakacaksın  ağzının  üstüne  bir  tane,  sözleri boğazına  dökülecek. 

İşte  değerli  okuyucu,  tüm  bunlar  bülbül  fikirli  olmaktan  geliyor.  Peki  bülbül  fikirli  olmak nedir?  Siz  bu  dünyada  bülbül  iseniz,  "günahkar"  doğacak  bir  gül  bulunur.  Olay  bu! 

Şimdi  soruyorum;  bu  bir  kader  midir?  Aşk ki,  yere-göğe  sığdıramadığımız  söz.  Onun uğuruna  canını  ölüme  yatırmayan  mı  var? 
Ne  diyordu  Bilge,  "Hakikat  aşktır,  aşk  özgür yaşamdır." 

Dolayısıyla  özgürlükten  uzak  bir  hakikat, aşksız  bir  yaşamdır.  Yani  özgür  olmayanın  aşkı yoktur.  Ve  gülün  yaşam  umudu,  özgürlüğü dikenindedir.  Hakikat  ise  onun  kan  kızılı  goncasındadır.  Aşk  bu  ikisinin  ortak  paydasıdır. 
Eğer  diken  yoksa  gonca  da  yoktur.  Dolayısıyla aşk  da  yoktur,  aş  da  yoktur.  İşte  bülbülün  o çok  "acıklı"  hikayesi  budur.  Şimdi  siz  söyleyin; günahkar  olan  kimdir?  Gülün  dikenini  söküp, özgürlüğünü  elinden  almaya  çalışan  bülbül mü,  yoksa  aşkıyla  bülbülün  başını  göğe  erdiren  gül  mü?  Bana  "tüm  bunlar  aşktan"  demeyin  vallahi  de  billahi  de  bir  beddua  ederim, Star  merhametini  çeker  üzerinizden.  Şimdi, "Ya  Star!"  deyin  ki,  ben  de,  "Özgür  aşkın  hakikati  sizinle  olsun"  diyeyim.  Yani  STAR  AŞ¬KINA,  bir  kıpırdayın  ha!  Hakikat  insanın  kucağına  düşen  bir  armut  değildir.  Hakikat  her daim  gece  ile  gündüzün  kesiştiği  ufuk  çizgisindedir.  Ufkunuzu  genişletin... 

De  hayde,  STAR  sizinle  olsun!... 
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Soldan  Sağa: 

1-Saz  ayarı  /  zarif  davranış,  2-  Hakkari'den  seçilmesine  rağmen  tutukluluğuna  devam  kararı verilen  milletvekili  /  bir  göz  rengi,  3-  etrafı  sularla  kaplı  arazi  /  söz  /  bir  konuyu  açıklamak için  hazırlanmış  resim  veya  levhalardan  oluşmuş  kitap,  4-  Maria  önadlı  kadınları  ve  doğayı iki  sistemin  de  sömürgesi  olarak  gören  kapitalist  ataerki  teorisiyle  tanınan  feminist  aktivist /  deprem  /  lütesyum'un  simgesi,  5-  şebnem  / kira  /  amerikyum'un  simgesi,  6-  genç  boğa  / güçlü  ve  geçici  duygu  durumu,  7-  simgesi  I olan  mavimtırak  esmer  renkte  katı  bir  element /  Behdînan  bölgesinde  bir  dağ  silsilesi  /yavrusu olan  dişi,  8-  Kayaç  kütlelerinin  yerinden  kayması  / yavrulamamış,  genç  inek  /  ilaç,  9-  kırmızı /  Pero  önadlı  Mardin'den  seçilen  milletvekili  / ast  karşıtı,  1 0-  Mısır'da  güneş  tanrısı  /  mükâfat /saf dışı  bırakılmış,  11- ham maddeyi  işleyip  mal üretme  /  olası  /  yaşlı, kart,  12-  hayvan  hapishanesi  /anlam  /makat, 

13-  dişi  sığır  /  numara'nın  kısaltması /karı¬ şık  renkli,  14-  yemek/ ceset  /  ilaç,  çare,  15- güneş  doğmadan  önce esen  yel /kısa  çizgi. 

Yukarıdan  Aşağıya: 


1- Marka,  2-  evcilleştirilmiş  bir  hayvan /vakit kazanmak  için  aldatma 
/  iskambil  kağıtlarında birli,  3-  HDP'den  İstanbul  2.  Bölge  milletvekili 


seçilen  Halkevleri  eski  genel  başkanı  /  açığa çıkmış,  duyulmuş,  4-  reel'in  ünsüzleri  /  bir  çalgı aleti  /  ziyafet ,  5-  bir  şeye  çıkan  tok  ve  sert  ses /çene'nin  ünsüzleri  /  yıl,  6-  seyahat  /  yönetme işi,  idare  /  bir  yağış  türü,  7-İstanbul  3.  Bölge'den seçilen  aktivizm  sahibi  HDP  milletvekili  /  dünyanın  uydusu,  8-  saflığı  sersemlik  derecesine varan  kimse  /  olağanüstü  sezgileriyle  birtakım gerçekleri  gördüğüne  inanılan  kimse  /  köken, kaynak,  sebep,  9- Tosun  soyadlı  HDP'nin  Amed milletvekili  /  bir  yüzey  ölçü  birimi,  10-  lahza  / kraliçe  /  perçem  /  bir  nota,  11-  birkaç  rengin karışımından  oluşan  renk  /  Nazım  Hikmetin soyadı  /  helyum'un  simgesi,  12-  ezgi,  makam /retvveet'in  kısaltması,  13-  lif/ sonsuz,  ucu  bucağı  olmayan,  14-  çocuğun  bakım,  eğitim  ve öğretimiyle  görevli  kimse  /  laik  yaşama  ait, dinden  bağımsız  olan,  15-  suçsuz,  günahsız, temiz,  saf  olma  durumu  /  isimler. 
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Yaz  aylarında  artan  enfeksiyonlara 


Havaların  ısınmasıyla  birlikte  yaz  aylarında güneş  çarpmaları,  böcek  ısırmaları,  enfeksiyon  gibi  rahatsızlıklar  artmaktadır.  Özellikle  yaz  aylarında  artan  enfeksiyonlara  oldukça  dikkat  edilmelidir. 

Sindirim  sistemi  enfeksiyonları 

Yazın  sıcak  havanın  etkisiyle  birlikte  bakteriler  kolaylıkla  çoğalır  ve  yayılırlar.  Sıvı  tüketiminin  artmasıyla birlikte  artan  gelişigüzel  sıvı  tüketimi,  beklemiş  sularla  yıkanan  meyve,  sebzeler  ve  pişmiş  de  olsa açıkta  beklemiş  olan  gıdaların  tüketilmesiyle  bulantı, kusma  ve  ishallerde  artış  görülmektedir.  Önlem  olarak  gıdaların  mutlaka  buzdolabında  saklanması, açıkta  beklemiş,  rengi  ve  kokusu  değişmiş  yi yeceklerin  tüketilmemesi,  kapalı  suların  tüketilmesi,  sık  sık  ellerin  yıkanması  gerekmektedir.  Kaybedilen  sıvı  ve  elektrolitlerin yerine  konulması  tedavide  esas  amaçtır. 

Özellikle  bebek  ve  yaşlılarda  görülen  ishaller  hayatı  tehdit  edici  olabileceğinden  bu gruptakilerde  görülen  ciddi  sıvı  kayıplarında doktora  başvurulması  gerekmektedir. 

Hepatit  A 

Kirli  sularla  bulaşan  bir  virüs  olan  Hepatit  A  virüsü, sıvı  tüketiminin  artmasıyla  birlikte  yaz  aylarında  sıklıkla  görülebilmektedir.  Virüs  ile  bulaşmış  olan  gıdaların  iyi  yıkanmadan  tüketilmesi  de  hastalığın  bulaşmasına  neden  olmaktadır.  Hastalık  bulantı, kusma,  halsizlik,  yorgunluk,  ciltte  ve  gözlerde  sararma,  idrar  renginde  koyulaşma  ile  kendini  gösterir. 
Hepatit  A,  aşı  ile  korunabilen  bir  hastalıktır.  Aşısı  bebeklere  ve  hastalığa  karşı  bağışıklığı  olmayan  erişkinlere  uygulanmalıdır.  Hijyen  kurallarına  uyum,  ellerin  sık  sık  yıkanması  hastalığın  bulaşmasına  engel olabilmektedir. 

Kulak  enfeksiyonları 

Sıcak  ve  nemin  artmasıyla  birlikte  kulak  yolunun 


koruyucu  tabakası  da azalmaktadır.  Kirli havuz  ve  denizlere girilmesiyle  bu sularda  bulunan bakteriler  sıklıkla dış  kulak  yolunda enfeksiyonlara  yol açmaktadır.  En  sık  kulakta  ağrı  ile  kendini  gösteren  bu  en¬ 


dikkat 


feksiyonlar  tedavi  edilmediği  takdirde  işitme kayıplarına  yol  açabilmektedir.  Korunmak  için  düzenli  bakımı  yapılmayan  havuzlara  ve  kirli  denizlere girilmemesi  gerekmektedir.  Tedavide  hastalığın  etkenine  uygun  olarak  verilen  antibiyotikler,  damlalar  ve  kulak  temizliği  yeterli  olmaktadır. 

Göz  enfeksiyonları 

Bu  enfeksiyonlar  gözlerde  sulanma,  kaşıntı  ve kızarıklıkla  kendini  göstermektedir.  Temas  ya  da solunum  yolu  ile  bulaşan  etkenler  yaz  aylarında 


yüzme  havuzlarından  kolaylıkla yayılabilmektedir.  Hastalıktan  korunmak için  özellikle  göz  enfeksiyonu  olanların havuza  girmemeleri,  sık  sık  ellerini yıkamaları  ve  gözlerini  ovuşturmaması  gerekmektedir. 

Havuz  ve  deniz sularından dikkat  edilmesi gerekenler 

Sıcak  ve  nemle  birlikte kirli  havuz  ve  denizlerde  kolaylıkla  üreyen  ve  yayılabilen mikroplar  ishal,  bulantı,  kusma, hepatit,  tifo  gibi  sindirim  sistemi hastalıklarına  neden  olabileceği  gibi göz,  kulak  enfeksiyonları  ile  cildimizi  etkileyen mantar  hastalıklarına  da  yol  açabilmektedir. 
Özellikle  ayak  ve  kasık  gölgesinde  görülen  mantar  hastalıklarında  en  sık  yakınma  kaşıntıdır. 
Mantar  enfeksiyonlarının  tedavisinde  ıslak  ve nemli  kalmaktan  kaçınmak  ve  uzun  süreli  mantar karşıtı  ilaç  kullanmak  gerekmektedir.  Mantar hastalığının  önlenmesi  için  ıslak  mayo  ile  kalınmaması,  sentetik  kıyafetler  yerine  pamuklu  çamaşırlar  giyilmesi,  havuza  girmeden  önce  ayakların  özel  antiseptik  solüsyonlara batırılarak  dezenfekte  edilmesi  ve mantar  enfeksiyonu  olanların havuza  girmemesi  önerilir. 


Pratik  öneriler 


□  Kahve  lekesi  sorun  olmasın.  Üzerinize  veya  halıya  kahve  döküldüyse,  lekeyi  soğuk  suyla  ıslattıktan sonra  hemen  birkaç  damla  gliserin  ile  çitileyin. 

a  Yanmış  süt  kokusundan  kurtulmak  için  sütü ısıttığınız  kabın  üzerine  ıslak  bir  bez  koyun.  Bunu vakit  kaybetmeden  yapın  ki,  bez  kokuyu  hemen emebilsin.  Gerekirse  bezi  çeşme  altında  ıslatıp  suyunu  sıkarak  kap  üzerine  birkaç  kez  örtün.  Süt  kokusunun  yok  olduğunu  göreceksiniz. 

a  Sıcaktan  korunun.  Maşa  ve  fön  sık  kullanıldıkları  zaman  saçlara  zarar  verebilir.  Termo  şekillendirici  ürünler,  ısıya  dayanıklıdır  ve  aletlerin üstünde  kalıntı  bırakmazlar. 

a  Yaz  ya  da  kış  fark  etmeksizin  her  zaman  en azından  bir  pencerenizi  hafif  aralık  bırakarak  evinizi  havalandırın.  Taze  ve  temiz  hava  sağlık  için önemlidir. 

□  Halılarınızı  tek  yönde  süpürmek  yerine  ileri geri  süpürerek  içine  işlemiş  olan  kirlerden  kurtulabilirsiniz. 

a  Banyo  fayanslarınızın  pırıl  pırıl  görünmesini istiyorsanız  temizliğe  başlamadan  önce  sıcak  suyu açarak  banyonuzu  buharla  doldurun. 


Yaz  mevsiminde  tüketi gereken  yiyecekler 


Yaz  aylarında  taze  ve  çeşitli  sebze  ve meyve  tüketmek  her  zamankinden daha  kolay.  Ancak  dikkat  edilmesi  gereken,  sıcaklar  ile  artan  aktivitelerin  vücuttan eksilttiği  mineral  ve  vitaminleri  hızlı  şekilde yerine  koyabilecek  besinlerin  seçilmesi.  Bahar  ve  yaz  aylarında  şu  besinler  öncelikli  olarak  tüketilebilir: 

Fesleğen:  Hem  kolay  bulunabilen,  hem  kolay  tüketilebilen  ferahlatıcı  ve  lezzetli  bir  baharat  olarak  bilinir.  Düşük  kalorisi,  antioksidan  özelliği,  beta  karoten  ile  A  ve  C  vitamini deposu  oluşu  fesleğeni  bahar  ve  yaz  aylarında  tüketilmesi  gereken  besinler  arasına koyuyor.  Yazın  yapacağınız  salatalara  ve  makarnalara  rahatlıkla  doğrayarak  yiyebilirsiniz. 

Pancar:  Lif,  potasyum  ve  demir  deposu olan  pancar  bahar  ve  yaz  aylarında  tüketilebilecek  ve  besin  değeri  en  yüksek  sebzelerden  biri.  Pancar  ayrıca  barındırdığı  yüksek oranda  folik  asit  ve  B  vitamini  ile  hamile  anneler  için  de  oldukça  yararlı  bir  sebze. 

Pancarı  ince  doğrayarak  zeytinyağı,  tuz  ve karabiber  ile  karıştırın.  180  derecelik  fırında 10-15  dakika  pişirin  ve  damak  tadınıza  göre baharatlar  ekleyerek  tüketin. 

Karpuz:  Özellikle  yaz  aylarının  yoğun  sıca- 


ğında  harika  bir  su  deposudur.  Yüzde  90  su barındıran  karpuz,  susuzluğun  giderilmesi için  bire  birdir.  Soğutulmuş  karpuzu  bol  bol yiyebilirsiniz.  Karpuzu  yaz  aylarında  hazırlayacağınız  serinletici  ve  besleyici  meyve  kokteylerine  de  ekleyebilirsiniz.  Kestiğiniz  küçük karpuz  dilimlerini  buzlukta  dondurduktan sonra,  suyunuzda  ya  da  vitamin  içeceklerinizde  normal  buz  yerine  kullanabilirsiniz. 

Patlıcan:  Yağ  içermeyen  harika  bir  lif  kaynağıdır.  Üstelik  patlıcanı  tüketmenin  çok  fazla yolu  var.  Hafif  patlıcan  salataları  ve  kızartmalar  yaz  aylarının  besin  değeri  yüksek  yiyecekleri  arasında  yerini  alırken,  közleyerek  ve  içine yoğurt  katarak  da  bu  sebzenin  besin  değerini yükseltebilirsiniz.  Tabii  ki  içine  iyi  bir  sızma zeytinyağı  eklemeyi  de  unutmayın. 

Kiraz:  Hem  besin  değeri,  hem  de  serinletici özelliği  ile  kiraz  yaz  aylarının  vazgeçilmezleri arasında  yerini  alıyor.  İçeriğindeki  yoğun  lif ile  kolesterol  seviyesini  düşürücü  özelliğe  de sahip.  Bol  bol  atıştırmalık  olarak  tüketebileceğiniz  gibi,  salatalarınıza  da  ekleyebilirsiniz. 

Şeftali:  Antioksidan  deposu  olan  şeftali, 
A  ve  C  vitamini  açısından  da  oldukça  zen¬ 


gindir.  Meyve  olarak  bol  bol  tüketebileceğiniz  gibi,  hafif  tatlılarda  da  kullanabilirsiniz. 

Küçük  bir  tarif:  Şeftali  dilimlerini az  miktarda  tereyağı  ile  yağlayın, her  iki  tarafını  2-3  dakika  ızgaralayın.  Yoğurt  ve  tarçın  ile  birleştirin.  Harika  ve  ferahlatıcı  bir atıştırmalık  elde  edeceksiniz. 

Yeşil  fasulye:  Kalorisi  düşük ancak  lif  açısından  oldukça güçlü  bir  sebze  olarak  bilinen yeşil  fasulye  aynı  zamanda  folik asit  ve  C  vitamini  deposudur.  Her çeşit  yemeğini  yapabileceğiniz gibi,  salatalarınızda  atıştırmalık olarak  da  kullanabilirsiniz.  Fasulyeleri  birkaç  dakika  kaynar  suda kaynatın,  ardından  buzlu  suya  bastırın.  Yeşil  salatanızın  içine  karıştırın. 

Aynı  şekilde  biraz  sarımsak  ile  de  so teleyebilirsiniz. 

Domates:  Artık  yıl  boyu  bulunsa  da, tabii  ki  bu  mevsimde  üretilen  bahçe  domateslerini  tüketmek  daha  sağlıklı.  Güçlü bir  antioksidan  deposu  olan  domates  kalp rahatsızlıklarına  da  iyi  gelir.  İçerdiği  yoğun potasyum  ile  tansiyonun  kontrol  edilmesine  de  yardımcı  olur.  Salatalarınızda  ve kahvaltılarınızda  bol  bol  tüketebilirsiniz.  Küp küp  doğradığınız  domatesleri  sarımsak  ile birlikte  zeytinyağında  soteleyerek,  makarnalarınızın  üzerinde  sos  olarak  da  kullanabilirsiniz. 


Civanperçemi  nedir  ve  faydalan  nelerdir 


Kırka  yakın  türü  bilinen  civanperçemi  bitkisi,  yol  kenarlarından  duvar  diplerine  kadar  hemen  her  yerde  görülebilir. 

Güneşin  sıcak  olduğu  saatlerde  içerisindeki uçucu  yağlar  buharlaşarak  etrafa  kendine  has  keskin  bir  koku  salar.  Geleneksel  kullanımda,  toplanacak  civan  perçemi  bitkisinin  daha  etkili  olması için  güneşin  tepede  olduğu  vakitler  toplanması tavsiye  edilir. 

Civanperçemi  bitkisi  pek  çok  alanda  kullanılmıştır.  Hemeroid  (basur),  uykusuzluk,  vücutta  meydana  gelen  kepeklenme,  saç  derisinde  meydana gelen  kaşınma  gibi  problemlerde  kullanılmıştır. 
Aynı  zamanda,  ayak  ağrıları  ile  varislere  iyi  geldiği bilinmektedir. 


Patlıcanlar  çizgili  soyularak  şerit  şeklinde  uzun  uzun  kesilir  ve  tuzlu  suda 15-20  dk  bekletilir.  Daha  sonra  tuzu yıkanarak  kurulanır  ve  yağda  kızartılır.  Köftesi  için  soğanı,  sarımsağı rendeleyin.  Maydanozu  ince  ince kesin,  kıyma,  ufalanmış  ekmek, yumurta  ve  baharatları  ekleyerek  köfteyi  yoğurun. 

2  adet  patlıcan  alarak  artı 
şeklinde  koyun  ve  ortasına  2 
adet  köfte  koyun.  Köftelerin ise  bir  adette  olabilir.  Patlıcanın  uçlarını  köftenin  üzerine  koyarak  bohça  gibi yapın.  185  derecede  pişirin.  Afiyet  olsun. 


4  adet  uzun  boylu  patlıcan 
2adetdolmabiber 
2  adet  domates 

Sıvı  yağ  (patlıcanları  kızartmak  için) 


Köftesi  için; 

400  gr  kıyma 

1  adet  soğan 
3-4  dilim  ekmek  içi 

2  diş  sarımsak 
1  adet  yumurta 
Tuz,  karabiber,  pul  biber,  kimyon 
1  tutam  maydanoz 


Sosu  için; 

1  yemek  kaşığı  salça 
1,5-2  su  bardağı sıcak  su 
Kürdan 


Kadınlarda  adet  sorunlarına karşı  civanperçemi  çayı  (Doktor tavsiyesiyle  alınmalıdır) 

Geleneksel  uygulamalarda  ve  bazı  bitki  uzmanları¬ nın  iddialarına  göre,  civanperçemi  çayı  adet  kanamalarındaki  düzensizlikler,  bazı  menopoz  sorunları,  rahim kanseri  ve  yumurtalık  iltihaplanması  tedavilerine  iyi gelmektedir. 

Uygulamalarda,  civanperçemi  hem  bitki  çayı  olarak hem  de  oturma  banyolarına  eklenerek  kullanılmaktadır.  Yaşlı  ve  çocuklarda  görülen  alt  ıslatma  problemlerine  karşı  da  iyi  olduğu  iddia  edilmiştir.  Ayrıca menopoz  döneminde  kadınlarda  görülen  huzursuzluk ve  sıkıntılara  karşı  da  etkilidir. 

Civanperçemi  otu  ateş,  soğuk  algınlığı,  saman  nez¬ 


lesi,  menstrüasyon,  dizanteri,  ishal  gibi  sorunlar,  bazı  mide  ve  bağırsak  (Gl)  rahatsızlıklarında  da  kullanılmıştır.  Aynı  zamanda, bazı  bölgelerde  diş  ağrısını  durdurmak amacıyla  taze  yaprakları  da  çiğnenir. 


Civanperçemi  nasıl  kullanılır? 

Çayı:  İnce  kıyılmış  bir  tatlı  kaşığı  kadar  civanperçemi bitkisi  soğuk  suya  eklenerek  haşlanır  ancak  kaynatılmaz.  Kaynama  derecesine  gelince  indirilir.  Doktor  tavsiyesine  göre  günde  3  bardağa  kadar  içilebilir. 

Oturma  Banyosu  Hazırlama  için:  100  gram  kurutulmuş  civanperçemi  bitkisi  gece  boyunca  soğuk  su içinde  bekletilir.  Ertesi  gün  bu  su  kaynama  noktasına kadar  ısıtılır  ve  banyo  suyuna  eklenir. 

Civanperçeminin  zararları  neler? 

Civan  perçemi  bitkisinin  ağız  yoluyla  uygun 


dozda  alınmasının  güvenilir  olduğu  belirtilmiştir. 
Ancak,  bazı  bünyelerde  birtakım  sorunlar  görülebilir.  Civanperçemi  bazı  insanlarda  uyuşukluğa  neden  olabilir,  idrar  söktürücü  olduğundan  ağız  yoluyla  alındığından  idrar  oranını  arttırabilir.  Bazı hassas  kişilerin  tenlerinde  tahrişe  neden  olabilir. 
Ayrıca  hamile  kadınların  civanperçemi  otunu  kesinlikle  tüketmemesi  önerilmektedir.  Çünkü  düşüğe  neden  olabilmektedir.  Emziren  anneler  için ise  yeterli  bir  bilgi  yoktur  ancak  tüketilmemesi, eğer  tüketilecekse  doktor  tavsiyesi  ile  tüketilmesi önerilir. 

Aynı  şekilde,  civanperçemi  bitkisi  kanı  sulandırıcı özelliğe  sahiptir.  Bu  nedenle  pıhtılaşma  sorunu olanların  dikkat  etmesi  gerekir.  Aynı  zamanda ameliyat  olacak  kişilerin  en  az  iki  hafta  öncesinde civanperçemi  gibi  pıhtılaşmayı  geciktirici  etkisi  bulunan  bitkilerden  uzak  durmasında  fayda  vardır. 
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Delal  Amed,  kendini  bilen,  sorunhnn  üstesinden  gelme  becerisine  sahip  örgütlü  ve  öncü  bir  kadın.  Tarike  mal  olmuş  değerleri  içselleştiren,  geçmiş  ve  bugünün  bilinciyle  geleceğe  uzanmasını  bilen  bir  icadın...  Sata,  Zilan,  Berivan  ve  Leyla  QasİmIar  onda yaşamaya  devam  eder.  Ölümsüzlük  de  bu  değil  midir  zzten>  Unutmamak,  unutturmamak,  yaşatmaya  devam  etmek... 


•  JINDA  RONAHI 


oğu  insan  kendisinden  ibarettir.  Tarih  onun doğumu  ile  başlayıp  ölümüyle  biter.  Fakat kimi  seçkin  insanlar  vardır  ki  zaman  sınırının çok  ölfsine  gider,  tarihin  izini  sürer  ve  hakikati  adilce tarifler.  Örtük  bütün  günahlar,  kilit  ardı  edilmiş  gerçekler  ve  bütün  bilinmezlikler  bu  seçkin  insanların mütevazı  marifetleri  sayesinde  dile  gelir,  ifşa  olur. 
Geçmiş,  şimdi  ve  gelecek  arasında  kendilerini  köprü kılarlar.  Kimileri  "kelebek  ömürlüler"  der  onlara.  Her bir  anlarına  büyük  anlamlar,  her  bir  yıllarına  bir  asrı sığdırırlar.  Bazen  zamanı  durdurur,  bazen  onunla  yarışır  bazen  de  onun  ötesine  geçerler.  Delal  Amed  de zaman  yarışında  galip  gelenlerden  biri. 

Başka  bir  dünyanın  mümkünlüğüne  inanarak  mimarlık  öğrenimini  bırakıp  dağ  yollarına  revan  olur. 
Dünyevi  'nimetlerin'  hepsini  elinin  tersiyle  itip,  dağlı kavmi  atalarının  izini  sürüp  koşulları  ağır  mekanları  mesken  eylemişti.  Her  özgür  Kürt  gibi  o  da  dağların  şifresini çözmüş;  adil,  koruyucu,  özgürleştirici  yanını  görmüştü. 
Delal  Amed  keşfetmeye,  aramaya,  bulmaya,  denemeye,  kendi  kararlarını  almaya  ve  onlar  için  çarpışmaya  gitmişti.  Tüm  bunlardan  beslenmiş, beslemiş  kocaman  bir  yürekti. 

İştarların  ardılı 

Söz  konusu  Delal  olunca,  akla  moral  ve  sürekli  akan  enerji  gelir.  Çünkü  O  ruhun  gıdası olan  moral  olgusunu  yaratmasını  beceren  ve çevresini  de  bununla  beslemesini  bilenlerdendi.  Moral,  sıradan  ve  soyut  bir  kelimeden  ibaret  değildir.  Ahlakı  da  içeren  ruhsal güç,  manevi  güç,  yürek  gücü,  yani  maneviyatın toplamı  demektir. 

Maddi  tüketim  bilinmezliği  içerisinde  nereye varacağı  kestirilemeyen  bir  uçuruma  sürüklenen insanlık;  maneviyatı  sıfırlayarak  her  şeyde  nesnelliği,  maddi  karşılığı  arar  oldu.  Beton  yığınları içerisine  sıkıştırılmış  koca  dünya,  dev  hapishaneler  gibi  inşa  edilmiş  beton  bloklarda  maddiyata  boğulmuş  yaşamlar  giderek  hayallerden, umutlardan,  sevinçlerden  yoksun  kalır  oldu. 

Oysa  hayatın  görebildiğimizden,  dokunabildiğimizden,  işitebildiğimizden  çok  daha  fazlası olduğuna  inanan  ve  bu  inanca  göre  yaşayan, uğrunda  çarpışan,  zamanı  geldi  mi  de  canını ortaya  koyan  seçkin  insanlar  da  var.  İştar  soyundan  gelen  Delal  Amed  misali. 

Güçlü  ve  bilge  bir  kadın 

Dağlı  kadınların  en  belirgin  özelliklerinden  biri bilge  oluşları  ve  bilgece  yaşamalarıdır.  Yürekle 


yoğrulur  dağlı  kadınların  aklı.  Yürekleri  kocamandır; herkesi  alıverir  içlerine.  İşte  Delal  Amed  de  böylesi  bir kadındı.  Hepimizi  içine  çeken  yüreği  hala  canlı  ve  bizimle.  Ölümsüzleşmiş  ve  kendisini  çoğaltmaya  devam eden  bir  kadındır  işte.  Dağın  dışarıdan  görünen  çetin ve  yıpratıcı  koşullarına  karşılık  Delal  Amed  hep  diri, genç  ve  güzel  kalmayı  başardı.  Gerilla  saflarına  17  yaşındayken  katılmıştı.  Aradan  yıllar  geçmesine  rağmen bu  17  yaş  heyecanını,  dinamizmini,  zindeliğini  hiç  kaybetmedi.  Tanrıça  erdemleri  onun  şahsında  canlanırdı adeta.  Güçlü  ve  bilge  bir  kadın  olarak  herkeste  iz  bıraktı.  Bu  gücünü  de  arayıp  bulduğu  toplumsallığından alıyordu.  Çünkü  yalnız  ve  çaresiz  kadın  güçsüz  ve  örgütsüz  kadındır.  Faşizmin  bir  araya  gelen  ve  örgütlenen kadınlardan  korkusu  da  bundandır. 

Saraları  yaşattı 

Delal  Amed,  kendini  bilen,  ne  istediğinden  emin,  sorunlardan  korkmayan,  üstesinden  gelme  becerisine sahip  örgütlü  ve  öncü  bir  kadın.  Tarihe  mal  olmuş  değerleri  içselleştiren,  geçmiş  ve  bugünün  bilinciyle  geleceğe uzanmasını  bilen  bir  kadın...  O  sadece  kendinden  ibaret değildir.  Sara,  Zilan,  Berivan  ve  Leyla  Qasimlar  onda  yaşamaya,  dile  gelmeye  devam  eder.  Ölümsüzlük  de  bu değil  midir  zaten?  Unutmamak,  unutturmamak,  yaşatmaya  devam  etmek...  Bu  aynı  zamanda  köleliğe  karşı  da bir  duruştur. 

Komutasında  bulunan  savaşçılarına  maddi  hiçbir  şey vadetmedi.  Zira  kendisinin  de  silahı,  raxtı  ve  küçük  bir sırt  çantasından  öte  sahip  olduğu  özel  bir  şeyi  yoktu. 
Ama  o  savaşçılarına  umut,  kazanılabilinecek  özgür  bir yaşam,  ülke  inancı  ve  bunlar  uğruna  savaşma  iradesi,  cesareti  ve  azmini  öğretti.  Bilinçlendirdi,  geliştirdi,  gösterdi ve  tercihi  onlara  bıraktı.  Kadın  ordulaşması  ve  öz  savunma  bilincinin  gelişmesinde  en  çok  rolü  olan  komutanlardandı.  Yakın  tarihte  Bakur  ve  Rojava  başta  olmak üzere  Kürdistan'ın  her  karışında  direnişle  tarihe  not düşen  destanlarda  O'nun  rolünü  teslim  etmek  gerekir. 
O  bir  kez  inandı  mı  tereddütün  kırıntılarına  yer  bırakmazdı.  Doğrular  uğruna  mücadelede  gözü  kara,  esen  her rüzgarla  savrulan  değil,  rüzgar  olup  esmeyi  başarandı. 
En  büyük  fırtınaları  da  kendi  içinde  estirirdi. 

Botan'a  yürüyüş 

Hakikat  savaşçıları  olan  devrimcilertamamlanamayan,  başarılamayan  bir  işin  özeleştirisini  önce  kendisinde  başlatır.  Delal  de  bu  hakikate  sonuna  kadar inananak,  kendisindeki  eksikliğe  hoşgörülü  yaklaşmaz, savaş  açardı.  Hakikat  ve  adalet  savaşçılarının  önünde kendilerinden  başka  bir  engelin  olmadığına  inananlardandı.  Kaç  yıllık  mücadele  yaşamında  yaşanan  yetersizlikleri  düşmanın  güçlü  ve  örgütlü  olmasıyla  ya  da koşulların  aleyhte  olmasıyla  izah  etme  basitliğine  hiç 


tenezzül  etmedi.  2016  yılındaki  bedeli  ağır  özyönetim direniş  sürecinde  "Botan  halkı  yapması  gerekeni  fazlasıyla  yapmıştır"  diyerek  hem  özeleştirisini  hem  de devrimci  sorumluluğunu  ortaya  koydu.  "Daha  iyi  bir hazırlık  yapabilir,  daha  örgütlü  olabilir,  daha  fazlasını yapabilirdik"  dedi.  Özyönetim  direnişlerinin  hemen ardından  halkına  karşı  vefa  borcu  ve  özeleştirinin  getirdiği  sorumlulukla  yönünü  Botan'a  çevirdi.  Botan'a yürüyüşü  halkına  bağlılık  ve  halkının  emeklerine cevap  olma  yürüyüşü  oldu.  Kırkını  aşmış  bir  kadının tereddütsüzce  Botan  dağlarına  yol  alışı  sıradan  bir adım  değildir. 

Yüzleşmekten  korkmadı 

Delal  Amed  şahsında  Kürdistan'da  gelişenin  özgürlükte  ısrar  eden  kadın  kimliği  olduğunu  görmek  ve okumak  önemlidir.  Kimliksiz  ve  kişiliksiz  bir  yaşama mahkum  edilmiş  bir  halk  ve  onun  kadınları  bugün  bu eksiklikleri  her  yönüyle  tamamlayıp  yeni  bir  yaşama kucak  açıyor.  Bu  gerçeklikle  birlikte  işgal,  yağma,  tecavüz,  asimilasyon  altında  yok  olmaya  bırakılmış  bir  halkın  evlatları  özgürlüğe  adım  atıyor  ve  özgürlük  fideleri boy  veriyor. 

Komutan  Delal  devletten  de  erkekten  de  asla  korkmadı  ve  boyun  eğmedi.  Varsa  da  korkularıyla  yüzleşmekten  kaçınmadı.  Bunun  üzerine  giderek  kendisini yetiştirdi,  eğitti,  biledi.  Kendi  kişiliğini  ve  erkeği  tanıyan bir  kadının  devleti  de  onun  ordularını  da  tanıması,  karşısına  geçerek  savaşması  çok  zor  olmaz.  Erkek  ve  devlet  şiddetinin  kendisini  zorbaca  dayattığı  bugünlerde Delal  Amed'den  öğrenilecek  çok  şey  var.  Devletsiz  ve erkeksiz  yaşamak  da  mümkün,  onların  her  türlü  saldırısına  karşı  koyup  geri  püskürtmek  de.  Yeter  ki  kendimizi,  yani  kimliğimizi,  özgür  yaşam  değerlerimizi  ve toprağımızı  koruyabilelim. 

Değerleri  savunma  zamanı 

İlk  kurşunun  sıkıldığı,  Kürt  silahlı  mücadelesinin  başlangıcı  için  dönüm  noktası  olan  15  Ağustos'un  yıldönümüne  giriyoruz.  Böylesi  dönemlerde,  Delal  Amed bize  her  dönemden  daha  çok  öz  savunma  savaşına ağırlık  vermemiz  gerektiğini  göstermekte.  Kürdistan halkları  ve  kadınları  özgürlüğün  şafak  vaktinde  daha elverişli  koşullara  sahip.  En  barbarca  yöntemlerle bunun  önünü  almak  için  faşizm  devreye  konuldu.  Özgürleşen  kadının  özgürleşen  toplum  ve  özgür  gelecekte  tezahür  ettiği  gerçeğinden  korkuyorlar.  Planlı  ve hazırlanmış  dikta  yönetimlerin  başa  getirildiğini  bilerek kendimizi  savunmanın  ne  denli  yakıcı  bir  ihtiyaç  olduğunu  görmeliyiz.  Bağımsızlaşan,  gün  be  gün  büyüyen, güçlenen  kadın  öncülüğünde  yükselen  mücadele  değerleri  topluma  mal  edilmeli. 

Faşizm  bir  korku  imparatorluğudur.  Korktuğu  kadar korkutmaya  da  çalışır.  Özgürleşen  ve  güçlenen  kadından, kimliğine  ve  benliğine  kavuşmuş  bir  halktan  duyulan  korkuyla  her  yere  saldıran  bir  ruh  hali  içerisinde.  Kadınlar ve  halklar  olarak  bunun  bilincinde  olarak  Delal  Amedler gibi  kendi  değerlerimizi  savunmanın  ve  o  değerler  uğruna  savaşmanın  zamanıdır. 
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